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olan ilâhi bir kudretin varlığını ve bu varlığın ondan yapması ve yapmaması hususunda taleplerde bulunduğunu gönülden kabul etmesidir. Bu kabulün, yani iman etmenin bir yansıması olarak insanın bu ilâhi kudretin emrine girmesi ve hayatını O'nun talepleri çerçevesinde şekillendirmesi de "dindarlık" olarak tanımlanabilir. 
Bununla birlikte, modern dünya görüşleri ve yaşam biçimlerinin günümüz insanı üzerindeki etkileri sonucunda olsa gerektir ki, dindarlı-ProF. Or, ALİ Baanakoğlu o ğin mutlaka bazı ibadet ve ritüelleri yerine getirmekle sınırlandırılıp DİYANET İŞLERİ BAŞKANI sınırlandırılamayacağı bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında bu tartışmanın ardında iman sahibi kişilerin bazı ibadetleri yerine getirleşmemeleri veya aksatmaları nedeniyle kendilerinin dindar sayılmamaları endişesi yatmaktadır. Bu aşamada dindarlığın "bir ibadetler bütününü yerine getirmek olarak değil, bir inanç eğilimi içerisinde olmak şeklinde" tanımlandığını, bu bağlamda dindar olmanın da "dindarlık eylemini yerine getirmek değil, bu eylemleri yerine getirmek için taşınan bir sorumluluk" şeklinde daha geniş ve toleranslı bir tanım kazandığını görürüz. Fakat bu tanım, hiçbir zaman, dini ibadet veya ritüellerin vazgeçilebilir oldukları anlamını taşımamaktadır. Çünkü dini inancın sürekliliğinin ibadet ve ritüellerle sağlanabileceği, konu ile ilgilenen sosyal bilimcilerin üzerinde hemfikir oldukları bir noktadır. Zaten Yüce Dinimizin de iman ile amel arasında siki bir bağ kurması ve bunun üzerinde hassasiyetle durması bu sebepledir. Yukarıda zikrettiğimiz "din" ve "dindarlık" tanımlarının da böyle bir bütünlüğü gerektirdiği ortadadır. 
Dindarlık konusunda bugün üzerinde tartışma yapılan bir başka nokta da dindarlığın sadece şekli ibadetlerin yerine getirilmesi olarak görülmemesi, onun daha çok hümanistik değerlerin gerçekleştirilmesi şeklinde algılanması gerektiği hususudur. Bu bakış açısı aslında belki de dinin sadece şekli yönüne yapılan aşırı vurgudan ve de hümanistik değerlerin sanki din dışımda kalan değerler olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki günümüzün yükselen değerleri olarak görülen insan hakları, sevgi, hoşgörü gibi değerler ve birey-toplum ilişkisini düzenleyen ahlâki ilkeler şeklinde özetlenebilecek olan hümanistik değerlerin tümü birçok dinin, özellikle de Yüce Dinimizin emirleri veya en azından erdem değerleri arasında yer almaktadır. 


DE birey açısından bakıldığında, kişinin her şeyden üstün 





Din, insan hayatını yönlendiren bütüncül bir sistem arz eder ve hümanistik değerler de bu sistem içerisinde mutlak bir şekilde yer alırlar. Dolayısıyla, dindarlık da işte bu bütüncül sistemin tamamını dikkate alan bir vasıf olmalıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize hem bu bütünlüğü sunmakta, hem de bu bütünlüğü barındırır vasıfta dindarlar olmamızı öğütlemektedir. 
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Diyanet İşleri Başkanlığına 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Atandı 


Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun göreve başlaması münasebetiyle teşkilâ- 


tımız mensuplarına yayınladığı mesaj: 


Değerli 
Meslektaşlarım! 


05 Haziran 2003 
tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevime başlamış bulunuyorum. Öncelikli olarak Cenâb- i Allah'tan yüce di- | nimiz, milletimiz ve insanlık için hayırlı hizmetler yapma gayretlerimizde,s bizleri başarılı kılmasını niyaz ederim. 


Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "Iğiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak, milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlü- 

| dür. İlgili kanunda da bu görevler, "İslâm dininin 
inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir. 

İslâm dini, iman ve ibadette içtenliği, toplumsal ilişkilerde ve hayatta ahlâkı ve üstün insani erdemleri geliştirmeyi esas alır. Bunun için de Diyanet alanında mensuplarımızın görevini yasal düzeyde yerine getirmesi yeterli olmayıp, temel ahlâk ilkelerine siki sıkıya bağlılıkları ve bunları kendi hayatlarına aksettirmeleri de aynı derecede önem taşımaktadır. Topluma din ve üstün ahlâk ilkeleri konusunda önderlik ve örneklik edebilmenin ve kurumun saygınlığını koruyabilmenin başka yolu da yoktur. 

Din hizmetlerinin ifa ve yönetilmesinde mezhep, eğilim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın toplumun her kesimine eşit hizmet sunulmasi, bu yapılırken kişilerin dinin gereklerini yerine getirme veya getirmeme özgürlüğüne saygili olunması gerekir. Peygamberimizin "müm amaha dini" 
q olarak tanımla- 
“dığı yüce dinimizin birlikte ve 
| barış içinde ya- 
i şamayı kolaylaş- 
Wi tran hoşgörüsü 

8 de bunu gerekg tirir. Mezhep ve dini eğilim farkiliklari İslâm'ın bir problemi deği, dinimizin inanç ve düşünce özgürlüğüne verdiği değerin pratiğe yansıması; milletimiz, dinimiz ve uygarlığımızın tarihten gelen bir zenginliğidir. Bu temel tespitten hareketle, farklı mezheplerden ve kültür gruplarından yurttaşlarımıza eşit ve âdil bir şekilde hizmet sunmada titizlik göstermenizi, diğer din mensupları ile de ortak insanlık ilkelerini, aynı ülkeyi ve yurttaşlık değerlerini paylaşmanın sorumluluğu içinde iyi ilişkilerinizi sürdürmenizi beklemekteyim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasalarla belirlenmiş temel görevlerinden biri, din konusunda toplumu aydınlatmaktır. Bu, dinin doğrudan alanına giren konularda insanımızı, ona belli bir hareket serbestisi bırakarak bilgilendirmek, günümüze kadar ulaşan verilerden ve bilgi yığınından insanımızı daha çok aydınlatacak ve mutlu kılacak sağlıklı bilgi üretimini yapabilmek demektir. Bu yapılırken dinin temel kaynakları, ak- in we modern bilimin gerekleri, toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar ayrı ayrı önemlidir. Asırlar öncesinin şart ve imkânları içinde oluşan ve o döneme göre makul görünen bilgilerin ve yorumların günümüze olduğu gibi taşınmasının yetersiz kalacağı açıktır. Öte yandan toplumu din konusunda bilgilendirme görevi, bugüne kadarki İslam ilim ve fikir hayatının, önceki kuşaklardan aktarıla gelen dini tecrübenin doğru tanıtılması, 


keyfi ve temelsiz yorumlardan kaçınılması sorumluluğunu da içermektedir. 


İslâm dininin kaynakları Kur'an ve Sünnettir, İslâm dininde, yorumları din sayılan ve kutsal görülen bir din adamları veya bilginleri sınıfı yoktur. 
Günümüze kadar gelen fikri ve ameli tarihsel tecrübe, içinde taşıdığı olanca alternatiflerle bu dinin nasıl anlaşıldığı ve yaşandığı konusunda önemli bir çerçeve çizer. Bu bir süreçtir ve yeni şartlar içinde yeni tecrübelerin yaşanması da kaçınılmazdır. Bu konuda Başkanlığımıza düşen görev, İslâm dini konusunda son sözü söylemek ve son noktayı koymak değil, dini anlama ve hayata aksettirme konusunda sahip olduğumuz mirası bütün zenginliğiyle tanıtmak, dinle çağdaş hayat arasında bağ kurmayı ve bu bağı güçlendirmeyi isteyen günümüz in- 


inanç ve ibadet esasları dinin ana kaynakları ile belirlendiği ve ibadetler yüce yaratıcıya olan bağlılığımızı temsil eden davranışlar olduğu için bunlarda değişkenlik değil devamlılık esastır. Bunun için de din hizmetlerinin ifasında, toplumumuzda asırlarca süren uygulama sonucunda oluşan bütünlük ve istikrarı korumanın, mâşeri vicdanı rahatsaz edecek ve sonuçta toplumsal huzuru bozacak uygulamalardan sakınmanın gereğine inaniyorum. Ancak, özellikle son yüzyılda bilim ve teknoloji, iletişim ve toplumsal yaşam biçimi alanlarında görülen hızlı gelişmenin dini hayata yansımalarını ve bunun giderek toplumsal talep ve beklentiye dönüşmesini de göz ardı edemeyiz. 
Bunların önce din bilimlerinin metodolojisi içinde değerlendirmeye alınıp karşılığını bulması, daha sonra da güven bunalımına yol açmadan nasıl ve 


sanına rehberlik etmektir. Bu konuda 
İlahiyat Fakültelerimizdeki seçkin bilim adamlarının katkıları- na da büyük ihtiyacımızın olduğuna burada işaret etmek isterim. 

Kurumumuzun fetva işlevi, toplumu inanç, ibadet ve ahläk konularında aydınlatma görevimizin bir parçasıdır. lslâm geleneğinin ortak çizgisi ile muhatabım özel şartları arasında dengeyi kurarak bireysel çözümler getirme demek olan fetva hizmeti, kişinin öz eleştiri ve öz denetim yapabilmesi, davranışlarıyla inancı arasında tutarlılığı sağlayabilmesi, nihayet dini inanç ve değerleriyle çağdaş hayatın gerçekleri arasında sağlıklı bir uyum kurabilmesi açılarından da önemlidir. 

Yüce dinimizin insanlara iç huzuru ve kendine güven duygusu kazandıran 


“du, Bir süre öğretmenlik ve stajyer hakimlik yap- 


Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 1952 yılında Kastamonu ili Tosya ilçesinde doğdu. 
1970'de İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu bitirdi. 1974 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden, 1975 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun ol- 


tıktarı sonra, 1977 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'nde Fıkıh (Islâm Hukuku) asistanı. oldu. 

1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'nde, "İslâm Hukukunda İcöre Akdi" adli doktora tezini ta- 


mamladı ve Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm 


Hukuku Yardımcı Doçentliğine atandı. 1986 yılında Doçent 


oldu. Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Bölüm Baş- 


kanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne 
naklen atandı. 1994 yılında İslâm Hukuku Ana Bilim Danda Profesör oldu, Marmara İlâhiyat Meslek Yüksek Oku-Ju Müdür Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde 


bulundu. 1991-1992 yılları arasında İngiltere'de, 1994 yi- 


linda da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 

İslâm Hukuku alanında; "İlâhiyatçıların Din Söylemi", "Kur'an ve Hukuk”, "İslâm Kültüründe Din ve Vicdan Özgürlüğü", “İslâm ve Demokrasi Üzerine”, "Teorik Açıdan İslâm ve Demokrasi: Yasama", "Türk Aile Hukukunun Tarihsel Gelişimi”, "Hukuki ve Sosyal Açıdan Boşanma", “Islâm Aile Hu- 


| kukunun Oluşumuna Toplumsal Şartların Etkisi”, "İslâm Hukuku Araştırmalarında Gelentekçilik", “Hanefi Mezhebi" gibi 


başlıklar altında 60'ın üzerinde bilimsel yayın yaptı. 

Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara tebliğle veya müzakereci olarak katıldı. 28 Mayıs 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali BAR- 


“DAKOĞLU, İngilizce ve Arapça bilmekte olup, evli ve üç ço- 
“cuk babasıdır. 






ne ölçüde uygulanabileceğinin projelendirilmesi gerekmektedir. 

Diyanet o İşleri 
Başkanlığı'nın o ve 
Başkanlığımız personelinin karşılanması gereken ihtiyaçları ve üstesinden gelinmesi gereken problemleri yok değildir. Bunların adalet ve hakkaniyeti esas alan bir uygulama ile, iyi niyetli çabalarla ve karşılıklı güven ile büyük ölçüde giderilebileceği kanaatindeyim. 

İslâm'ın Yaratan'ı tanıma ve 
O'na bağlılık, yaratılani sevme ve güzel ahlâk dini olduğunu her vesileyle anlatım ve örneklendirmemizin ülkemizin barış, aydınlık ve mutluluk dolu geleceği- nin inşasında ayrı bir paya sahip olacağına duyduğum derin inancımı bir kez daha yineliyor, bütün personelime hizmetlerinde başarilar diliyorum, 
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KÜLTÜRÜMÜZDE 
DİN ve DİNDARLIK 


Dr. İbrahim Paçacı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


"Din duygusu, kuvvetli içtimai bir bağdır. Bir milletten, Allah fikrini kaldırırsanız, o zaman onlar, ancak menfaat korkusunun tesiri altında bulunan bir topluluk olurlar. O topluluğu teşkil eden vatandaşlar ise, birer kardeş değil, sadece müşterek menfaatli birer ortaktırlar." Menfaat bağları çözülmeye başlayınca da, birlik ve dirlikten eser kalmayacağı tabiidir. 


Din ve Dindarlık Kavramı 

Din; akıl sahibi insanları, kendi irade ve arzularıyla, hayırlı, iyi ve güzel olan şeylere sevk eden ilâhi kanun; kemâle ermek için tutulacak en doğru yoldur. (el-Cürcâni, Ta'rifât, "din" md.; Tehanevi, Keşşaf, "din" md. 1İ/305; Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 11/1061-1064.) İmâm-ı Azam dini; iman (dil ile ikrar, kalp ile tasdik), İslâm (Allâh'ın emirlerine teslim olmak, itaat etmek) ve hükümlerin hepsine birden verilen isim şeklinde tanımlamıştır. (İmama Azam Ebü Hanife, “Fıkh-ı Ekber”, (İmâm-i Azam'ın Beş Eseri) 5.75.) Din; inanma, ibadet etme, dua etme ve vecd hali gibi heyecanları; fert, aile ve toplumla ilgili bir takım kuralları içine alan bir kurumdur. Başka bir ifadeyle din, insanın Allah ile, insanın diğer insanlarla ve insanın kâinat ve eşya ile olan iliskilerini tanzim eden, ona yol gösterip kılavuzluk eden bir kurumdur. (Celal Kırca, "Din", (İslâmi kavramlar), 184-187.) 

Peygamberler aracılığıyla tebliğ edilen bu ilâhi kanun; yaratılışı ve yaratılış gayesini, ölüm ötesini, Yaratana ve yaratılmışlara karşı vazifeleri, hangi işlerin hayırlı, iyi, faziletli, hangi işlerin kötü ve zararlı olduğunu öğretir; insanlara, hidayet ve saadet yollarını gösterir. 

"Din, Allâh'a ibadet, insanlara iyi muameleden ibaret" sözü, dinin tarifinin özü sayılabi-İİr.(M., Asım Köksal, Dini ve Ahlâki Sohbetler, c.1, 4.2.) 

Buna göre din, insana şuurlu bir hayat yaşama imkânı sağlar. İnsanın değerini yüceltir. 
Ondan bencillik duygusunu ve gururunu kaldırır. Fedakârlık, iyilik ve adalet duygularını geliştirir. Hakkı sevmeyi ve korumayı öğretir. 
Kişiyi karamsarlıktan ve ümitsizlikten kurtarır; iyimserlik ve kararlılık kazandırır. Sadece Al- 





lah'ın huzurunda eğilmeyi ve sadece ona kul olmayı öğretir. 

Dindarlık ise; din kurallarına bağlılık, dini inancın güçlü olması anlamına gelir, (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c.1, 5,374; Meydan Larousse, c.3, 5.709.) Başka bir ifadeyle dindarik, üstün ve sonsuz bir varlığa karşı duyulan içten bir sevgi ve saygı, O'na karşı mutlak bir bağlılık duygusudur. 

Dindarlık, insanın iman-amel temelinde ortaya koyduğu dini tutum, deneyim ve davranış biçimini; inanılan dinin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayı ifade eden ve inanç, bilgi, tecrübe, ibadet, etki gibi boyutları olan bir olgu olarak anlaşılabilir. (Ejder Okumuş, “Bir Din İstismarı Olarak Gösterişçi Dindarlık”, (İslâmüiyât), c.5, sayı 4, 5.194-195.) 

Din Duygusu ve Dindarlık İnsanın Doğasında Mevcuttur 

İnsan, din duygusuyla dünyaya gelen bir varlıktır. Evrensel bir olgu olan diri, insanla beraber varolmuş ve insan oldukça da varolacaktır. Tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde az da olsa, dinsiz insana rastlamak mümkün olmakla birlikte, bugüne kadar topyekün bir toplumun dinsiz olduğuna tarih şahit olmamıştır. Toplumun bulunduğu her yerde mutlaka bir din bulunmuştur. Hatta bu konuda, insanların medeni veya gayrimedeni olması arasında fark yoktur. (Hikmet Tanyu, İslâm Dininin Düşmanları we Allâh'a İnananlar, 76; Osman Cilacı, Günmümüz Dürya Dinleri, 23-25.) 

Batılı tarihçi ve ahlâkçı Plütarhos şöyle demektedir: 

"Dünyayı gezip dolaşınız. Edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz... şehirler bulabilirsiniz. 
Fakat mabetsiz, mabutsuz, duasız, kurbansız bir tek şehir, hiçbir vakitte görülmemiştir. Yeryüzü, en tenha köşelerine, bucaklarına kadar ibadet tezahürlerinden hiçbir zaman hâli kalmamıştır." (M. Asım Köksal, Dini we Ahlâki Sohbetler, c-1, s. 5.) 

Yüce Allâh bu hususu, şöyle ortaya koymaktadır: "(Rasülüm!) Yüzünü, hanif olarak dine, Allah'ın insanları yaratmış olduğu fıtrat dinine çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte, en doğru din budur. 
Fakat, insanların çoğu, bunu bilmezler."(Rum, 30.) 

Her insan, kendisini yaratan, yaşatan, 


olgunluğa eriştiren, sayısız dünya nimetlerini kendisine veren Yüce Varlığı idrak edecek özellikte yaratılmıştır. İnsanın bu özelliği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: 

“Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğlunun sulbünden zürriyetini alıp, onları kendilerine şahit tuttu ve ‘Ben sizin Rabbinız değil miyim?" dedi, onlar da, 'evet ṣahit olduk” dediler.” (araf, 172) 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra toplumda dini hayatın süratle canlanması, din olgusunun insanın tabiatında bulunduğunun en güzel göstergesidir. 

Dindarlığın Boyutları ve Dindarlık Tezahürleri 

Dindarlık, inanç ve uygulama şekillerini kapsayan bir kavram olup, genel anlamda birbiriyle ilişkili iki boyutu bulunmaktadır: 
1. Bireyin kendi iç dünyasına yönelik inanç boyutu; 2. İnananın günlük davranışlarına ve faaliyetlerine yansıttığı davranış boyutu. 
Necdet Subaşı, “Türkiye Dindarlığı, Yeni Tipolojiler”, ülslümiyâti, c.5, sayı 4, 5. 27.) 

Dindarlığın, samimi ve gösterişçi dindarlık şeklinde iki tipi bulunmaktadır. (Ejder Okumuş, "Bir Din İstisman Olarak Gösterişçi Dindarik”, (slâmiyâti, c.5, sayı 4, 5.194.195.) Gösteriş bireyin iç dünyasına yönelik inanç boyutunda değil, dışarıya yansıyan davranış boyutunda tezahür eder. Dindarlığın dışa yansıyan boyutu, ferdin Yüce Allah'a eksiksiz ve samimi inancını gösteren ibadet şeklinde ve ferdin kendisiyle, diğer insanlarla ve hatta insan dışındaki canlılarla ilişkilerinde tezahür eder. 

Dini hayat veya dinin ferdi ve sosyal yönleri göz önünde bulundurulduğunda, dindarlığın boyutları şu başlıklar altında ele alınabilir: 

1) Dindarlığın inanç boyutu, 

2) Dindarlığın bilgi boyutu, 

3) Dindarlığın ibadet boyutu, 

4) Dinin hayata etkisi, 

5) İbadetin ferdi ve sosyal fonksiyonu. 

(Veysel Uysal, "İslâmi Dindarlık Ölçeği Üzerine Bir Pilot Çalışma", (İslâmi Araştırmalar), c. 8, sayı: 3-4, 5. 
265.) 

a) Dindarlığın İnanç Boyutu 

Kişinin dini inanç esaslarına bağlılığı ve 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bunun bir tezahürü olarak, çeşitli mekân ve zamanlarda yapılan faaliyet ve ibadetlere katılması, onun dindarlığının bir göstergesidir. 
Buna göre bir Müslüman'ın, imanın ve İslâm'ın esaslarına inanması ve bunu açıkça ifade etmesi, onun Müslüman olduğunu, dolayısıyla dindar olduğunu gösterir. Bireyin söz konusu dini esaslara yönelik değerleri kabul ve hayatında tatbik derecesi, dindarlığının ölçüsünü göstermektedir. 

Dini literatürde inanç, iman kavramı ile karşılanmaktadır. İman; Hz. Peygamber'in, Allâh'tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak demektir. 
İmanın hakikati ve özü, kalbin tasdikidir. Bir kimse inandığını söylese de, kalbiyle tasdik etmedikçe iman etmiş olmaz. İmanın değişmeyen asli unsuru kalbin tasdiki olmakla birlikte, kalpteki inancın dil ile söylenip açığa vurulması, diğer insanların bilmesi açısından âdetâ onun dünyevi bir şartıdır. Hz. Peygamber; "Kalbinde zerre miktarı iman olduğu halde 'Allâh'tan başka tanrı yoktur, Muhammed O'nun elçisidir! diyen kimse Cehennem'den çıkar" buyurmuştur. (Buhâri, İman, 33.) 

İmanın geçerli olabilmesi için, imanın kişinin kendi tercihine dayalı olması; baskı, tehdit altında veya dünya hayatından ümit kesme durumunda gerçekleşmemiş bulunması gere-KİF (Mü'min, 84-85.) 

Ayrıca iman eden kişi, iman esaslarından bir veya birkaçını inkar anlamına gelen tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Mü'min, kesin olan dini hükümlerin tamamını kabul etmeli ve bunlardan bir kısmını beğenmezlik yapmamalıdır. 

b) Dindarlığın Bilgi Boyutu 

İman ve amel ile bilgi arasında çok yakın ilişki bulunmaktadır. Eksik ve yanlış bilgiler üzerine sağlıklı bir dindarlık bina edilemez. 
Nitekim bidat ve hurafelerin çoğu samimi, fakat bilgisizce ortaya konan inanç ve davranışlardan doğmuştur. Her inanan kişi, neye inandığını bilmeli ve bu bilgisini gönülden teslimiyetle tasdik etmelidir. Kişinin ilme karşı kör davranması, kendisini dinsizliğin kucağına düşürebilir. Din duygusu ve dine olan ihtiyaç fıtri olduğundan, bilgisizlik, şeytana taprnaya kadar götüren zararlı ve sapık akımların ortaya çıkmasına götürmüştür. 

İslâm, bilgi ve iman boyutlarıyla cehaletin her türlüsünü kaldırmak için gönderilmiş en son dindir. İslâm'da Allah'tan hakkıyla korkup takva üzere yaşayabilme ilme bağlanmıştır. 
Kur'an'da: "Kulları içinden Allah'a karşı ancak, âlim olanlar derin saygı duyarlar" buyurulmaktadır. (Fatır, 28.) 

"Allah, sizden iman edenlerle ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir." (Mücadele, 11.) ayeti, dindarlıkta bilginin önemine işaret etmektedir. Hz. Peygamber de, konuyla ilgili olarak, "âlimin abide üstünlüğü, dolunayda ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir...” buyurmuştur. (Ebü Davüd, İlim, 1) 

c) Dindarlığın İbadet Boyutu 

Dindarlık, bireyle Allah arasındaki ilişki olduğundan, dış dünyadaki yansımalarına bakılarak, değerlendirilmesi sebebiyle, genel olarak İslâm'ın emrettiği ibadetleri düzenli yapma alışkanlığına bağlı olarak insanların dindarlığı değerlendirilmektedir. (Hüseyin Yılmaz, "Türk Müslümanlığı, Dindarlık ve Modernlik”, (İslâmiyât), Cİ, sayı d, 5. 02-63.) 

İbadet, gönülden isteyerek Allah'a yönelmek, boyun eğmek ve ona kulluk etmek, demektir. İbadet, Yüce Yaratıcı karşısında boyun eğmenin zirvesi ve O'na olan sevgi ve derin saygının sonucu ve göstergesidir. Sırf Allah için, O'nun rızasını kazanmak için yapılmalı ve sadece O'na has kılınmalıdır. 





Dindarlıkta samimiyet öne çıkmaktadır. 
Bunun için, yapılan ibadetlerin ve amellerin gösteriş için değil, temiz bir niyetle, "Allâh rizası için" yapılması gerekir. Zira ibadette ihlas, dinin ruhu; samimi dindarlığın gereğidir. 
Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a ihlaslı olarak ibadet etmek, hak dinin en belirli vasfı olarak gösterilmiştir. (Beyyine, 5.) İhlas; her hangi dünyevi bir çıkar veya gayelerle niyeti 


gündem 


rür!" şeklinde cevap vermiştir.(Buhâri, İmân, 1.) 

d) Dindarlığın Hayata Etkisi 

İman ile amel arasında sıkı bir ilişki vardır; adetâ birbirlerinin ayrılmaz parçası gibidirler. 
Olgun mü'min, imanını fiilen yaşayan insandır. Böyle bir kişi, inandığını, tutum ve davranışlarıyla ispatlamalıdır. 

Niyete bağlı olarak yapılan bütün işlerin ibadet kapsamında değerlendi- 


bulandırmayıp halis tutmak, İman esaslarından bir rilmesi, dindarlığın kapsamını 


ibadet ve taatı, riyâdan ve diğer | şâibelerden temizlemek, ibadeti sadece Allah için yapmaktır. 


veya birkaçını inkar anlamına gelen tu- 


oldukça genişletmektedir. (bk. 
Hüseyin Yılmaz, "Türk Müslümanlığı, Dindarlık ve Modernlik", çİslâmiyât), 


İbadetlerin makbul olması için tum ve davranışlar-| . 5, sayı 4, s. 62-63.) 


ihlas zorunlu olduğundan Yüce dan 


kaçınmalıdır. | 


İnsanların gelip geçecekleri 


Allah, Peygamberinin şahsında | Mü'min, kesin olan | yerlerden, onları rahatsız eden bütün inananlara, "Muhakkak ki | dini hükümlerin ta-| bir engeli kaldırmak gibi önem- biz, o kitabı, sana hak olarak in- | mamini kabul etmeli| Siz görülebilecek bir iyilik bile, 


dirdik. O halde, sen de, Allâh'a, dininde ihlaslı olarak ibadet et. 
İyi bil ki hâlis din, Allah'ındır..." | "IM (Zümer, 2-3.) buyurmaktadır. | 

Aynı şekilde ibadetlerin, Yüce Allah'ı görüyormuşçasına, ihsan derecesinde yapılması gerekir. Cebrâil (a.5.), Müslümanlara dinlerini öğretmek için beşer sureti- ne girip, mescitte Peygamberimiz (s.a.5.)'e, iman ve İslâm'ı sorduktan sonra "ihsan nedir?" 
diye sorduğunda, Hz. Peygamber (s.a.s.), "ihsan, sanki görüyormuşsun gibi Allâh'a ibadet etmendir. Sen O'nu görmesen de, O seni gö- 





Ive bunlardan bir kısbeğenmezlik 
| yapmamalıdır. 





imanın şubelerinden, dolayısıyla dindarlığın tezahürlerinden sayılmıştır. (Müslim, İmân, 12; İbn Mâce, İmân, 9.) 

Buna göre, insanlara yapilacak büyük, küçük bütün hizmetler, dindarlığın birer yansımasıdır. 

Hz. Peygamber'in; komşuları şerrinden emniyet ve selamette olmadıkça, (Buhâri, Ebeb, 29.) kendisi için istediği, hoş gördüğü şeyi başkalari için de isteyip hoş görmedikçe, kişinin imanının tamamlanamayacağını (Buhâri, İmân, 6; lbn Mâce, İmân, 9.) haber vermesi, "yalan konuşmayı bırakmayan, yanlış davranışlardan kaçınmayan kimsenin, kendini aç ve susuz birakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." (Buhâri, Savm, 8.) buyurması ve benzeri pek çok hadis, inancın hayata yansıması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu ahlâki esas öyle hassas bir ölçüdür ki, bununla herkes, kendisine karşı, çoluk çocuğuna karşı, millet ve memleketine karşı, bütün insanlara ve hatta hayvanlara karşı olan tutum ve davranışlarına bakarak, dindarlığınım derecesini ölçebilir. 

Dindarlığın, ibadetten ahlâk kurallarına, kişinin diğer insanlarla ilişkilerine, doğaya, çevresine ve ülkesine karşı vazifelerine kadar, hayatın her alanında tezahürleri bulunmaktadır. Bizim kültürümüzde dindarlık, birlik ve dirliğin, sevgi ve kardeşliğin teminatı, ülke bütünlüğünün güvencesidir. Zira Müslüman Milletimiz, dindarlığı nispetinde vatansever 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olmuştur; dini duygularıyla | 
Kurtuluş Savaşında bir destan 


Dindar insanın üç özel- 


lâkıyla ahlâklanmak" (süyüti, Câmi'u's-Sağir, 217.) olmalıdır. Bu 


yazmış, vatanı için canını, bay- liği vardır: Doğr uluk, ise, mutlak hedefe ve mutlak rağı için kanını seve seve feda iyilik ve güzellik; bir | kemâle doğru ilerlemek anlamı- 


etmiştir. Aynı ruhla, dünyanın 


dört bir yanından gelen işgalci- | başka deyişle bilgi, ah- 


na gelmektedir. 
İdeal insan, tabiattan hare- 


leri Çanakkale'de durdurmuş- | Jâk ve sanat. O, aşk ve ketle Allah'ı anlamaya çalışır. 


tur, bilaivl 
Mustafa Kemal, Çanakkale | iigiyle 


Tabiata gözlerini kapamaz, in- 


donatılarak sanlığa sirt çevirmez. Ne bilim 


Savaşlarında tezahür eden bu yeryüzüne gönderilmiş, onu inançtan, ne de inanci onu inancı şöyle anlatıyor: "Biz ferdi (Allah'in halifesidir. Her düşünmekten, mantığını kul- 


kahramanlık sahneleriyle meş- | 


gul olmuyoruz. Yalnız size |şey onun emrindedir. 


Bombasırtı Vakâsını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak... Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına tamamen şehit düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor, Fakat ne kadar gıptaya şayan bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, Kelime-i Şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. 
Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur." (Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe.) Çünkü onlar bir Müslümanı olarak, Hz. Peygamber'in, 'Şehitlerin ruhları, Cennet meyvelerine konan yeşil kuşların içindedir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müsnedü'l-Kabail, H. No: 25913.) hadisine inarımışlardı. 

e) Dindarlığın Ferdi ve Sosyal Fonksiyoru 

Yaratılıştan medeni ve dindar olan insanın, Allâh katında en önemli ayırıcı özelliği, dini ve dindarlığıdır; herkes, kendindeki din duygusunun gelişmesi nispetinde değer kazanır, manevi derecelere yükselir. Kur'an'da geçen, "Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakinanızdır..." ifadesi (Hucurat, 13.) de bunu vurgulamaktadır. Allah'ın insana değer vermesi de, O'na yönelmesi ve kulluk etmesinden kaynaklanır. Nitekim Yüce Allah; "(Ey Rasülüm!) De ki: Sizin ibadetiniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkan, 77.) buyurmaktadır. 

Dindar insanın biricik ölçüsü, "Allah'ın ahlanmaktan alikoyar. Dindar insan, cihad ve içtihad, duygu ve akıl, kudret ve aşk, inanç ve bilgi adamıdır. Yaşadığı hayat onu, tek boyutlu, kırık ve mağlup bir yaratık haline getiremez. 

Dindar insanın üç özelliği vardır: Doğruluk, iyilik ve güzellik; bir başka deyişle bilgi, ahlak ve sanat. O, aşk ve bilgiyle donatılarak yeryüzüne gönderilmiş, Allah'ın halifesidir. 
Her şey onun emrindedir. 

Dünya ve ahiret saadeti, ancak, dindarlıkla, Allah'a kul olup Ona yönelmekle elde edilir. Çünkü dindarlık insanı, dünya hayatında ölçülü tutar, faziletli kılar. Dindar insan, seven ve sevilen, merhamet eden, herkesle hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinilendir. Böyle bir kişi; kendisiyle, ailesiyle, içinde yaşadığı toplumla, milletiyle ve bütün insanlıkla barışıktır. 

Din duygusu ve dindarlık, toplumun düzeninde önemli fonksiyonlar üstlenir. Filozof Jül Simon'un dediği gibi, "Din duygusu, kuvvetli içtimai bir bağdır. Bir milletten, Allah fikrini kaldırırsanız, o zaman onlar, ancak menfaat korkusunun tesiri altında bulunan bir topluluk olurlar. O topluluğu teşkil eden vatandaşlar ise, birer kardeş değil, sadece müşterek menfaatli birer ortaktırlar.” Menfaat bağları çözülmeye başlayınca da, birlik ve dirlikten eser kalmayacağı tabiidir.(M. Asım Köksal, Dini ve Ahlâki Sohbetler, c.1, s. 9-10.) 

Mehmet Akif, bu konuyu dizelerinde şöyle dile getiriyor: 

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne wicdandır, 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı Yezdan'ın 

Ne irfanın kalır te'siri kat'iyyen ne vicdanır, (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, 5.307.) 





DİNDARLIĞIN ENTELEKTÜEL ve SOSYAL BOYUTLARI 





İslâmi anlamda dindarlığın entelektüel ve sosyal boyutlarını keşfedebilmek için ilk dindar olan Hz. Peygamber'in durumuna kısa bir göz atmak gerekmektedir. Hz. Peygamber'de dindarlık vahyin anlaşılması, gereğinin yerine getirilmesi ve toplumlara aktarılması sorumluluğunu üstlenmek şeklinde tezahür etmiştir. 

Sorumluluk bilincinin yönlendirdiği bir dindarlığın en seçkin örneği olan Hz. Peygamber, teslimiyetçi dindar‘ tiplemesiyle pek uzlaştırılamayacak tavırlar sergilemiştir. Hz. Peygamber her şeyden önce, kendisini Kur'an metni karşisında sorumlu bir dindar olarak görmüştür. Çoğu kez Cebrail'in ağzından gerçeği dinleme hadisesi içinde tezahür eden Kur'an metni karşısındaki ilk sorumluluğu, onu işitme, yani işiterek anlama sorumluluğudur. İşitmek; ötekine kulak vermek, bilinenden farklı olanı dinlemek, ötekinin sözü açısından kendi durumunu, bilgisini yeniden gözden geçirmektir. Kısacası İşitmek veya işiterek anlamak, anlaşılan sözden hareketle kendisi ile kendi durumu, konumu ve ortamı arasına bir entelektüel (zihinsel) mesafe koymaktır. 

Vahiy metni, Hz. Peygamber'in kendisi ile içinde bulunduğu ortam arasına entelektüel (zihinsel) bir mesafe koymasını ve bu mesafeden hareketle şirk sistemini eleştirmesini mümkün kılmıştır. Hz. Peygamber'de dindarlığın entelektüel boyutu öncelikle “zihinsel bir mesafe koyma“ süreci olarak tezahür etmiştir. Zira mesafe konulamayan şey, zaten kişiyi kendi sınırlari içinde tutsak etmiş bir şeydir. Entelektüel dindarlık ise öncelikle kişi ile kişiyi çevreleyen şeyler arasında zihinsel bir mesafenin açılması ve açılar mesafeden hareketle, bu şeylerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. 

Hz. Peygamber'in hadislerine bakıldığında 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“entelektüel mesafe koyma' çabasının yalnızca kişi ile kişiyi çevreleyen şeyler arasında değil, daha temele inilerek kişinin kendi içinde bir mesafe oluşturma çabasına dönüştüğü görülmektedir. İslâmi literatürde "nefisle mücadele" veya "nefis muhasebesi” başlıkları altında irdelenen bu konunun en çarpıcı örneği Hz. Peygamber'in bir savaş sonrası ganimet paylaşımı sorununa işaretle, "küçük cihattan büyük ciha- da doğru gittiklerine" dair sözünde bulunabilir. 
Bu sözün işaret ettiği entelektüel dindarlık anlayışını şöyle dile getirebiliriz: Kendi içinde entelektüel mesafe açamayan kişi, kendi duygularına tutsak olmuş kişidir. Oysa yapılması gereken şey, neyin olup bittiğini görebilecek şekilde duyguların üzerine çikabilmektir. 

İslâmi dindarlığın entelektüel boyutu en temelde kişinin kendi içinde mesafe açabilmesi ve bu mesafeden hareketle kendi düşünce, niyet, davranış ve duygularını gözden geçirebilmesidir. Kuşkusuz bu yaklaşım, meşhur Sokratçı "kendini bil!" ilkesini çağrıştıran bir nitelik arz etmektedir. Şayet entelektüel olma, eleştiri gücüne sahip olma ve teslimiyetçilikten uzaklaşma ise, bu öncelikle kişinin kendisini eleştirebilme gücüne sahip olmasıyla gerçeklik ve doğruluk kazanabilir. Yukarıda dile getirdiğimiz "nefisle mücadele” veya “nefis muhasebesi” tabirleri en yüksek entelektüel tutumu, yani kişinin kendisini eleştirebilme yeteneğini kazanmasını ifade eder, 

Kur'an metninin bu en yüksek entelektüel tutumun kazanılması noktasında Hz. Peygamber'e yol gösterdiğini biliyoruz. Bunun en bilinen örneklerinden biri, İslâmı önde gelen müşriklere anlatma çabasında iken, kendisine yaklaşan ama ikinci plâna atması sonrasında inen ve Hz. Peygamber'i bu konuda uyaran ayetlerdir. 
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Kuşkusuz Kur'an'ın işaret ettiği bu en yüksek entelektüel tutum, kişinin kendisi ile ilgili sağlam bir sorumluluk bilincini kazanması için elde etmesi gereken bir tutumdur. Kur'an'ı işiterek anlama yani Kur'an'ın sözüne kulak verme ile kişinin kendini anlaması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Şayet entelektüellik en yüksek anlama düzeyine erişmek ise, bu ancak kişinin yüzleştiği metinler yani ötekinin sözü aracılığıyla kendisini en yüksek düzeyde anlamasıyla gerçekleşebilir. Dışarıda olup biteni en yüksek düzeyde anlamaya çalışırken kendisine kapalı olan, kendisini fark etmeyen bilinç, yalnizca olup biten içinde kendini kaybetmiş bir bilinçtir. Entelektüel olmak ise, bilincin kendisini asla olayların akışı içinde yitirmemesidir. Bu, olup biteni fark ettiği kadar, kendisini de fark eden bilinç için mümkün olabilecek bir husustur. 

Geldiğimiz bu nokta, dindarlığın entelektüel boyutu ile ilgili olarak bazı önemli sonuçları kendisinde barındırmaktadır. Entelektüel dindarlık, dini duygular içinde hapsolmak, bireysel inançlar içinde kendini yitirmek değildir. Tam aksine, entelektüel dindarlık duyguların üstüne çıkabilen bir bilinçlilik durumuna erişmek ve bu bilinçlilik içinde kendi duygularını, niyetlerini, eylemlerini ve dışarıda olup biteni fark edebilmektir. Daha açık olarak söylersek, dindarlığın 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entelektüel boyutu, bilincin gerek duyguların gerekse dışarıda olup bitenlerin içinde kendisini yitirmeksizin yön tayin edebilmesi ve nereye gitmesi gerektiği hakkında karar verebilecek bir düzeye erişmesidir. Teslimiyetçi dindarlık ise, bunun aksine, yön tayin edecek yetenekten yoksunlaşmak ve olup bitenlerin akışına kendini kaptırmaktır. 

Hz. Peygamber'in vahyin gereğini yerine getirme sorumluluğu ve bunun için gereken en uygun araçları ve ortamları seçebilmesi, entelektüel dindarlığın pratik Karakterine işaret eder, Entelektüel dindarlığın teorik boyutu, yukarıda dile getirdiğimiz, mesafe açma ve yön tayin edebilme; pratik boyutu ise açılan mesafe içinde ne yapabileceğini görme ve doğru olan yöne ilerlemek için gereken vasıtaları oluşturabilmektir. 

Hz. Peygamber'in vahyi toplumlara aktarma sorumluluğu ise dindarlığın sosyal boyutunun temelini gösterir. Şayet dindarlık, ötekine kulak verme, farklı olanı fark edebilme süreci içinde gelişiyor ve teslimiyetçi dindarlığın aksine içe kapanıklığı reddediyorsa, bu durumda dindarlık bireysel bir hadise değil aksine paylaşılan, katılımı gerektiren bir şey haline gelir. 
Dindarlık, kişinin kendi başına geliştirebileceği ve devam ettirebileceği bir tutum değildir. Aksi halde ıssız bir adada tek başına yaşayan dindar tipinin bir gerçekliği olması gerekirdi (İbn Tufeyl'in, Hayy bin Yakzan tiplemesinde olduğu gibi). Oysa böylesi bir adada tek başına yaşayan insanın dindarlığı, tıpkı ahlâklı olması gibi, anlaşılmaz bir şey olarak kalır. Dindarlık, daima bir topluluk içinde ve kişinin kendisi kadar, toplum karşısında da sorumlu olduğunun bilincine erişmesiyle gerçekleşen bir süreçtir. Hele Mekke gibi bir kozmopolit toplum içinde ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra yeni bir Medine toplumunun oluşumuna yol açmış olan İslâm'ın, dindarlığı toplumsal bir süreç olarak ele almaması imkânsızdır. İslâm için sosyal boyut, dindarlığın olmazsa olmaz şartlarından biridir. 
Aksi halde Hz. Peygamber'in dindarlığının neden hep bir toplumsal hadise olarak cereyan ettiğini anlamak imkânsızlaşır. Hz. Peygamber için Kur'an vahyinin toplumlara aktarılması, yalnızca bir sözün başkalarına aktarılması değildir. Belki daha doğrusu, dindarlığın toplumsal bir hadise olarak süregitmesini sağlamak ve dindarlığı paylaşılan ve paylaşıldıkça artan bir sürece dönüştürmektir. 
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A) Din Üstüne 


En genel bir değerlendirme ve bakış açısıyla din; hayatı ve hayatı anlamlandırmayı ve buna uygun olarak yaşamayı ifade eden bir çözümler sisteminin genel bir ismidir. "Kimim ben?, Bu evrenin gayesi ne?, Ne yapmalıyım?, Ölüm bir son mu?, Ölümden sonra beni bekleyen nedir?” şeklindeki soruların din sistemi içinde birer yanıtı vardır. Din, insanın görünen dünyasını mutluluk vaadiyle düzenleyici ilkeler getirmekte görünmeyen dünyasıni da, ölüm ötesi huzurun şartını da bu ilkelere uymaya bağlamaktadır. Kur'an öğretilerine bakacak olursak, din, insanın Allah'la diğer insanlarla ve nihayet canlı cansız bütün evrenle ilişkisini ifade eden bir kavramdır. İlk insan Adem, aynı zamanda bir peygamberdir. Ondan sonra gelen peygamberler de, hem yüce Yaratıcıyı insanlara anlatan birer temsilci olarak ve hem de görünen, algılanan, içinde bulunulan dünyanın sınırları içinde belli bir işlevin, mesleğin öncüsü olarak görülmektedir. 
Terzilik, gemicilik, demircilik, doktorluk, yöneticilik, çobanlık, askerlik gibi uğraşılar içinde görülmekte olan "haberciler", "peygamberler" insanlığı genel ahlâk kurallarına çağırmaktadırlar: Peygamberler hem dinin hem de mesleklerin öncüsü ve habercisidirler. (ilgili âyetlerden bazıları için bkz.: Al-i İmran 144; Hud, 88; Ibrahim 11; Bakara, 31-33-124-127,130,135,1 40, 211, 246; Nisa, 163; Neml 76; Lokman, 13; En'am, 84; Enbi- ya, 87-88; Sad, 30-34.) 
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B) Kültürel Çeşitlilik 


Allah'ın insanlığa uzanan ipi olan hak dini tarih boyunca çeşitli kültürlerin içine girmiştir. 
Ku'ran, her topluluğa peygamber gönderme- ye vurgu yaparken bir anlamda topluluktan farklı dili, örf ve adetleri olan üretim ve tüketim araçlarının birbirinden farklı olduğu ve farklı coğrafyada yaşayan insan gruplarına işaret etmektedir. (Hucurat, 13) Kur'anı kültürel çeşitliliği ve farklılığı bir zenginlik olarak görür. 
Varoluşun hikmetlerinden biri de kültürler arası iletişim paylaşım ve yenilenimdir. o Kültürel çeşitlilik tarih, coğrafya, ekonomi gibi temel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. Kuran açısından kültürel çeşitlilik ne kadar doğal ve zorunlu ise kültürel birikimleri geçmişte dondurup, geliştirmeksizin her gün yenilenen evrenin gerisinde kalıp, önceki kuşakların getirdikleri (o birikimleri körü körüne taklit edip benimsemekte o denli haksızlık ve gerçeğin üs- | tünü örtmekten ibaret olan küfür ve zulümdür. (Bazı âyetlerden örnek için bkz Maide, 5; Bakara, 120; 170-171; Nisa, 32; Kasas, 77; Şuara, 20) 


Aynı ölçüde bugünü oluştururken geçmişi hiçe saymakta aynı ölçüde haksızlıktır. Bu nankörlük ve karanlıktan çıkmak için her kültürün içinde barındırdığı evrensel dinamiklere işlevsellik kazandırmak ve uygarlıklara imza atmak gerekmektedir. “Kültür” ve “Hars” toprağı işlemeye işaret eden bir batı ve doğu kavramlarıdır. İnsan, yatay plânda alabildiğine geniş, dikey plânda alabildiğine küçük yeryüzünün bir işleyicisi ekip biçicisidir. Çeşitlilik doğal, farklılıklar zorunludur. İnsanın temel görevi evrenselliğe kültürünü küçümsemeden ve aşırı kutsamadan adım atmaktır. 


C) Kültürel Yansımalar ve Dindarlık 


İslâm düşüncesinin önemli etkileyici simalarından İbr Haldun başta olmak üzere birçok bilgin, kültürel farklılıkların doğasını coğrafya ve ekonomi farklılığına bağlamışlardır. Buradan hareketle İslâmın temel nitelikleri olan tevhid peygamberlik ve ahiret konularında her ne kadar felsefi yorumlar olabilse de çölde yaşayan bir Müslümanla kutuplarda yaşayan bir Müslümanın bu konulardaki görüşleri arasında fark yoktur. Fakat kültürel olan, değişken olan zaman içinde dinsel bir kisveye bürünmüşse dünya coğrafyasının başka bir yerinde bunun kabulünde zorluk ve sıkıntılarla karşılaşılabilmektedir. Söz- de dinsel olarak kendini toplumun bünyesine katan kültürel öğeler dini olanın yerini alınca toplumsal barış ve evrensel gerçekliğe zaman zaman ters düşebilmektedir. Dindar, dini hayatı en içtenliğiyle yaşamaya çalışan ruh ve beden sağlığını dini emir ve yasaklar doğrultusunda sağlamayı hedefleyen kişidir. Dirdarn dinsel kimliğinden önce bireysel ve toplumsal kimliği vardır. 
Birey, dini kimliğini, bireysel ve toplumsal kisiliği üzerine inşa eder. Yemen çöllerindeki Müslüman bir çobanla Londra'da İslâm'ı sonradan seçen bir İngiliz profesörün bireysel ve toplumsal kişilikleri çok farklıdır. Dini olanla kültürel olanın ayırtında olmak sağlıklı bir din anlayışımız için kaçınılmazdır. Her ne kadar farklı kültürlerdeki dindarların kalplerinde imandan aldıkları haz, ortalama bir birlik arz etse de dindarlıkları ve dinsel öğeleri uygulamaları arasındaki fark belirgindir. İyi bir dindardan beklenen de yaşarken akıl rotasından ayrılmayarak, aklı işletmenin de bir tür ibadet olduğunu hatırda tutmaktır. Adalet, farklı inançlara saygı gösterme, hürriyet ve ilerleme gibi insani, İslâmi, evrensel değerlere sahip çıkarak bunları hiçe sayan yöresel, sığ anlayışlara kapılmayan kişi gerçek bir dindardır. 
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y Mcelikle başlıkta ifade edilen "dindarlık" (C) emn dini grup, geleneğe bakış, 

” eğitim durumu, siyasi tercih vb. etkenlere bağlı olarak değişken bir içerik ortaya koyduğu ifade edilmelidir, En azından belirli alanlarda bu izafiliğin söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla aşığıda toplumsal realiteye ilişkin serdedilecek görüşler, sadece belirli grup ve kesimlere ait dini fenomenler olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda gözlemlenen yaklaşım farklılıkları, bazen öyle bir boyut kazanmaktadır ki, bir grubun dini kabul ettiği bir olguyu, öteki grubun dinle çelişen bir eğilim olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bu durum, aynı zamanda, dini metinlerin toplumsal hayata yansıma sürecinde, ne denli çoğulcu bir okumaya muhatap olduklarına da işaret etmektedir. 


Konuyla alakalı gözlemlenen olguların, ilgili oldukları dini nasslar açısından bir değerlendirmeye tabi tutulması yoluna da gidilmemiştir. 
Sadece dini normların yönlendirici ve belirleyici olduğu düşünülen fenomenlerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Dolayısıyla normatif bir yaklaşım ortaya konulmamak- F ta, başlıkta kullanılan 
*dindarlık” kavramı ile nötr bir niteliğe işaret edilmektedir. 

Bilindiği üzere eski medeniyetlerde kimi zaman kadiın, dini değerlerle çatışmaya götürdüğü, manevi yücelişi engellediği düşünülerek şeytanla özdeşleştirilmiştir. Bu du- | rumun, iki cinsin birbirine karşı duydukları derin cinsel arzu ve bunu kontrol etmeye yönelik dini değerlerin çatışmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Böylece erkeğin gözünde kadın, âdeta Allah'a isyanın bir simgesi olarak tasavvur edilir olmuştur. Arıcak kimi zaman da, özellikle süfi çevrelerde, kadın sevgisi ilâhi aşka varmada aşılması gereken bir basamak olarak değerlendirilmiştir. 


Kadının toplumsal konumu ve kadın-erkek ilişkileri, kültür ve medeniyetler arası ilişkilerde de merkezi noktalardan birini oluşturmaktadır. 
Bu çerçevede yerel kültürü koruma veya yabanci kültürle mücadelede cinsler arası ilişkiler, ifade yerinde ise önemli gerilim alanlarından birine işaret etmektedir. Nitekim Batılılaşma sürecinde Müslüman aydınlar, yerli değerlerle Avrupai değerlerin, cinsellik konusunda çatıştığını sık sik vurgulamışlardır. Yine Cumhuriyetin kurulmasında, kadının konum ve statüsünün örcelikli mesele olarak ele alındığı görülmektedir. 
Bütün bunların rastlantı olarak değerlendirilmesi her halde mümkün değildir. 

Toplumsal düzeyde iki cins arasındaki ilişki tarzı veya bu konudaki dini ölçülere riayet, çoğunlukla bireyin dini gelişmişliğinin önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Hatta bu durum bazen dindarlığin “olmazsa olmaz şartı olarak görülmüştür. Nitekim bunun bir sonucu olarak, şayet birey, cinsler arası ilişkilerde ilgili ölçüleri gözetmezse, oruç, infak vb. 
i diğer dini değer ve ölçülere riayet etmesi halinde dahi, bu durum onun dindarlığı açısından pek önemsenen bir konu olarak algılanmamıştır. 


Kadın-erkek ilişkilerinde 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her iki cinse âit mekânlar birbirinden yalıtıldıkça, ideal dindarlığa ulaşıldığı kabul edilmiştir. 
Aksine bir durum, yani aynı mekânı paylaşma veya bu konudaki sınırlandırmalara riayet etmeme de, namus ve iffet gibi manevi değerlerden uzaklaşmak şeklinde algılarımıştır. Kısaca mesafe koyma ve mekânların ayrıştırılması dindarlaşma, mekanların birleştirilmesi ve yakınlaşma ise dini ve manevi yozlaşma olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda kimi zaman erkek, namus ve iffet konularındaki hassasiyeti veya cinsel günaha düşme endişesiyle, eşi veya kızı konumun- da bulunan kadının toplumsal hayata katılımını endişeyle karşılamıştır. Yine o bu konuda farklı düşünce ve tutum içerisinde bulunanları da hoş karşılamadığını ifade etmiştir. 


Bir dindarlaşma tarzı olarak oluşan söz konusu mesafeli yaklaşım, kimi zaman ilgi ve saygı şeklinde tezahür eden bir boyut da ortaya koymuştur. Bu durum, kadınla erkeğin aynı mekânları paylaştıkları kimi ortamlarda, kadına öncelik verilmesi ve bekletilmemesi sonucunu doğurabilmiştir. Diğer taraftan toplumsal hayatta cinsler arası mesafeli ilişkiler, eşlerin birbirlerine karşı daha bir bağlılıkları sonucunu da doğurabilmektedir. Yani sosyal hayatta karşı cinse mesafeli yaklaşım, aile hayatının daha ayrı bir önem kazanmasına sebep olabilmektedir. 

Kimi zaman kadın-erkek ilişkilerinde bir takım çelişkilerin de yaşandığı görülmektedir. 
Kendi aile ve kız çocuklarının, toplumsal hayata katılması konularında kısıtlayıcı davranan bir erkek, toplumsal hayatta karşı cinsle olan ilişkilerinde aynı hassasiyeti göstermemektedir. Yine bazı çevrelerde babanın, cinsler arası ilişkilerde eş ve kız çocuklarının ilgili değer ve normları uygulamalarında ikna, benimsetme ve içselleştirmeden ziyade, bir dindarlık olarak icbar yöntemini seçtiği görülmektedir. 

İster ailede, isterse toplumsal hayatta olsun erkek, kadınlarla olan ilişkilerinde, sergilediği tutum ve tavırlarla manevi mükâfata ereceğini düşünmüş, onlardan gelen eziyet ve saptırmalara karşı sabırlı olmak ve dini değerlere bağlı kalmak suretiyle imtihan edildiğine inanmıştır. Kimi zaman o, aile hayatında eşini kendisine bir emanet olarak düşünmüş, onu koruyarak ona sahip çıkmıştır. Bu çerçevede elinden tutulması, gözetilmesi gereken birisi olarak, onu kabul etmiştir. Yine o, dindarlığını geliştirme sürecinde bir kadın olarak, annesinin rızasını kazanmanın kaçınılmaz olduğu ve ancak ona yapacağı iyiliklerle ilâhi rızaya ulaşabileceğini düşünmüştür. 

Diğer taraftan kadın da, erkekten geler eziyetlere karşı sabretmekte, hatta bazen yeterli ekonomik güvenceye sahip olmadığından, kimi zaman da kadere teslimiyet ve dindarlığı adına ondan gelen baskı, hatta sert muameleye karşı itiraz etme gereğini duymamaktadır. Bununla ilişkili olarak, bazı çevrelerde tedib amacıyla, erkeğin kadına sert muamelede bulunma hakkı- nın bulunduğu kabul edilmektedir. 


Ancak özellikle modern dönemlerde, tahsil görmüş çevrelerde görücü usulden farklı olarak, kendi tercihi ile evlenen bayanların, aile hayatında daha katılımcı ve eşitlikçi bir rol üstlendikleri görülmektedir. Bu tür ailelerde erkeğin tayin edici ve belirleyici inisiyatifinden ziyade, karı kocanın katılımıyla gerçekleşen İstişari süreç sonunda karar verilebilmektedir. 

Günümüzde halâ bazı çevrelerde kadının sosyal ve siyasal hayata katılması, fitne olgusu çerçevesinde değerlendirilmekte, dolayısıyla bu tür etkinliklerde bulunma isteği, gayri İslâmi olarak kabul edilmektedir. Çünkü kadının toplumsal alanda erkeklerle yüz göz olmasi, edep ve namus değerlerinin çiğnenmesi şeklinde algılanmaktadır. Bununla ilgili olarak kimi kadirlar da, sosyal hayattan uzak, ev merkezli bir yaşam sürdürmeyi iffet ve takvalarının bir gereği olarak savunmaktadırlar. 

Fakat diğer taraftan, yüksek tahsil düzeyinin yaygın olduğu bazı çevrelerde kadın, geleneksel dönemlere göre toplumsal meselelerle daha bir iç içe bulunmaktadır. O, dindar kimliği ile siyaset sahnesinde var olabileceği, bunun da ötesinde erkeklerle beraber siyasi mücadeleye katılmasının dini bir sorumluluk olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda o, geleneksel dönemlerden farklı olarak, siyasi mücadelenin sadece erkeğe âit bir sorumluluk olduğunu kabul etmemektedir. 


Yine kadın-erkek ilişkilerinde dindarlık tezahürlerinden bir diğeri de, yaşlandıkça örtünme- nin daha büyük bir önem kazandığı, gençlikte ise bu derece dikkate alınmadığı gerçeğidir. Ayrıca bazı toplumsal kesimlerde, giyim-kuşamda estetik zevkin, dindarlık adına pek önemsenmediği görülmektedir. Yine giyim kuşam konusunda, hem geleneksel çevrelerde hem de bazı dini gruplarda, yüz ve eller dahil olmak üzere örtünmenin, dindarlığın bir kriteri olduğu kabul edilmektedir. 


Büyük bir savaşı geride bıraktık. Televizyonlaımız aracılığıyla günlerce yoğun bombardıman görüntülerini seyrettiğimiz bu savaşın sonunda şiddetin, yıkımın, çözülmenin ne anlama geldiği konusunda son derece çarpıcı manzaralar kazındı zihnimize. Yine de bir topluma yönelebilecek en şiddetli saldırının ne olabileceği sorulduğunda, bir toplumun uğradığı simgesel şiddet karşısında, herhalde günlerce aralıksız Tomahawk füzeleriyle veya hali bombardımanlarıyla maruz kaldığından çok daha esaslı saldırıya maruz kalacağını söyleyebiliriz. Simgesel şiddet ise bir toplumun kendisi hakkında, kendisine anlattığı hikayenin artık bir anlamının kalmaması anlamına geldiği gibi, kültürel kodlarının çözülmesinin bir sonucu olarak da karşımıza çıkar. Bu bağlamda ünlü postmodernist filozoflardan Richard Rorty'ye uyarak, bir toplumun maruz kalabileceği en önemli saldırının, bir toplumun yaşamını garantileyen simgesel kurgunun tehlikeye düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. 


İnsanların bir turşu fıçısındaki gibi sadece belli bir süre bir arada bulunmakla, yek diğeriyle âhenkli bir bütünlük oluşturmadığı bir gerçektir. 
Her toplumun kendisi hakkında, kendisine anlattığı bir hikâye vardır ve bu hikaye, o toplumun bütün insan unsurlarının bir arada bulunmasına bir anlamı kazandırır, insanların birbirleriyle belirlenmiş ilişkilerini meşrulaştırır, haklılaştırır. İnsan topluluğunu kaotik bir anarşi ihtimaline karşı derli toplu bir bütünlük olarak kurar. Bu bütünlüğü sağlayan hikaye, toplum içindeki her insana ve her ilişkiye kültürel kodlamalar aracılığıyla rollerini dağıtır. Herkes bu kodlanmış roller, ilişkiler ve davranışlar yoluyla kendi yerini, sırasını ve görevlerini bilir. Kültürel kodlamaların teferruatlanma düzeyi, inceliği, bir kültürün medeni seviyesini de ortaya koyar. Sosyolojide, aile, ekonomi, siyaset, din ve eğitim gibi toplumsal kurumları ifade eden kültürel kodlamaların, bu nitelikleriyle kişilerin sosyal davranışlarını kolaylaştıran bir yönü de vardır. Zira toplumun düşünce ve eylem tarzları, birey topluma girmeden önce büyük ölçüde düzenlenmiş ve plânlanmıştır. Ayrıca toplum, kültürün istikrarlılığı ve eşgüdümü için birer ajan olarak hizmet eder. Son olarak ve bu nitelikleriyle bağlantih olarak da davranışları kontrol ederek, toplumsal sapma ve ideal davranışları da tanımlayarak bir güvenlik aracı sağlarlar (Aydın, 1997; 16- 17). Kültürel kodlamalar, insanın tabiatında var olan rölativizmin anarşi ve kaos üretme ihtimaline karşı, insanlara aynı dünyada yaşadıklarına dair bir bilinç de telkin eder. Muhtemelen her insanin sahip olduğu biyografik fark, her insana yaşadıkları hakkında farklı düşünceler telkin eder, ancak kültürel kodlarnalar, bu farklılık ihtimalini bazı kalp anlaşmalar aracılığıyla aşarak, insanlara aynı dünyada yaşadıklarına dair bir teminat üretir. Bu teminat olmasa, insan hayatının tam bir çıkmaza gireceğinden kuşku yoktur. 
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Kültürel kodlamalar, yani bir toplumun kendine anlattığı hikaye tabii ki her zaman çok iyi bir hikaye olmayabilir. Hatta bu hika- je ye bazen insanların değişik sap- |. / kınlıklarını meşrulaştıran ve yücel- ( ten bir hikaye olarak, insanlara çok kötü roller dağıtan bir hikaye de olabilir. Örneğin, bir topluluğun kendi etnik veya kabileci özelliklerini başka insanlara üstün tutan bir hikayeye kendisini inandırmış olduğu hallerde, bu kültürel kodlamalar, başkalarının aleyhine işleyen saldırgan kodlamalar olarak karşımıza çıkabilir. Dünyanın ahvaline bakıldığında etnik kavgaları, soykırımları haklılaştıran ve besleyen bu tür ideolojilerin hiç de az olmadığı görülebilir. Bu anlamda kültürel kodlamalar, her zaman kendi başlarına "iyi" şeyler değildir. Kuşkusuz bir kültürel kodlamayı, bir toplumun kendine anlattığı hikayeyi, bütün insanlar için yararlı, faydalı kilan, üstün ve evrensel nitelikli bir kodlamanın süzgecinden geçirmenin ayrı bir ehemmiyeti vardır. İslâm, insanlara bu süzgeci sağlayan en önemli kaynaktır. Onun dışında, kendiliğinden gelişmiş olup da kutsarıması gereken bir kültürel kodlama biçimi yoktur. Genellikle kendiliğinden gelişen kültürel kodlamalar, gelenekselleşerek, İslâm'ın özü itibariyle karşı koyduğu bir çeşit atalar dini olarak somutlaşabilirler. Bu durumda salt bir kültürel kodlamadır diye, bunun korunmasına çalışmanın fazla bir anlamı olmayabilir. Tabii ki kendiliğinden ve geleneksel yollarla gelişmiş olması, onun kötülüğünün de işareti değildir. İslâm'ın örfe, geleneğe, kendi ölçüleriyle çelişmediği takdirde önemli bir meşruiyet alanı tanıdığını unutmamak lâzım. 


Yaşadığımız dünyaya postmodern diyenler, postmoderniteyi de insanların artık büyük hikayelere kollektif bir biçimde inançlarını kaybetmiş oldukları bir ortam olarak tasvir etmişlerdir (Lyotard, 2000). Postmodern dünya içinde insanlar, belli ilişkiler içinde bir arada bulunmayı, ortak bir hedefe doğru yürümeyi, ortak bir amaç için çabalamayı makul ve gerekli kılan her hangi bir hikayeye inançlarını kaybederler. Bu inançsızlığın ilk büyük etkisi toplumsal normsuzluk durumunun oluşmasıdır. Toplumsal normsuzluk, ünlü sosyolog Emile Durkheimin sanayileşmenin ilk aşamalarında, büyük kentlerde teşhis ettiği bir anomie durumdur. Anomie, her biri kendi küçük kültürel kodlamasına sahip insanlarını, büyük şehre geldiklerinde karşılaştıkları, birbirinden son derece farklı ve çeşitli kültürel kodlaralara karşı sergiledikleri bir baş dönmesi tepkisini ifade eder (Aktay, 2001, 40-41), Çeşitli kültürel 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“© kodlamaların ilk karşılaşma anın- i da hissedilen izafiyetin (rölativiz- 
| min) doğal bir psikolojik sonucu 
| olan bu durum, yine de zamanla atlatılabilir. İnsanlar en kötü ihtimalle, bu dünyada farklı insanların da varolabileceğini düşümerek, çoğul kültürel kodlamalar sistemiyle bir arada yaşamaya alışırlar. 


Bu açıdan farklı kültürlerin bir aradalığından kaynaklanan normsuzluk sorunu, genellikle sanayileşmenin ilk aşamalarına ait bir sorun olup zamanla yerini bir kanıksamaya, hatta başkasına karşı bir lâkaytlığa bırakır. Ancak kanıksamanın hangi kültürel vasattan olduğu, sonuçları bakımından yine önemli farklar arz eder. Eğer kendine âit kültürel kodlamalarını koruyarak, başkalarını kanıksayan bir durum söz konusu İse bir sorun yoktur, muhtemelen, kültürler arası bir çeviri ameliyesi söz konusudur. Ama eğer mutlak rölativizmin bir sonucu olarak gelişen bir kanıksama, kendi kültürel kodlamalarından da vazgeçip her türlü kültürel kodlamayı geçersiz sayan bir çözülmeye dönüşüyorsa, orada ciddi sorunlar var demektir. Bunun toplumsal sonucu ise anomie'nin, yani toplumsal normsuzluğun kalıcılaşması, insanların birbirine güvensizliğinin kural haline gelmesi, varoluşsal bir emniyetsizlik halinin egemen olmasıdır. Varoluşsal emniyetsizlik hâli, aynı zamanda toplumsal güvenliğin de altını oyan bir hâleti rühiyedir. Her türlü suç ortamının veya sapkın davranışın en önemli kaynağı olması kaçınılmazdır. Daha önemlisi, insanları ortak bir hedef için bir araya getirebilecek her türlü gerekçenin ve ahlâki ilkenin tutunmasını engelleyen şartları oluşturur. Bu ahlâki kesatlığın hangi vehamet boyutlarına varabileceğini, işgale uğrayan bir toprağın savunma reflekslerine neler olabileceği düzeyinde tasavvur edebiliriz. Bunun için Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, meşhur Medine Müdafaası destanını yazan Osmanlı güçlerinin hikayeleriyle, aynı beldelerde son savaşta bir tek mermi atmadan koca bir ülkeyi düşmana teslim edenlerin kültürel dünyaları arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. 
İkincisinde sözkonusu olan bir kendilik-hikayesi, bir kodlama yoksunluğu değil de nedir? 
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Yüce Allah, bütün varlıkları insanların hizmetine sunmuştur.(Bakara, 29; Lokman 20; Câsiye, 
13) İnsanlar, Allah'ın bu sayısız nimetlerinin (Ibrahim, 34) bir kısmından emek sarf etmeden yararlansalar da, bir kısmından yararlanabilmek için çalışıp çabalamaları gerekmektedir. 
Çünkü insanlar için ancak çalıştıklarının karşılığı vardır (Necm, 39). Allah, çalışanların, işlerini iyi ve sağlam yapanların emeklerini zayi etmez, onları mükâfatsız bırakmaz. (Kehi, 30) 

Çalışıp servet sahibi olmak kadar serveti doğru bir şekilde harcamak, aile fertlerinin, akrabanın, yoksulların ve toplumun haklarını vermek de önemlidir. 

Yüce Allah, her şeyi bir ölçü ve denge ile yaratmıştır. (Kamer, 49) İnsanlar da hayatın her alanımda olduğu gibi, harcamalarında da ölçülü ve dengeli olmak durumundadırlar. Yazımızda bu konuyu vurgulayan, "Rahman'ın kulları, harcadıkları zaman ne savurganlık ederler ne de cimrilik, bu ikisi arasında orta bir yolu tutarlar." anlamındaki, Furkârı suresinin 67. 
âyetini tahlil etmeye çalışacağız. 

Ayette israf ve cimriliğin yerilmesine karşılık, ölçülü ve dengeli olma övülmekte ve bu tutum Rahman'ın kullarının özelliği olarak zikredilmektedir. Surenin 63-74. âyetlerinde, Rahmann kullarının 14 özelliği sayıldıktan sonra, 75 ve 76. âyetlerde bu özelliklere sahip olanlar; "İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar, orada esenlik dileği ve selâmla karşılanacaklardır ve orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ne güzel bir konaktır." ifadeleri ile müjdelenmektedirler. Rahman'ın kullarının nitelikleri: 

-Yer yüzünde vakar ve tevazü ile yürüyen, 

-Cahiller kendilerine lâf attıkları zaman selâm deyip geçen, onlara uymayan, 

-Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak gecelerini ibadetle geçiren, 

-Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, diye dua eden, 

-Harcadıkları zaman israf da cimrilik de etmeyen, ikisi arası ölçülü ve dengeli olan, 

-Allah ile birlikte başka ilahlara tapmayanı, 

-Haksız yere cana kıymayan, 

-Zina etmeyen, 

-“Günahlarına tövbe eden, 

-İman edip salih ameller işleyen, 

“Yalancı şahitlik yapmayan, 

-Faydasız, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, bunu vakar ve sükünetle karşılayan, 

-Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, kör ve sağır gibi davranmayan, 

-Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap, diye dua eden kimseler şeklinde tespit edilmiştir. 

Zikredilen nitelikler gösteriyor ki yüce Allah, Kur'ân'da insanın her davranışı için uyulması gereken ilkeler bildirmektedir. Bu ilkeler, iman, ibadet, dua ve salih amellerden tutunuz; yürüme, konuşma, hoşgörü, şahitlik ve sosyal ilişkilere kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu ilkelerden üçü de bütün fertleri ilgilendiren, ekonomik değerlerin korunması ve tüketilmesi ile ilgilidir. 

Ayet üç hüküm içermektedir: 

1. Savurganlık etmeyin 

"Savurganlık" diye çevirdiğimiz "israf" kelimesi sözlükte aşırı gitmek, haddi aşmak, malımülkü saçıp savurmak, yanılmak, hata etmek, gafil ve cahil olmak anlamlarına gelir.(Rağıp, 230) 

İsraf, insan hayatının her alanında söz konusu olabilir. Allah ve Peygamberin koyduğu ölçülere uymayan, evrensel akil ve mantık kurallarına ters düşen davranışlar israf kavramına dahildir. Mesela Kur'an'da, Salih ve Lüt peygamberin kavimleri ile Firavun, “müsrif” olmakla yerilmişlerdir. Çünkü Firavun; azgın, haddi aşan, çok yalancı, şüpheci, kibirli, zorba, bozguncu, zalim, ilahlık iddiasında bulunan, peygamberleri yalanlayan ve kavmini hak yoldan saptı- 


ran, Allah ve Peygamber'e düşmanlık eden kafir bir 


insarıdı.(Tâhâ, 24; Mü'min, 28, 34, 35; Yunus, 83, 91; Kasas 37, 40; Şuarâ,19 29; Zariyât, 39) Salih Peygamberin kaw- mi; bozguncu, zorba, inatçı, çoğu zalim, azgin, müşrik ve kâfir bir toplum idi. Peygambere başkaldırmışlar, öğüt ve talimatlara uymamışlardı, (A'raf, 73, 74, 76, 77; İbrahim, 15; Hüd, 67; Tâhâ, 33; Şuara, 151; Şems, 11; Hac, 47; Fecr, 12) Lüt Peygamber'in kavmi bozguncu, cahil, mücrim, homoseksüellik yapan | İİ kâfir bir lime İhtiyacı gidermeyen, du.fAr'af, BO, 81; Şu- | ny i 

a Kia güzel olmayan, yarar- 
Ankebüt, 30; Neml, | sız, boş yere ve gayri 55; Zâriyat, 3d.) Al- $ lah, müsrif toplum- | MEŞrU harcamalar, ih- 


ları helak ettiğini tiyacın ötesinde, hakkı 


bildirmektedir.(Erbiya, 9) olmayan alanlara ni- 

Kur'an'da; 
Kur'an'dan yüz çe- |metlerin aktarılması virenler, (o Allah'ın âyetlerini unutanlar, hak yoldan sapanlar da müsrif olarak nitelenmektedir. (Ta-ha, 124, 
127) 

“Ey Peygamberim! Tarafımdan insanlara) De ki: Ey kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olanıdır.” (Zümer, 53) anlamındaki âyette, tövbe etmeyi gerektiren günahları işleyen kimselere, “müsrifler" denilmektedir. 

"Kendilerine yazık eden" diye çevirdiğimiz, "ellezi- ne esrefü alâ enfüsihim" cümlesinde geçen "nefse 


birer israftır. 


hi cezaya maruz bırakması, kendi aleyhine sonuçlarnacak bir davranışta bulunmasi anlamındadır. Bu ifade Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste de geçmektedir.(Müslim, Tevbe, 25; İl, 2110) 

Mü'minin imanı ile bağdaşmayan, ahlâk kurallarını ihlal eden, ilâhi iradeye uymayan her davranış israftır. Bu anlamda israf zulmün, bozgunculuğun, sapmanın ve yozlaşmanın kaymağıdır.(Şuarâ, 151-152). 
Kur'an'da Allah'ın müsrifleri doğru yola iletmeyeceği 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ve onlari cehenneme atacağı (Mümin 28, 43) bildirilerek, insanlar bu tür davranışlardan sakındırılmaktadır. 

Tahlil etmeye çalıştığımız âyette, servetin, malmülkün, para ve ekonomik değerlerin harcanmasında israf yapılmaması istenmektedir. (Kurtubi, Xl, 73) 

"Malı israf etmek", onu yerli yerinde harcamamak faydasız yere harcamak, gerektiğinden çok harcamak anlamına geldiği gibi, Allah'ın uygun görmediği yerlere harcamak anlamına da gelir. 

İhtiyacı gidermeyen, güzel olmayan, yararsız, boş yere ve gayri meşru harcamalar, ihtiyacını ötesinde, hakkı olmayan alanlara nimetlerin aktarılması birer israftır. Mesela kişinin parasını, malını ve mülkünü kumar, içki, fuhuş gibi haram yerlere harcaması israf olduğu gibi, gıda maddelerinin çürütülmesi, ekmek, yemek, sebze ve meyvelerin çöpe atılması, giyilebilen eskimemiş giysilerin, kullarılabiler ev eşyasının atılıp erine yenisinin alınması, gereksiz yere elektrik sarfiyati, suyun boş yere akıtılması, hatta gerektiğinden fazla yiyip içilmesi dahi israftır. Yüce Allah, "...Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez." buyurmakta (A'râf 31; En'am, 141) Peygamberimiz de, "israf veya kibir ve gösterişe kaçmamak şartıyla yiyin, için, sadaka verin ve giyinin.” (İbn Mâce, Libas, 23 (I. 1197) sözleriyle, aynı gerçeği dile getirmektedir. 

İsraf, ekonomik dengeleri bozar, fert ve toplumları hüsrana götürür. 

Peygamberimiz, malı-mülkü zayi etmeyi hoş olmayan davranışlar arasında saymıştır. (Buhari, İstikraz, 19, Edeb, 6; Müslim, Akdiye, 10-14) 

Kur'an'da israf olayı, malı-mülkü saçıp savurmak, 





sefihçe harcamak, gerektiği yere sarf etmemek anlamuındaki “tebzir" kavramı ile de ifade edilmiştir: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat sagip savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir." (İsra, 26-27) 

Ayet, saçıp savurmayı mankörlükle, bu davranışı sergileyenleri ise şeytanın kardeşi olmakla nitelemektedir ki bu, israf olayının ve müsrif olmanın ne denli kötü bir şey olduğunu ortaya koymaktadır. 

2. Cimrilik etmeyin 

"Cimrilik" diye çevirdiğimiz cümlede geçen "katr" kelimesi, israf kavramının zıddı olup, genel anlamı ile gerektiği ve imkân olduğu halde harcama yapmamak demektir.(Rağıb, 507) Kişinin bakmakla yükümlü olduğu insanların temel gereksinimlerini karşılamamak, fakirin hakkını vermemek birer cimrilik örneğidir. (Kasas, 77) 

Kur'an'da cimrilik, "şuhh" ve "buhi" kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Cimrilik, insanın doğasında var olan bir duygudur, kontrol altına alınmalı ve mākul bir ölçüye çekilmelidir. "De ki: Eğer siz Rabbinin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, yine tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.” (Isrâ, 100) Anlamındaki âyet, bu gerçeği ifade etmektedir. Kur'ân'da "cimrilik" yerilmiş ve cimrilik edenler, insanlara cimriliği emredenler ,mütekebbir ve çok övünen kimselerin niteliği olarak zikredilmiştir. (Misa, 36-37) 

Cimrilik edenler sonuçta kendi aleyhlerine cimrilik etmiş olurlar. (Muhammed, 37) İnsan cimriliğin zarann dünya veya âhirette görür. "Allah'ın kendilerine 





din-düşünce-yorum 


lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır...” (Al-i İmrân, 180) Âyeti ve "Cimrilik etmekten sakının. Çünkü cimrilik sizden önce yaşayan insanları, birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir."(Müslim, Birr, 56) hadisi, bu gêrçeği dile getirmektedir. Ceza amelin cinsinden olur. 
Cimrilik mahrumiyet sebebidir. Peygamberimiz, "Paranı saklama, Allah da (nimetini) senden saklar." buyurmuştur.(Müslim, Zekat, 88; Buhari, Zekat, 21) Cümertlik ise erdemlilik ve zenginlik sebebidir. “Cömert insanı Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakmdir, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'a uzaktır, insanlara uzaktır, cennete uzaktır, cehenneme yakırıdır. Cömert cahil, cimri âbidden Allah'a daha sevimlidir."(Tirmizi, Bir, 40. IV, 342) "İki haslet vardır ki mü'minde bir araya gelmez: Cimrilik ve kötü ahlak.” 
(Tirmizi, Birr, 41. IV, 343) Hadisleri, mü'minin cimri olamayacağını ifade etmektedir. Nefsinin cimriliğinden kendini kurtaran kurtuluşa erer, (Haşr, 9, Teğâbün, 16), mutlu ve huzurlu olur. İnsan, malını-mülkünü hayır ve hasenat için de kendisi, eşi ve çocukları için de israfa kaçmadan harcamalı, Allah'ın nimetlerinden yararlanmalıdır. "Allah'ın sana verdiği şeylerden âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma, Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik yap ..." 
(Kasas, 77) Ayeti ve "Allah (kuluna verdiği) nimetinin izini kulunun üzerinde görmeyi sever,"(Tirmizi, Edeb, 54, V, 124) hadisi, bunu ifade etmektedir. 

3. Harcamalarda ölçülü ve dengeli olun 

"Orta yol üzere olmak" diye çevirdiğimiz "kavâm" kelimesi; adalet, ölçülü ve dengeli olmak, ifrat ve tefrit arasında orta yolu tutmak demektir.(Kurtubi, Xl, 
74. Beydavi, Iv. 454) Tahlil ettiğimiz âyetten, "kavâm" kelimesinin, israf ve cimrilik arası bir davranışı ifade ettiğini anlıyoruz. Bu anlamı İsra suresinin 29, ayeti şu ifadelerle ortaya koymaktadır: "Eli sıkı olma, büs- bütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” 

İslâm; namaz, oruç, zekat (Buhâri, Nikâh, 1, Vi, 116) ve dua, (A'raf, 56) yürüme, konuşma, (Lokman, 19) sevme, öfkelenme (Tirmizi, Birr, 59, IV, 360) ve sosyal ilişkiler dahil, hayatın her alanında ölçülü ve dengeli olunmasını istemektedir. Aşırılık hiçbir şeyde iyi değildir. 

Sonuç: Furkan suresinin 67. ayeti; fert, aile ve toplum hayatında ölçülü ve dengeli olmanın önemini, israf ve cimriliğin kötü bir davranış olduğunu beyan etmektedir. 

Yüce Allah, övdüğü ve cennet va'dettiği kullarını, israf ve cimrilik etmeyen, bu ikisi arasında ölçülü ve dengeli olan kimseler olarak nitelemektedir. Çünkü israf ve cimrilik fert ve toplumu olumsuz yönde etkiler. 
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Allah'a Tevekkül... 
AMA NASIL? 


sahip olduğu bütün yeteneklere ve ulaştığı başarılara rağmen insan temelde zayıf bir varlıktır. Onu varlık sahnesine çıkaran kudret, onun yükümlülüklerini hafif tutmuş (Nisa, 28), ona gücünün yettiği kadar yük yüklemiştir. (Bakara, 286) Çünkü 
"insan zayıf olarak yaratılmıştır" (Nisa, 28). Kur'ân'ın bu vurgusu, insanın fizik yapısından çok psikolojik yapısına, ruhsal alan özelliklerine yöneliktir. 

Karamsarlık, korku, endişe ve ihtiras, insandaki zayıf tabiatın en belirgin göstergeleri arsında yer alır. 


Geçmişte yaşanan aci deneyimler, çekilen iztiraplar, mutsuzluklar, görülen ihanetler bazı ruhlar üzerinde kalıcı etki bırakırlar. Hayatın geride kalan kısmının sunduğu bu "kara tablolar” insanın içinde yaşadığı ânı ve geleceğini de etkisi altına alır. Olaylar hep olumsuz bir bakış açısı ile değerlendirilir. Artık, her şeyin geçmişin bir kopyası olarak gerçekleşeceği, hiçbir şeyin iyiden tarafa değişmesinin mümkün olmayacağı varsayımı hakim olur. Adi üstünde, karamsarın dünyası "kapkara" bir dünyadır, bir zindandır. 


Korku ve endişe, sahip olduklarımızı yitirmek ya da istemediğimiz şeylerle karşılaşma düşüncesi ile insan ruhunun aci çekmesidir. Psikologlar korkuyu, “dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı ortaya konan duygusal tepki" diye tanımlıyorlar. İhtiras ise, ulaşmak istediklerimiz uğrunda duyduğumuz aşırı istektir. Karamsarlık 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kaynaklarırken, korku, endişe ve ihtiraslar gelecekter beslenirler. 


geçmişten 


Karamsarlık, geçmişin olumsuzsuzluklarına takılıp kalmak, ruh dünyasında pasif bir yıpranma meydana getirir. 
Bu ruh hali genelde, sahibini etkiler, hayattan koparır. Korku, endişe ve ihtiraslar ise olumsuz bir aktivite yüklüdürler. Sergilenen pek çok zulüm ve haksızlığın arkasında bu duygular yer almaktadır. Daha çok imkâna, daha çok güce ulaşma ihtirasının sebep olduğu sayısız trajediler ise toplumun her kesiminde sürekli yaşanmaktadır. Tarih boyun- 
| ca dökülen nice kanlar, verilen nice canlar; taç ve tahtı yitirme ve güçsüz kalma korkusunun, diğer bir deyişle güven ihtiyacının ürünüdürler. 


Korkular ve endişeler, insanı ezici bunalımların içine sokar. Ruhsal ve ardından fiziksel pek çok problem ile karşı karşıya bırakır. Endişe değil, güven; ihtiras değil ümit, hayatı yaşanabilir bir süreç kılar. İslâm bu konuda çözüm getirici bir yöntem olarak tevekkülü ön plâna çıkarır. 


TEVEKKÜL, ANLAM VE ÖNEMİ 

Tevekkül, hukuk dilinde çok kullanılan "vekâlet” kökünden türemiş bir fiildir. Yine aynı kökten türeyen "tevkil" fiili ile bağlantılıdır. Tevkil, bir işi gördürmek üzere onu birine havale etmek ve bu konuda ona güvenmek demektir. 
Tevekkül de, havale edilen iş konusunda sadece vekile güvenmek anlamını ifade eder. Bir Kur'an terimi olarak tevekkül ise, yapılması ge- 





reken bir iş konusunda gerekli olan her araç ve yönteme başvurduktan sonra, beklenen sonu Allah'a havale etmek, bu konuda ona sonsuz bir güven beslemek demektir, 


Tevekkül kavramı çeşitli türevleri ile Kur'ân'da kırk beş yerde geçmektedir. Bu da İslâmi bakış açısı ile tevekküle atfedilen değerin bir ifadesidir. 


Bazı Kur'ân ayetlerinde verilen mesajın muhatabı doğrudan doğruya vahyi alan Hz. Peygamber'dir. Mesajın taşıdığı hüküm genel olmakla birlikte zata yönelik bir anlatım kurgusuna başvurulmasi, mesaja verilen önemin ve ona yapılan vurgunun bir göstergesidir."Sen, o ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et!" (Furkan, 58) ayeti ile benzeri ayetlerde (Nisa 81, Ahzab, 3) böyle bir yaklaşıma şahit oluyoruz. Allah, "hayy" (ebediyyen diri olmaj sıfatına vurgu yaparak, kendinse tevekkül etmesini peygamberine emretmektedir. 
Tevekkül, sadece Allah'a güvenme konusundaki bu yönlendirme, ayrıca duruma göre çeşitli anlatım biçimleri ile genelleştirilmiştir. 


İnsan daima birine güvenme ve dayanma, birisinden destek alma, diğer bir ifade ile tevekkül etme ihtiyacındadır. İşte bu noktada Kur'ân "Tevekkül edecekler ancak Allah'a tevekkül etsinler" (ibrahim, 12) uyarısını yarımaktadır. "Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler" (ibrahim, 11) ayeti de özellikle iman edenleri tevekkül konusuna doğru hedefe yönlendirmektedir. Neden "sadece Allah'a tevekkül” böylesine önemle vurgulanıyor? Çünkü, Allah'ın dışında başvurulabilecekler de "tevekkül" ihtiyacındadırlar. Onalar da, bir şekilde güvenecek, sığınacak, ümit bağlayacak bir varlığa muhtaçtırlar. Bu sëbeple, güvenleri boşa çıkarmayacak ve tevekküle layık tek varlık yüce Allah'tır. “Allah kuluna yetmez mi?" (Zümer, 36) "Kim 
Allah'a tevekkül ederse O kendisine yeter" (Talak, 3). 


Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, bazı ayetlerde tevekkül açıkça ve doğrudan doğruya teşvik edilirken, bazen de Allah'ın kâfi geleceği ve onun güzel bir vekil olduğu (Âli Imran, 177), O'nun her şeye vekil olduğu 
(En'am, 102; Yusuf 66) ifade 





edilerek dolaylı şekilde teşvik edilmektedir. 


Tevekkülün Felsefesi 

Tevekkül pratik aları işi değil, bir muhakeme ve yargı işidir, Esasi da, tevhid inancına, son noktada her şeyin Allah'ın kudret ve iradesinin eseri olduğuna inanmak esasına dayanmaktadır. Tevekkülünüz varsa, üzerinize düşeni yaparsınız; gücünüzün dışında kalan konuda ise Allah'ın hükmüne ve adaletine güvenirsiniz. İşte tevekkül ile kaderin buluştuğu hassas nokta burasıdır. Bu inceliğin gözetilmemesi durumunda ise" kadere bühtan" tutumu ortaya çikar: Ya, 'olan biten her şeyin merkezinde insan ve onun iradesi vardır * anlayışı ile ilâhi takdir ve hikmet göz ardı edilir, ya da insan irade ve yeteneğini inkâr eden (pasif kaderci) bir anlayışa esir olunur. Halbuki, gerek karşılaşmak istemediğimiz, kaçındığımız sonuçlar konusunda, gerek ulaşmak istediğimiz sonuçlar konusunda sahip olunması gereken zihinsel yapı şu ayette ortaya konmaktadır: "De ki, “Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler, yalnız Allah'a güvensinler" (Tevbe, 51) Ayette vurgu yaplan gerçek şudur: “Acı tatlı başımıza her ne gelirse hepsi Allah'ın takdiridir. © da sonuç olarak mutlaka bizim yararımızadır. Ya bu dünya, ya da ahiret ile ilgili maslahat, yarar ve hayrımız içindir. 
O bizim yardımcımızdır. Üzerimizde bütün tasarruf ve velâyet yetkisi O'nundur. Nasıl dilerse öyle yapar ve hakkımızda hayırlısını yapar. İşte bundan dolayı müminler Allah'a güvenmelidirler. Bütün güç ve kudretin O'na ait olduğunu bilip durumlarını 
O'na havale etsinler. Her konuda O'na güvenip da- 
: yansınlar, emir takdirine 
“ii güzel bir şekilde rıza göstererek teslimiyet göstersinler ve bunun gereğince kulluk görevlerine devam etsinler, 
Allah'a ne derece güven beslenirse O daha fazlasına layıktır. "(Hamdi Yazır, Hak Bini 

Kur'ân Dili, IV, 2566.) 

Bütün bunları kısaca 
"Allah hakkında iyi zan beslemek" diye özetlemek mümkündür. Hz. Peygamber'in "Allah hakkında mutlaka iyi zan besleyerek ölünüz" (Tirmizi, Sünen, Zühd, 14. 
(Hadis No.4167). Il, 1395) hadisinde vurgulanan şey de budur. Ölüm ne zaman geleceği bilinmediğine göre 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mü'min tüm hayatına bu anlayışı hakim kılacak, Allah'ı kefil bilecek demektir. Gazâli konuyu şu benzetme ile ortaya koymaktadır: "Tevekkül edenin Allah'a güvenme ve O'nun kefaleti konusundaki tutumu, çocuğun, annesin yanındaki durumu gibidir. Çocuk annesinden başkasını bilmez. 
Ondan başka kimseye sığınmaz. 


pan "(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı..." (Enfâl, 17) ayetinde dikkat çekilen gerçek de budur. Faaliyet ve gayret kaçınılmazdır. 
Ama elde edilecek sonuç Allah'ın yardımı ile gerçekleşir. Kur'ân bu gerçeği Şuayb (a.5.)'ın dilinden şöyle ifade ediyor: "Ben sade- 


Yalnız ona güvenir. Onu gördüm | Kötü olaylarla karşılaşma | ce gücüm yettiğince sizi düzelt- mü daima eteğine yapışır, onu bi- | endişesi insanın dünyasını | mek istiyorum. Başarım ancak Al- 


rakmaz. Annesinin bulunmadığı Si karartır Ölüm dahil iste- 


rada başına bir şey gelse, dilinden | dökülen ilk söz "Anneciğim!" olur. 


lah'ın yardımı iledir. Ben sadece 
Ona tevekkül ettim ve sadece O'na 


mediğimiz şeylerle karşıla- yöneliyorum" (Hüd, 88). 
Aklına ilk gelen kimse annesi- | şabiliriz. Bunu saplantı ha- 


Şu ayet bu konuyu daha da ay- 


dir. Ganka onun: kendis Jen Kan line getirmek asla bir çö- | dınlatacak niteliktedir: "Onlarla sa- 


olacağına ve onun şefkatine güvenmiştir. Bütün bunlar bilinç altından 


gelen yönlendirme ile olur." (Gazâti, | olaylarla karşılaşacaksak, 


züm yolu değildir. Kötü) vaşın ki, Allah onlara sizin elleriniz- 


le azap etsin,onları rezil etsin, olara karşı size yardım etsin..." (Tevbe 14). 


İhyaü Ulümü'd-Din, li, 143.Müessesetü'l. | endişe ederek, karamsarlı- Görüldüğü üzere Müslümanlarını 


Halebi, Kahire, 1387/1968. { lv Tevek- | kül edenin Allah'a bağlanması ise 


bilinç ve gönlün ortak meyvesidir, | mek mümkün değildir. 


İşte böyle bir tevekkül sayesinde 

endişeler ümide, korkular güvene dönüşür. Zira Allah bu anlayışta olan Müslümanlara "yaşadıkları korkunun ardından kanilerini mutlaka emniyete" kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur” (Nur, 
55), 


Kötü olaylarla karşılaşma endişesi insanın dünyasını karartır. Ölüm dahil istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bunu saplantı haline getirmek asla bir çözüm yolu değildir. Kötü olaylarla karşılaşacaksak, endişe ederek, karamsarlığa sığınarak bunları önlemek mümkün değildir. Karamsarlığı tabiat haline getiren, beynini olumsuzluklara odaklayan insan çok kere o olayları yaşar. "İnsanın korktuğu şey başına gelir" sözü tecrübenin ortaya koyduğu bir gerçeği yansıtmaktadır. 


Tevekkülü Yanlış Anlamak 

Hayatın insanca sürdürülmesi için gerekli olan genel geçer kurallara (sünnetullah'a) aykırı olarak, çalışıp çabalamayı terk etmek tevekkül değil, kişinin yapması gerekenleri Allah'a gördürmeye kalkışması anlamına gelir. Oysa tevekkül, bir kalp ve iman işidir, tevhit inancının bir sonucudur. Zira tevhit "müsebbibü'l-esbâb'a (bütün sebepleri var eder Allah'a) bakmayı, ortaya çıkan her sonuçta onun takdirinin ve iradesinin varlığını göz önünde bulundurmayı gerektirir. 


Bedir savaşı öncesi teke tek vuruşmadan sonra Hz. Peygamber, hücum emri vereceği sırada Cebrall'in talimatı üzerine yerden bir avuç toprak alıp Kureyş ordusunun üzerine savurması ve düşma- nın görüş imkânının kısıtlanması ve böylece müslümanlara zafer yolunun açılması olayına atıf yağa sığınarak bunları önle- | Allah'tan yardım görerek zafere 


ulaşmaları, onların savaşmaları şartna bağlanmıştır. Şu halde 
Kur'ân'ın emrettiği tevekkül, bütün önlemlerin alınması, yapılacak işlerin tükenmesi evresi ile kayıtlıdır. "Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alın" (Nisa, 71), "Kendinizi tehlikeye atmayın” (Bakara 195) ayetlerindeki mesaj da aymidir (Misa, 102; Enfal, 60). 


Yağmur, bulut, rüzgar, toprak, tohum, tarlayı sürüp tohumu toprağa atmak birer zahiri sebeptir. Bizi rızıklandıran bunların hiçbiri değil, Allah'tır. İşte, yukarıdaki sebepler zincirini oluşturduktan sonra, Allah'tan başka kimsenin rızık vermeye gücü yetmeyeceği bilinci ile rızkı O'ndan beklemek tevekküldür, 


Tevekkül kelimesinin taşıdığı “vekil edinme", "bir işi görme konusunda yetki verip ona güvenme” gibi zahiri anlamlara takılıp kalınması halinde Kur'ân'ın getirdiği tevekkül anlayışının dışına çıkılması ve yanlış bir tevekkül anlayışına saplanıp kalınması söz konusu olabilir. Nitekim Hz.Peygamber döneminde de bu konuda tereddüt yaşanmış olduğunu görüyoruz. Sahabilerden Hz. Enes (r.a.) 
in anlattığına göre bir adam "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, yoksa onu serbest bırakıp da mı tevekkül edeyim!" diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.5.) "Onu bağla, sonra tevekkül et" buyurmuşlardır.(Tirmizi, Kıyâme,60 . 
Mo. 2517.) 


Yukarıdaki ayet ve hadislerin ortaya koyduğu gerçek şudur: Allah'a tevekkül, yani ona güvenmek mü'minin bir görevi ve niteliğidir. Bu da, yararlı şeylere ulaşma, zararlı şeylerden uzaklaşma ve kurtulma konusunda gerekli etkinlikleri göster- 


dikten sonra gönlün ve kalbin Allah'a yönelmesi, sonucu O'ndan beklemesidir. "Birçokları bu gerçeği dikkatten kaçırarak tevekkülü görevi terk etmekle eşdeğer zannederler, Yani kulluk görevini Allah'a havale edip emir yetkisini kendilerinde görmek isterler. Sanki kul vazifesiz oturacakmış, namaz, oruç, zekat, cihat gibi görevleri Allah onlara emredip yaplıramayacaktır da, onların emir ve havalesiyle bizzat yapıverecekmiş gibi" Yazır, Iv, 2567.) bir tavır takınırlar. Tevekkülü yanlış değerlendirenler için Gazâli'nin getirdiği benzetme de ilgi çekicidir:" Tevekkülün, beden ile kesbi (çalışıp kazanmayı, üretmeyi, etkin olmayı) kalp ile (aklı kullanarak gerekli) tedbiri terk edip bir paçavra gibi yere atılmak ve bir et parçası gibi tezgâha konmak anlamında olduğu anlaşılır. 
Halbuki bu cahilce bir düşüncedir ve dinimizce haramdır. Zira (tevekkül Üstün bir makamdır ve) dinimiz tevekkül edenleri öv- | müştür. Dine aykırı şeyler- * 
le dinin üstün makamları- na ulaşılamaz” (Gazâli, IV). 


Tevekkülün yanlış anlaşılması, daha çok, elde edilmesi istenen, aktivite gerektiren konularda ortaya çıkmaktadır. Kur'ân'ın genel anlamı ile "dünyanın imarı" diye çerçevelediği çalışıp üretme, kazanma, insanca yaşamanın gereklerini yerine getirme emri göz ardı edilmekte, üretkenlikten uzak, "hayat mücadelesi"nin gerektirdiği aktivite gösterilmemektedir. Bu yanlış algılama, genellikle yanlış züht anlayışı ile at başı gitmektedir. 
Dünyaya ve dünyalık imkânlara gönülden ve esaret derecesinde bağlanmama halini ifade eden zühd, dünyalıklarda fiziki planda da uzak durma şeklinde anlaşıldığı noktada "bir lokma bir hırka" anlayışı ortaya çıkmakta, bu da yanlış tevekkül anlayışını tetiklemektedir. 


İbni Abbas (r.a.)'ın anlattığına göre, Yemen halkından bazıları "Bizler tevekkül etmiş kimseleriz" deyerek yanlarına azık almaksızın hac yolculuğuna çıkıyorlar, Mekke'ye geldiklerinde de dileniyorlardı. Bunun üzerine " (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azğın en hayırlısı, takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) azığıdır” (Bakara, 197) ayeti inmiştir (Buhari, Hac, 6.ll, 143). 

Rivayette yer alan ayetteki "azık" kelimesi ahiret hazırlığı anlamında ise de, İbni Abas'ın, tevekkülün nasıl anlaşılması gerektiği konusundaki 








doğru görüşünü yansıtması bakımından önemi arz etmektedir. İbni Abbas ayetten; gerekli tedbirleri almadan hac için bile olsa yolculuğa çıkmak, takvaya aykırıdır ve Allah'a karşı gelmektir, anlamını çıkarmaktadır. 


Hz. Peygamberin, “Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Onlar sabahleyin aç olarak çıkarlar ve tok olarak dönerler,” (Tirmizi, Zühd, 14. No: 4164, İl, 1394.) hadisi de bu açıdan yanlış arılaşılmaya müsaittir. İlk bakıldığında bu hadisten tevekkülün pasif bir tutum olduğu sonucu çıkarılabilir, 
Oysa hadiste Hz. Peygamber (s.a.s) gerçek tevekküf lün ne olduğunu ortaya koymakta, tevekkül konusundaki yanlış anlama ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Dikkat edilirse kuşların sabahleyin aç olarak çıktıklarına vurgu yapılmaktadır. Yani kuşlar karınlarını doyurmak için yuvalarını 
| terk etmekte ve kendi usullerince rizik peşine düşmektedirler. Resülullah'ın hadiste dikkat çektiği esas nokta budur. 


Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın “Hak şerleri hayr eyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif anı seyr eyler, Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler" dizeleri İslâm'ın öngördüğü tevekkül anlayışının eşsiz güzellikteki bir ifadesidir. Mehmet Akif'in şu dizeleri de yanlış tevekkül anlayışına karşı çekilmiş birer kılıç gibidir: “Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun, Onun adina nice hurafeler uydurdun, sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya." 


Kısaca, tevekkül, müslümanın temel niteliklerinden biridir. Tevhid inancından beslenen ve Allah'a karşı duyulan sonsuz bir güven halidir. Beşer plânında sergilenecek gayretlerin sonuç vermesinin O'nun mutlak kudret ve iradesinin meyvesi olduğu şuurudur. Tevekkül asla tembellik, işleri Allah'a havale etmek, hazır sonuca ulaşma beklentisi değildir. Böyle bir anlayış Kur'ân ve Sünnete aykırıdır. Gerçek tevekkül, çağın ve gerektirdiği aktiviteyi sergilernektir. Tevekkül gösteren Müslümanın başkalarından farkı, olayların gerçek var edicisini bilmek, madde dünyasının sebepler zincirine materyalist bir pencereden değil, aktif bir hayat anlayışı ile iman teslimiyet penceresinden bakmak demektir. 
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Hayatın bu karmaşıklığı içinde insanlar farkında olsun veya olmasınlar aslında, ezelden beri varolan âhengi, o tek noktayı yakalamak isterler. Zira, bu âhengi yakalamak gerçek huzuru bulmak demektir, yani hayatın sanata dönüşmesi demektir. 


Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği lslâm için, söylenecek çok söz vardır. Zira İslâm, hayatı bütün derinliği ve zenginliği ile kucaklar, Hayatın her boyutu için, her zaman insanlığı iyiye, doğruya ve güzele ulaştıracak olan yolu gösterir. 


Kısa bir yazıda bu zengin bilginin hepsini anlatmaya gücümüz yetmez. 
Bu yüzden konuyu sınırlandırmamız gerekiyor. Bu yazıda, İslâm'ın bize sunduğu yaşama sanatından söz etmeye çalışacağız, 

Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği lslâm, bize olağanüstü bir yaşama sanati sunar. Bu yaşama sanatının ustası İse Hz. Muhammed'in kendisidir. Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfalar okuyan Resul, o tertemiz sayfalara uygun bir hayat yaşamış ve hayatı ile bizlere örnek olmuştur. Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi bir hikmetinde ne güzel söyler: 

Allah nuru, Allah dostu o Mustafa 

Kimler için geldi Resül bildiniz mi? 

Allah selâmı, Allah zikri Hakk Mustafa 

Kimler için geldi Resül bildiniz mi? 
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(Hikmet, 38; Hoca Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet, Hazırlayan Dr. Hayati Bice, Ankara, 1993, TDV Yayınları, No. 119, s. 57) 

Bütün güzelliğine rağmen hayat, hiç kimse için kolay değildir. Hepimizin hayatında kolay ve zor zamanlar olmuştur. Ve bunlardan biri diğerinin içindedir. Kolay zamanlarımızda bile çeşitli zorluklar yaşarız; zor zamanlarda da bu sıkıntıları hafifleten, kolaylaştıran tesadüflerle karşılaşırız. Bu, dünya hayatının değişmeyen özelliğidir. Geçmiş asırlarda da böyleydi, gelecek asırlarda da böyle olacaktır. 
Kur'an-ı Kerim'de; her zorluğun yanında kolaylık olduğuna işaret edilir ve bu durum karşısında nasıl davranmamiz gerektiği, İnşirah süresinde çok güzel anlatılır. (İnşirah, 5-8) 

İster kolay zamanlarda, isterse zor zamanlarda olsun insan, iç dünyasında yirmi dört saatte bütün mevsimleri yaşar. Ümitler, bahar çiçekleri gibi sevinç saçar; hemen arkasından kaygılar, dondurucu bir kış soğuğu gibi bastırır; öfkeler, tozu dumana katan bir rüzgar gibi eser; sevinçler, bir yaz yağmuru gibi ferahlık verir... 

Hayatın bu karmaşıklığı içinde insanlar farkında olsun veya olmasınlar aslında, ezelden beri varolan âhengi, o tek noktayı yakalamak isterler. Zira, bu âhengi yakalamak gerçek huzuru bulmak demektir, yani hayatın sanata dönüşmesi demektir. 

İnsanların büyük bir çoğunluğu maddi şartlar ne kadar iyi olursa, hayatın daha iyi yaşanacağını düşünür ve para için çok şeyi, hatta bazen her şeyi göze alabilirler. Oysa kendi hayatımıza, çevremize bir göz attığımızda, daha yüksek bir hayat standardının getirdiği rahatlıkların ve kolaylıkların, kişiyi huzura kavuşturmaya yetmediğini görebiliyoruz. 

Maddi imkânlar, para, mal-mülk önemlidir, çok şeydir; ama her şey değildir. Kişinin kendisine ve çevresine zarar veren olumsuz duygu ve düşüncelerden arınması demek olan manevi ilerleme olmadıkça, paranın yerli yerince kullanılması, gerçek anlamda fayda getirmesi mümkün olamaz. 


İnsanın hayatında madde (maddiyat) ve mâna (ruhaniyet) büyük önem taşır. Maddi ilerlemenin gerçek mânâda fayda getirebilmesi için maneviyat gereklidir; manevi ilerleme için de asgari maddi tatmin gereklidir. Aşıri yoksulluk manevi gelişmeyi engellediği için İslâmiyet muhtaç olana yardım edilmesini ister. Zira madde ve mânâ birbirini tamamlar, Kısacası kuş iki kanat ile uçabilir, tek kanatla değil. İslâm'ın beş şartından ikisi doğrudan para ile ilgilidir: Hacca gitmek ve zekât vermek. Bu, Müslümanlara “çalışıp zengin olun ve çevrenize faydalı olun” mesajıdır. Nitekim yardım etme, yardımlaşma ve malından Allah için sartetme Kur'an'da, mü'minin sık belirtilen vasıflarındandır. 

İnsanın insana destek olmasını gerektiren bu zor, ama bir o kadar da cazip olan dünya hayatında, kim istemez huzurlu bir hayatı! 
Hepimizin asıl özlemi bu değil mi? Kim iste- 27 
mez rüzgâr kadar özgür, toprak kadar mütevâzı ve güçlü, yağmur kadar bereketli, güneş kadar aydınlatıcı ve gece kadar dinlendirici bir hayatı ve böyle bir kişi olmayı! 

Bu şansı ancak Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed'in tebliğ ettiği İslâm'da bulabiliriz. Bir hadiste Hz. Muhammed (5.a.5.), “güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiğini” söyler {lbn Malik, Muvatta, Hüsnü"!-Hulük, 8; Ahmed b. 
Hanbel Müsned, 3/381). Müslümanlık huzura, qüvene, esenliğe kavuşmak; iyi huylu, güzel ahlaklı ve güçlü olmak; kemalâta ve kurtuluşa ermek demektir. 
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Hayatımızı sanata dönüştürmek istiyorsak, bazı soruları kendimize sormamız gerekiyor: Bu dünyada yaşadığımız hayat nedir? Ne için varız? Bu hayatın mânâsı nedir? Özellikleri nelerdir? Hayatın özündeki huzura ulaşabil|- mem için ne gereklidir? Nasıl yaşamalıyım? 

“Yaşamakta olduğumuz hayat nedir?” sorusuna, soru kadar kısa bir cevap verebiliriz: Hayat, insanın önce kendi kendisi, sonra çevresi ile kurduğu iletişimdir, ilişkilerdir. Etki ve tepkilerdir. Maddi ve manevi bakımdan verimli ve güzel bir hayat, önce insanın kendi kendisi ile kurduğu doğru ve sağlıklı ilişkiler ile başlar; sonra da diğer insanlarla, diğer canlılarla ve fiziki çevre ile kurduğu ilişkilerle tamamlanır. 


Dünya hayatının mânâsını kavrayabilmemize yardımcı olabilecek şu dört özelliğine bir göz atalım: 

1) Dünya hayatı sonsuz ve ebedi olan gerçek hayatın çok kısa bir bölümüdür. Yaşamakta olduğumuz hayat ebedi hayata göre o kadar kısadır ki, Peygamberimiz bir hadisin- de, “Benim dünyadaki durumum; ancak bir ağacın altında gölgelenen yolcunun durumu gibidir” buyurur. (bn Mâce, Zühd, 3; Tirmizi, Zühd, 44; Ahmed b, Hanbel, 1, 301) 

Başlangıcı ve sonu bilinmeyen gerçek hayatın kapsadığı dünya hayatının, başı ve sonu vardır. Bu yüzden yüzyıllardır gönüllerde taht kurmuş olan mutasavvıf Yunus Emre, dünyayı bir kente ve insan hayatını da bir gün gibi tez bir zamanda kurulup kaldırılan bir pazar yerine benzetmiştir. Türkiye'nin Hak âşığı ozanlarından Aşık Veysel ise dünya hayatını, doğum ve ölümü simgeleyen iki kapılı bir han ve insanı da bir kapıdan girip diğerinden çikan yolcu olarak görmüştür. 

, Sonsuz gerçeklik içinde dünya hayatının 
28. başı ve sonu olması, bize beş duyumuzla algılayamadığımız gaybın varlığını da gösterir. 
Bu, bizim her şeyi bilemeyeceğimiz ve her şeyi hakkı ile bilip, gören ve işitenin sadece Yüce Allah olduğu mânâsına gelir. Bu duygu bize her şeyi kudreti, merhameti ve şefkâti ile yaratan ve kuşatan Allah'a sığınmanın güzelliğini yaşatır; ferahlığını verir; güvenini sağlar, Hayatımıza ince ve derin bir güzellik katar. 

2) Dünya hayatı sonsuz olan hayatı kazanmak için bir fırsattır, bir araçtır. 


Bu dünyada niçin varolduğumuzun cevabını burada bulabiliriz. Ahiret hayatı ve hesap 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günü bu yüzden vardır. Bu hayatta sahip olduğumuz ve olmak istediğimiz her şey, aslında bizim daha iyi kulluk yapabilmemiz için birer araçtır; insanlara, insanlığa Allah için hizmet edebilmemiz için birer fırsattır. 


Dünya hayatının gerçek anlamı ve tek amacı Allah'a kulluk etmek, yani Allah için insanlara faydalı olmaktır. Bunun dışındaki her şey, bu hizmette kullanacağimiz araçlardır. Çoğu zaman mesleği, para kazanmayı, şöhretli olmayı, eşi, çocukları vb. hayatımızın gayesi ediniriz. Oysa niyetimiz, Allah'a kendimizi sewdirmek olduğunda da yine aynı gayretleri gösteririz. Dışarıdan bakıldığında hayatımız diğer hayatlardan farklı görünmez. Meslekte başarılı olmaya çalışırız; para kazanmaya gayret ederiz; iyi bir namımuz olsun isteriz; eşimizle güzel bir beraberliğimiz olmasiri dileriz; çocuklarımızın başanh olması ve iyi bir hayat yaşamalari için çabalarız; çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz iyi olsur isteriz. 

Ne var ki, insanın kendisi veya başkaları için çabalaması ile 
Allah için hizmet etmesi arasında çok önemli bir fark vardır. Allah sevgisi ile hizmet vermeye başladığımızda, diğer hayatlardan farklı görünmeyen hayatımızda, artık farklı olan niyetimiz ve maksadımızdır. Hak için halka hizmet; karşılıksız vermeyi, menfaat gözetmemeyi getirir. Yapılan hizmetin karşılığı âdil, şefkatli ve verici olan Allah'tan gelecektir. Bu anlayış ve kavrayış farkinin insanın hayatına neler kattığını, nasıl bir huzur ve ferahlık verdiğini ancak bu niyetle gayret edenler bilebilir. Niyet ve gayretin sarsılmaz beraberliği, hayatı sanata dönüştüren püf noktasıdır. 

Hakk'a hizmet için halka hizmet eden Allah dostları en zor iş- 





lerini bile iç sıkıntısına düşmeden büyük bir ferahlıkla yaparlar. Dünya dostları ise, en ufak işlerinde bile kaygı ve stres içinde boğulurlar. Bu iki tercih arasında gelgitler yaşayanlar ise, kararsiz kalan niyetlerine göre bazen dünyayı taşırlar, bazen de dünya onları taşır. Her şeyi Allah için yapmayı öğrenene kadar bu böyle sürüp gider, Ama bu süre içinde hayatın bir sanata dönüşmesinin tadına varmışlardır. 
Böylece Allah'a kulluk etmenin mükafatını bu dünyada da almışlardır. 

Hayatı sadece kendisi için yaşayan, her şeyi kendi menfaati açısından değerlendirenler ise, sosyal başarıları ne olursa olsun ziyandadırlar. Ziyanları sadece şimdi yaşadıkları stres,kaygı, öfke ve üzüntü değildir, hesap günü de kaybedeceklerdir. Ancak orada iş İşten geçmiş olacaktır. 
Nitekim Hicr Süresi 3. ayetinde şöyle buyurulur: “...Bırak onları yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun; ilerde (kötü sonucu) göreceklerdir.” 

3) Hayat karşıt özelliklerin bir bütünüdür. 

Dünya hayatında hayır-şer, doğru-yanlış, ümit-korku, değişenler-değişmeyenler hepsi birlikte bulunur. İçiçedirler, yani biri diğerinin içindedir. Bu yüzden hayr zannettiklerimizde şer; şer zannettiklerimizde hayır olabilir. 
Bazi noktalarda doğru-yanlış öyle içiçe girmiştir ki, bazen ayırdedemeyiz. Hayatta değiştiremeyeceğimiz şeyler vardır, değiştirebileceğimiz şeyler vardır. 

Söz gelimi, en sevdiğimiz kişilerin ölümlerini engelleyemeyiz. Onları ebedi yolculuklarına uğurlarken gözyaşlarımızın içinde onlarla yaşadığımız mutlu günlerin sevinçleri saklıdır. Aynı şekilde, bir işi başardığımızda duyduğumuz sevincin içinde, verdiğimiz emeğin, karşılaştığımız engellerin sıkıntıları vardır. Hz. Mevlâna, hayatın bu karmaşık görünümünün bir imtihan olduğunu söyler. Ona göre imtihan “İşin dış yüzünde kalanlarla, işin iç yüzünü görenleri ayırdetmek için yapılmıştır” der, 

Karşıt özelliklerden oluşan dinamik ve ahenkli bir bütün olma özelliğinden dolayı, hayat bize karmaşık ve anlaşılmaz görünür. 
Bazen bir kaosun içindeymişiz gibi bir duygu- ya kapılırız. Bu kaos görünümünün arkasında- ki âhenge ulaşabilmenin tek şartı yine Kur'an'da verilmiştir: “Ey iman edenler! Allah'tan sakınırsanız O size, iyiyi kötüden ayırdedecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük nimet ve lütuf sahibidir” (Enfal, 29). 

Burada Allah'tan sakınmak, zalim bir hükümdarın cezasından korkmak mânâsını taşımaz; Allah'tan sakınmak; O'nun yap dediklerini yapmamaktan, yapma dediklerini yapmaktan korkmak ve sakınmak manasındadır. 
İnsan sevdiği ve değer verdiğine, kaybetmekten korktuğuna lâyık olmaya çalışır. Hayatın bütün karmaşasını düzene koyan da bu ilâhi sevgidir. 

4) Hayatta darlık ve genişlik zamanları vardır. 


Kur'an'da, “(O günleri darlık ve genişlikleri) insandan insana döndürüp dururuz” (âli İmran, 140) mealindeki âyet, hayatın bu gerçeğini ifade eder. Herkes, göreceli (izafi) olarak, bazen maddi, bazen psikolojik, bazen de her ikisinin birarada olduğu darlık veya genişlik zamanlarını yaşar. Kimse bu ayetin dışında bir hayat süremez. Darlık zamanlarında bile gönüllerinde genişlik bulabilen insanlar, yaşama sanatına kavuşmuş alanlardır. Peygamberimizin hayatı bu anlamda da yaşama sanatının en güzel örneğidir. Allah'a sevgi ile, güven ile iman etmek ve bu imanın şevki ile hizmet etmek, insana darlıklar içinde bile genişlikler yasatır. 

5) Hayatın bu özellikleri bütün insanlar için geçerlidir. 

Başka bir hayat yoktur. Hayatın sözünü ettiğimiz özellikleri ve bunlara uygun işleyişler, bütün insanların iç ve dış dünyalarını kuşatmıştır. İnsanların bir kısmı bunu farkeder, bir kısmı farkedemez. Bu yüzden, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) âyetinde- ki gizli hikmeti bu gerçek için de geçerlidir. 
Ne var ki bilmek, bilinenlerle amel etmek sorumluluğunu gerektirir. 

Dünya hayatının bu özelliklerini bilmeyen veya yeterince özümseyemeyen çoğu kimse Kur'an ve Sünnet ile bize vazedilen kuralların insanın hayatını sınırlandırdığını, katı bir çerçeve içine aldığını düşünür. Hayatın gerçek manasını ve maksadını yakalayamayanlar için bu böyledir. 

Oysa bu sınırlandırmalar bizleri bu dünyada ve ahirette kötülüklerden korumak, iyilik ve güzellikleri yaşatmak için vardır. Evet, İslâm'ın getirdiği kurallar hayatımızı sınırlanıdırır; ama katı bir çerçeve içine almaz. Kur'an ve Sünnet'e uygun bir hayat, nefsimize bazı sınırlar koyar ve bizleri kötülüklerden korur. 
Kur'an'ın pek çok ayetinde bu hikmet açıklanmıştır.”...Şüphesiz o size Rabbinizden belge, yol gösteren ve rahmet olarak gelmiştir. 
Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan ve onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kimdir?” 
(En'am, 156) ”... Kur'an âlemler için sadece bir öğüttür” (Yusuf, 104). “Bu Kur'an insanlara bir açıklama, sakinanlara yol gösterme ve bir öğüttür” (âl-i İmrân, 138). “Ey Muhammedi! 
Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye değil; ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt, yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitab olarak indirdik” (Ta-Ha, 2-4), 

İslâm'ın getirdiği kurallar (taatler ve masiyetler) insanı sınırlandırıyor gibi görünse de, aslında gerçek özgürlüğü getirir. Ruhu, nefsin esaretinden ve nefsin oyuncağı olmaktan kurtararak özgür kılar, Hayatın gerçek mânâsının tadına varanlar için bu davranış kuralları, sanki bir özsuyu, hayat iksirini (âb-ı hayatı) koruyan bir kabuk, bir zar gibidir. İşin kabuğunda kalanlarla, kabuğun içindeki özü tadanlar arasındaki fark, hayatı taşımak ve hayatı yaşamak arasındaki fark demektir. İşin kabuğunda kalanlar hayatı taşırlarken, kabuğun içindeki özü tadanlar hayatın, belki de daha zor geçen bir hayatın tadına vararak yaşarlar. 

Bir Müslümanın Allah sevgisi ve Hz. Murhammed'in sevgisini yüreğinde taşımadan, gerçek anlamda İslâmiyet'i yaşaması mümkün değildir. Geçmiş asırlarda yaşamış ve bugün de yaşamakta olan, bizim adını bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün mü'minler ile Allah dostları, Kur'an ahlâkı ile yaşayabilmek için Resülüllah'ın hayatını gerçek bir sevgi ile kendilerine örnek almışlardır. Yaşamayı sanata dönüştüren sır burada saklıdır. Onlar, Hoca Ahmed Yesevi'nin şu hikmetinde sorduğu soruların doğru cevablarını bilen ve uygulayan kişilerdir: 

Ümmet olup, Resül değerini bildiniz mi? 

Ten-can ile sünnetlerini yaptınız mı? 

Resül için ağlayıp inleyerek geçtiniz mi? 
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Kimler için geldi Resül bildiniz mi? (Hikmet, 
38) 

Kişinin gönlündeki Allah sevgisi, sistemin güneşi gibidir. Nasıl güneş bütün gezegenleri yörüngesine oturtan, onların hareketlerini düzene koyan bir merkez ise, Allah sevgisi de insanın bütün duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve ilişkilerini öyle düzene koyar. 
Kısacası beraberinde Allah'a güvenmeyi ve Allah'tan sakınmayı da getiren bu gerçek sevgi, hayatımızı olağanüstü bir sanata dönüştürür, 

Yazımı, Hz. Muhammed'in ahlâkında bize sunulan yaşama sanatının şifrelerini veren bir dua ile bitirmek istiyorum. 


ALLAHIM! 

Lütfet ki gittiğimiz yere barış götürelim, Bölücü değil bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim. 
Nefret olan yere sevgi, 

Yaralanma olan yere affedicilik, 

Kuşku olan yere inanç, 

Ümitsizlik olan yere ümit, 

Karanlık olan yere aydınlık 

Ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lütfet... 

ALLAH'IM! 

Kusurları görenlerden değil, örtenlerden; Teselli arayanlardan değil, teselli edenlerden; 


Anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden; 


Yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, 

Sevenlerden olmamıza yardım et. 

Yağmur gibi, hiçbir şey ayırt etmeyip 

Aktığı her yere canlılık bahşedenlerder; 

Güneş gibi hiçbir şey ayırt etmeyip 

Işığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan; 

Toprak gibi her şey üstüne bastığı halde 

Hiçbir şeyini esirgemeyip, nimetlerini herkese verenlerden; 

Ve gece gibi ayıp ve kusurları sarıp örten, 

Alemin dinlenmesine imkân hazırlayanlardan olmayı bize lütfet... 

Alan değil veren ellerin; 

Affedici olduğu için affedilenlerin; 

Hak ile doğan, 

Hak için yaşayan ve Hak ile ölenlerin 

Ve sonsuz hayatta yeniden doğanların 

Safina katılmayı bize nasip eyle. 

AMIN! 
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SORUN SÖYLEYELİM 


Hazırlayarı: Mehmet Keskin 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


TARIM ÜRÜNLERİNDEN 
ZEKÂT VERİLİR Mİ? 


Zekât, İslâm'ın beş temel esasından biridir. Zekâta tabi mallardan biri de, şahis mülkiyetinde bulunan topraklardan elde edilen tarımsal ürünlerdir. 


Türkiye toprakları mülk arazi olduğundan, bu arazilerden elde edilen Zzirâi mahsulden zekât verilmesi gerekir. Buna öşür denir. 


Tarımsal ürünlerin zekatında, elde edilen hasılattan, ürün için yapılan günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan ürünün nisap miktarına (5 veske-yaklaşık 653 kg) ulaşması halinde, tabii yollarla sulanan arazide 1/10, masraf veya emekle sulanan arazide ise 1/20 oranında zekât verilmesi gerekir. 


Borsadan hisse senedi alıp satmak- ta dinen sakınca var mıdır? 


Menkül Kiymetler Borsaları hisse senedi alım satımın yapıldığı pazarlardır. 
Hisse senedi satın alan kişi, senedini satın aldığı firmanın ortağı olmaktadır. Bu senetleri satın almanın hükmü, bunların arkasında bulunan ve temsil ettikleri şirketin mal varlığı ile bağlantılıdır. Buna göre şirketin (firmanın, holdingin) faaliyet ve üretimi meşrü ise, senedini satın alarak ona ortak olunmasında sakınca yoktur. Ancak temsil ettiği servet meşrü 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değilse, böyle bir şirketin hisse senedini satın alan ve bunun yıllık kârından faydalanan şahıs, doğrudan veya dolaylı olarak İslâmi açıdan meşrü ve helâl olmayan bir servete ortak olmuş olur ki, bu caiz değildir. 

Yukarıda verilen ölçüye göre; hangi firmanın hisse senedinin alınıp, hangisi- nin almayacağına şahısların kendi araştırmaları sonucunda karar vermeleri gerekmektedir. 


Kadınlar çorapsız ve başı açık namaz kılabilirler mi? 


Büluğa ermiş müslüman bir hanımın namaz kılarken saçlarını ve diğer avret mahallini örtmesi gerektiği Hz. Aişe'den rivayet edilen bir hadis ile sabittir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: “Allah erginlik çağına ulaşmış kadi- nin başörtüsüz kıldığı namazını kabul et- 


Mez.” (Ebü Dâvüd, Salât, 85, 641. |, 422); Tirmizi, 5a- 


iát, 277.) Ayrıca Hz. Peygamberin eşlerinin, evlerinde namazlarını baş örtüsü ile kıl- 


dıklarını (Malik, Salât, 10. No: 35-36) ve Pey- | 


gamberimizin başı açık namaz kılan genç kızlara müdahale ettiğini ve büluğa ermiş kadınların başlarını örterek namazlarını kılmaları gerektiğini bildiren hadisler mevcuttur. (Ebü Davüd, Salât, 85.) Peygamber zamanından günümüze kadar 


















































devam eden uygulama da böyledir. Bu konuda İslâm toplumunun ortak görüşü hasıl olmuştur. 





Buna mukâbil, kadınlar; el, yüz ve ayakları avret mahalli olmadığından, çorapsız namaz kılabilirler. 







Dar veya içini gösteren elbiselerle i namaz kılınabilir mi? 






Kadınların el, yüz ve ayakları dışında kalan bütün bedeni, erkeklerin ise göbek ile diz kapağı arası avret mahallidir. Bu- 
| raların, namazda ve namaz dışında ya- 
| bancılara karşı örtülmesi ve giyilen elbisenin vücut hatlarını belli edecek şekilde dar, giyen kişinin tenini gösterecek şekil- 
| de ince olmaması gerekir. 










İş elbisesi ve pijama ile 





namaz kılınır mı? 





Namazın şartlarından birisi de necasetten (maddi pisliklerden) bedeni,, elbiseleri ve mamaz kılınacak yeri temizlemektir. Namaz kılacak kişinin elbisesin- de, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, alkollü maddeler, dişkı gibi namaza mani necasetler bulunmamalıdır. Temiz olduğu takdirde iş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir. 











İçinde necaset bulunmamak şartıyla; kireç, çamur, boya, madeni yağlar, pas ve benzeri bulaşmış iş elbisesiyle namaz kılınabilir. Ancak temiz ve güzel elbiselerle kılınması daha iyidir. Buna mukabil A'raf süresinin 31.ayeti hükmünce cami- ye temiz giysilerle gidilmesi gerekir, 











Alkollü maddeler temizlikte 





kullanılabilir mi? 





Alkollü ve uyuşturucu maddelerin içilmesi dinimizde kesin olarak haram kılınmıştır (Maide, 90-91). Ancak kolonya ve ispirto gibi alkol içeren maddelerin temizlik, hijyen amacıyla kullanılmasında bir sakınca yoktur. 


Dini değerlere sövmek nikâhı ortadan kaldırır mı? 


Allah'a, Peygamber'e ve dinen mukaddes olan değerlere söven/küfreden kişi, dinden çıkmış olur. Hanefi mezhebine göre, eşlerden birinin dinden çıkmasıyla, evlilik kendiliğinden sona erer, Tevbe etse bile yeni bir nikâh akdi olmaksızın evlilik hayatını devam ettiremez. Şafii mezhebinde ağırlıklı görüşe göre, dinden çıkan kimse tevbe eder de kadının iddet bekleme süresi içinde İslâm'a dönerse yeni bir nikâh akdine gerek kalmaksızın evlilik hayatını devam ettirebilir. 


Erkekler kısa kollu gömlek veya dar pantolonla namaz kılabilirler mi? 


Erkeklerin kisa kollu gömlekle namaz kılmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü kollar, örtülmesi gereken avret mahalli değildir. Hareketleri engelleyecek şekilde dar pantolonla namaz kılmak ise, uygun değildir. 


Dövme yaptırmanın dinen bir sakıncası var mı? 


Hz. Peygamber, insanın tabii görüntüsünde değişiklikler yapılmasını hoş görmemiş, dövmeyi yapan ve yaptırana da Allah'ın rahmet etmeyeceğini bildirmiştir. (Buhâri, “Libas”, 87) Vücuda zarar vermezse dövmenin operasyonla giderilmesi gerekir. Operasyon vücuda zarar verirse ve operasyondan sonra vücutta çirkin bir manzara kalacaksa dövmenin kazıttırılması gerekmez, Fakat yaptırılan dövme, gusle ve abdeste engel değildir. 
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BİLGİ ve bağlayıcı üst değerler 





Prof. Dr. Sadık Kılıç 
Atatürk Univ, İMâhiyat Fakültesi 


İnsan varlığının en belli başlı özelliği ‘bilgi’ elde etmesi; bilgiler arasında mukayeseler (analoji) yaparak yeni sonuçlar ve bilgi yumak- 


ki?...” (Bakara, 31-32); “Rahmân, Kur'ân'ı öğretti. 
Yarattı insanı, öğretti ona (bilgiyi) açıklamayı (beyan)..” (Rahmân, 1-4); “(Rabbin), insana bil- 


ları oluşturması; bilgi ve bilginin kullanımını bir düzenlilik içinde, sistem haline getirebilmesi, böylece de onu üretip bir uygulama alanı yaratabilmesidir ki, bu biliş ve bilgi üretme yetisi ona Allah'ın en büyük lütfudur: “Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben, önce onlari meleklere göstererek, “(Adem hakkındaki) iddianızda tutarlı iseniz, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım!" dedi. (Melekler) de, “yüceler yücesisin Sen, ey Rabbimiz, dediler, Senin bize bildirdiğinden başka, ne bilebiliriz 


mediği şeyleri öğretti” (Alak, 5), 

İnsan varlığı karşısında bilginin en temel işlevi ve amacı ise, eşrel-i mahlükat, hatta âlem- i suğra-mikro kozmos olan insanın âlem üzerindeki egemenlik alanını genişletmek (teshir); evreni onun için daha yaşanılır kılmak, aynı zamanda da "sürdürülebilir halde tutmanın yollarını ona hazırlamaktır. Kısaca bilgi, kendisini, gerek özü, gerekse varlıklar arası ilişki şemasındaki konumu itibariyle, “insanlığa azami derecede yarar ve aynı zamanda, evrenin, geliştirig lerek ileriye doğru sürdürülebilirliğini temin et- 
| mek'... Bu bakış açısındansa bilgi, insana, doğaya ve diğer tüm varlıklara yararlı olmak; bütüncül holistic bir yararlılık ilkesini gözetmek; ne insanın lehine doğayı ve tarihi, ne de doğa- nın lehine insanı feda etmemek zorundadır... 
Bu onun, insanlık tarihini felâkete sürükleme, doğayı yok etme ve tüketme çılgınlığından uzak kalarak, “insana, tarihe ve evrene yüzü dönük, merhametli ve sorumlu bir bilgi olması; anlamına gelecektir. Unutmamak gerekir ki, bizim şu anda sahip olduğumuz tüm insani, tarihi ve doğal zenginlikler, geçmişten bize kalmış bir “miras" olmaktan çok, ‘gelecek nesillerden ödünç alinmiş emanetler? konumundadırlar; bu sebeple de, emânetleri, gelecek sahiplerine "eksiksiz, hatta fazlasıyla gelecek kuşaklara iletmek büyük bir sorumluluk gereğidir”. Bu, tüm insanlık gibi, özellikle de mü'minlerin boyunlarına bindirilmiş bir vecibe olarak karşımıza çıkmaktadır: “Allah size, ‘emanetleri’ sahiplerine (ehl) vermenizi... emrediyor” (Nisa, 58); *... bile bile, size bırakılmış emanetlere de hiyânet etmeyin!” (Enfal, 27); “(Övülen bu kimseler), üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.” (Meâric, 32) 

Böylesi bir duyarlılık, öz itibariyle, niceliksel guantitatif boyutun ötesinde, niteliksel guantitatif ve derüni-teolojik bir boyut görmeyi gerekli kılar. Yani bilginin, gerek elde ediliş, gerekse kullanımı süreçlerinde, sırf nesnel ve maddi hedef ve boyutlarının ötesinde, insani ve evrensel ahlâki kaygılarla kendisini bağımlı görmesi; bilimsel her tür gelişme ve uygulama- nın, kaçınılmaz olarak insanı ve onun tarihini de etkileyeceği; bunun bir uzantısı olarak da, ya umut ve göz alıcılıklarla dolu bir tarihin kapısını açacağı, ya da insanlığı hüsran ve yok oluşa sürükleyeceği kesinlikle bilinmelidir. 

O halde denilebilecektir ki, bilginin, bir sistem bütünlüğü içinde, kuşatıcı üst değer ilkeleriyle, onların öğütleri ve amaçları ışığında kendisini kesintisiz olarak murakabe etmesi gerekmektedir. e Varoluşun göz bebeği konumundaki insanı tehdit edici, onun yaşama alanı ve kaynaklarını telafisi mümkün olmayacak bir şekilde- yok edici bilgi ve teknolojinin, evrensel insanlık bilinci tarafından, olması gereken sınırlarına çekilmesi; hayata geçirilecek etkin ve caydırıcı yöntemlerle, bilginin, insanı ve onun tarihini yok eden, insana olduğu kadar *kendi doğası'na da yabancılaşmış bir fenomen haline dönüşmesinin önüne geçilmesi, bu nedenle tarihi kozmik bir sorumluluktur! Zira *bilgi” ve ‘bilginin kullanımı", bir “bağlılık değeri" yüklüdür; insana, doğaya, giderek de tüm var oluşa ve tarihe bağlılık... Bu onun, “keşif” ve 'inşâ' ruhuyla birlikte, etik niteliğini teşkil eder. 

Françis Bacon, 'bilginin asıl ve meşru amacı, insan hayatına yeni buluşlar ve yeni zenginlikler kazandırmaktan ibarettir” derken, filozof Hobbes de kısaca, bilgiyi, kudret” ile özdeşleştirmiş Scientia propter patentiam (Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, Remzi Kitabevi, 2. bsk., 1969, s. 39) ve bu anlayış, daha sonra “çağdaş bilim modelinin baskın karakteri" haline gelmiştir; ancak şunu söylemek gerekir ki, “kudret ve ezici güç' olarak ifadesini bulan, insani, tabii ve metafizik yumuşaklık ve hassasiyetlere bigâne kalan bilgi ve bilim, ancak maddeyi dönüştürme ve yok etme, onu olabildiğince tüketme gibi, derinliksiz bir araç düzeyine indirgenmiş ve sırf bu alanla sinırlanmış olur; oysa biz onu 'salt tecrübi ve maddi güç, kahr aracı" olmanın ötesinde, insan zihnini ‘hakikate ileten, var oluş sırrının kalbine doğru ona yollar açan seçkin ve yüceltici bir serüven olarak da görmek istiyoruz... Çünkü, “onun asıl maksadı, bütün tabiatı -içinde insan ve insanın bütün münasebetleri de dahil olduğu halde- tam ve eksiksiz anlamaktır!” (Adıvar, s, 41), 
Aksi halde, “bilgi'yi sadece fenomenler alanıyla sınırlayıp ahlâki ve teolojik hakikat alanlarını (numen) bütünüyle göz ardı etmek, Kur'an'ın da vurguladığı üzere, 'cehâlet' 
ve bilgi yoksunluğu olarak yargılanacaktır! *. 
Allah verdiği sözden dönmez. Fakat insanların ekseriyeti (bunu) bilmezler. Sadece dünya hayatının görünen yönünü (zahir) bilirler; ama onlar ahiret'teri gafil olanlann ta kendileridir!” (Rüm, 6-7). Bu nedenle de, şayet, “bağlılık ve olumluluk' değerinin yol göstericiliğinde keşif, inşâ ve sentez rühunun bir ifadesi oları bilgi ve onun kullanımı, insani, ahlâki ve uhrevi içerikli bir üst değerler şeması ile kendini kontrol etmeyi başaramazsa, o zaman O 'yarar düzeyinde bağlılık değeri'ne ihanet etmiş, sonuç olarak da "yapma" ve 'oluşturma'nın değil, yok etmenin aracı haline dönüşmüş olur. 
İşte bu noktada, şu ilâhi pasajlara kulak vermek gerekiyor: “(Varlığınızı) kendi ellerinizle yok oluşa duçar etmeyin!” (Bakara, 195) ve “Bizi, içimizden bir kısım beyinsizlerin yaptıkları yüzünden yok mu edeceksin?” (A'râf, 155). 
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Bilgi-insan ilişkisinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan kaçınabilmek için, her aşaması itibariyle ‘temiz’, “insana yüzü dönük ve bağlı" olan bir bilgi ağacı hedeflenmeli; teorisiyle, uygulaması ve sonuçlarıyla tarihi yıkımı ve kaoslara sürüklemeyen, tüm insanlık için mutluluk ve sürdürülebilir yararı gözeten, bunun için de ahlâki ilkelere duyarlı bir ‘bilgi paradigması' etkin kılınmalıdır. Sim-! 
gesel anlatımla, kökleri ve gövdesi insanlık âlemiyle iç içe, dallari ise "üst değerler ve ilkeler göğü'nden ışınlar devşiren; Yaratan'ın izniyle de her daim güzel ‘meyveler, neticeler” veren, böylece mutluluk saçan bir ağaç gibi... “Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dal-i ları ise göğe doğru yükselmiş” 
bir ağaç gibidir ki, Rabbi'nin izniyle o her zaman (harikulâde) meyvesini verir!..” (Ibrahim, 24- 
25). 


Ancak böylesi derin anlamlar içeren bir tavır, bilginin, insanlığı mutsuzluğa sürükleyecek birtakım amaçlar doğrultusunda kullanımını, sonuç olarak da amacından saptırılmasını önleyebilecektir! Bugün, bilgi ve bilgi teknolojisinin insanlığa sağladığı sayısız kolaylığa karşın, insanlığı ortadan kaldırabilecek en büyük tehlike ve tehdidin de yine ondan, özellikle de onun “kutsala yabancılaşmış ve insani yüce gayelerden müstağni kullanımından" kaynaklanıyor ol- 












































ması, bu bakımdan üzerinde önemle düşünülmesi ve ertelenmemesi gereken bir durumdur. 
Özellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilgilerin kullanımıyla elde edilen konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların (NBC silahları) bir karabasan gibi insanlığın ufkunu am karartrması, hatta, evrendeki biricik yaşam adası olan 'dünya' ve insanlığın doğrudan mevcüdiyetini tehdit ediyor olması, son derece kırılgarı olan insanlık tarihinin bekâsı ve devamı için; ahlâki, insani ve metafizik ilkelerin ışığında kendisini mütemadiyen murakabe eden, kendi yol haritasını bu ilkelerin aydınlatıcılığında oluşturan, hatta onlardan ilham alan ve 'öte'- den gelen ışığa tutunan” bir bilgi ve bilgi teknolojisinin ne kadar hayati olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Akıl, bilgi, “ışık'1... “Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık verdiğimiz kişi, karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu hiç?!” (En'âm, 122); "Allah bir kimseye bir ışık (nür) lütfetmezse, artık onun hiçbir ışığı yok demektir...” (Nur, 40). 


Bütün bunlardan sonra denilebilir ki, teorik ve spekülatif karakterli olanlarından, tecrübi ve nesnel olanlarına değin, insanın kurduğu ve geliştirdiği bilgi disiplinleri ile bunların tüm uygulamaları, merkezinde insan ve evrensel ahlâki ilkelerin yer aldığı var oluş realitesi karşısında derin bir sorumluluk bilinciyle kuşatma altında tutulmalıdır. İnsanlık âlemini ve tabiat realitesini yabancılaştırıcı, parçalayıcı ve yok edici; neredeyse bütün mevcüdatın yazgısını derinden etkileyici bilgi ve bunların uygulamaları ile ürünlerine, 'salt bilimsellik" mülâhazalarıyla geçit verilmemeli, insanlığın huzuru ve bekası adına, meşrü bütün yollar kullanılarak, bunlar engellenmelidir. Yüce Kur'ân da buna işaret etmiyor mu? “O halde sen, Bizi anmaktan (veya, “bu Yüce Kitâb'ı dinlemekten”) yüz çeviren ve ancak dünya yaşamını isteyen kimselere iltifat etme! Onların ‘bilgiden yana nasipleri ancak bu kadar!..” (Necm, 29-30). 

İşte ancak o zaman, 'gerçek bilenler” ile bilmeyenler arasındaki fark ortaya çıkacaktır... 


'RELOADED' 


Dünya ya da 


MATRIX 


Matrix, Fransizca matrice; hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, istatistikte bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi (TDK 
Sörlüğ, matris md.), rahim, harfler kalibi (Longman Active 
Study Dictionary of 
English, matrix mdj, sayılar ve harflerin kodlar halinde yeraldığı ve bunların şifresel biçimde dizildiği tablo anlamlarına gelir. İlk anda film, zengin görsel ve audio efektleriyle göz kamaştran bilimkurgu filmlerini andırmaktadır; ancak filmin kahramanları, kehanet, olayların yaşandığı mekân, zaman ve sair olgulara bakıldığında hiç de öyle olmadığı görülür. O halde nedir bu film? 


Filmin başlangıcında görülen sayıların kodlar halinde şifresel bir mesaj anlatmak istediği açik. Yer ver diyaloglarda da şifresel dil kullanılıyor. Filmde serpiştirilmiş. birtakım kodlar var; bunları arılamlıca bir araya getirip anahtarı bulduğunuzda sır kapısı aralanmış ve şifre çözülmeye başlanmış olacaktır. Zaten dikkati çeken yer ve şahıs isimleri film hakkında yeteri kadar ipucu vermektedir. 
Kaldı ki adı da özenle seçilmiş ve kodlardan anahtara, oradan da 'ulaşılmak iste- 
İİ nem'e/özlenen kutsal vaad'e vanlan bir düzenek 


filmin 


anlamına matrix konulmuştur. Elbette herkes matrix'i çözemeyeceği için bu işi yapacak olan kâhindir. Kâhin'in kadın oluşu da Yahudilikte ırkın babadan değil anneden geçtiği düşüncesiyle bağlantılı olsa gerek... 


Film tam anlamıyla bir Gnostisizm (gizemcilik) ürünüdür. 


Filmde insanlar ve makineler arasında bir savaştan söz ediliyor ancak; makineler de insan görünümündeler. Yani filmde az sayıdaki insanlar belirli bir etnik kimliği, insan görünümündeki makineler ise onlara hizmet için yaratılmış diğer insanları simgeliyor. 


Filmde Yahudileri kurtaracak geminin adı Nebukednezar'dır. Bu isim MÖ 587'de son Yahudi Krallığı'na son verip Yahudileri Babil'e sürgüne gönderen Babil Kralı'nın adıdır.(Deç. 
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Dr. Baki Adamı, Doç. Dr. Mehmet KATAR; Dinler Tarihi, Anadolu Ünv. Yayın No:1151, 5.41) 


Filmin geçtiği yer Zion (siyon) yani Tur-u Sina'dır. Burası Hz. Musa'ya peygamberliği ve Tevratın verildiği yerdir. Naobi Siyon'daki konuşmasında “This is Zion, We are still here, we are not afraid Burası siyon, biz hâlâ buradayız ve biz korkmuyoruz"diyerek dünyaya meydan okumaktadır. Filmin Irak Savaşının ardından vizyona girmesinin anlamı buradadır. 
Filmde Neo, Trinity ve Naobi üçlüsü de gayet anlamlıdır. Neo, gelecek anlamındadır ve Mesih'i sembolize eder. Trinity Hıristiyanlıkta teslis inancını ifade eder. Naobi ise Kral Süleyman'n çok sevdiği siyahi halkı... 


Bazıları bu filmle tasavvuf arasında bir ilişki kurarlar. Filmin mitolojik yönü, iç âleme ve insanın derununa hitap eden mesajları bu düşünceye sevketmiş olabilir, Ancak tasavvuf; birincisi, İslâm Uygarlık Literatürü'ne ait bir kavram ikincisi, muhabbetle tatbik edilen bir disiplin. Oysa filmde muhabbet (sevgi) değil şiddet yöntemleri ön plâna çıkmaktadır. Bu özellik tasavvuftan ve muhabbetten çok; uzun yıllar sürgün, baskı, dışlanmışlık, azınlık psikozunu yaşayan bir etnik kimliğin misyoner bir formatta kendini ifade biçimine uymaktadır. 
Nitekim Naobi'nin “zaman hep aleyhimize işledi” sözü 2500 küsur yıllık bir sürgün psikozunu ve “biz buradayız, biz korkmuyoruz” sözü de bu psikozun dışvurumu olarak kendini göstermektedir. 


Filmde Neo'un rehbere intisabı, kendini düzeltmesi, yeniden âleme doğuşu ve kemalät ben dediği zaman (konsantrasyonunu kaybettiği an) tasavvufta himmet denilen bağın kopması ve yere düşmesi, manada, rüya âleminde yaşatılan öğretiler, o âlemde yaşamasına rağmen ağzından kan gelecek şekilde kalkması birebir öğretidir. Hayal mahsulü ütopik bir şey değil, Ancak bunların hiçbiri, senaryonun tasavvuf anlayışımızdan alındığı anlamına gelmez. Zira filmde Yahudilik, Hristiyanlik ve Hinduizm'e ait ritüeller olmasına karşın 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Bazıları bu filmle tasavvuf arasında bir 


ilişki kurarlar. Filmin mitolojik yönü, iç âleme ve insanın derununa hitap eden mesajları bu düşünceye sevketmiş olabilir. Ancak tasavvuf: birincisi, İslâm Uygarlık Literatürü'ne ait bir kavram ikincisi, muhabbetle tatbik edilen bir disiplin. Oysa filmde muhabbet (sevgi) değil şiddet yöntemleri ön plâna çikmaktadır. 





İslâm'ı çağrıştıran hiçbir unsur yok, Adeta Nebukednezar gemisinin üzerindeki 2069 tarihi ile; Süleyman Krallığı'nın tesis, Kutsal Mabed'in inşa yılı ve bu üç dinin varlığına rağmen o tarihte İslâm'ın olmayacağı mesajı verilmek istenmiştir. Kaldı ki İbrahimi dinler dediğimiz bu dinlerin menşei/kaynağı tek olduğundan birbirlerine benzer yanlarının olması da doğaldır. Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmı 
olan Tekvin bölümü 96 100 olmasa da 9695 
Kur'an'daki yaratılış ayetleriyle paraleldir. Bunun dışındaki benzerlikler de bir hayli var. Aslında bütün ilâhi dinlerin hatta Konfüçyüsçülük, Hinduizm, Budizm, Maniheizm, Zerdüştlük gibi beşeri dinlerin bile kaynağı tek ilâhi düşünceye dayanmaktadır. 


Sonuç olarak aydınlanma (1750 bir ortaçağ Avrupası kavramı olarak, İslâm uygarlığı 





için bu söz konusu değildir) ile birlikte başlayan Tanrı ve ona bağlı değerlerin dışlanıp yerine pozitivizmin ikamesi insanlık tarihi için 
250 yıllık bir büyük kayıptır. Bu kaybın ardından Tanrı'ya ve Kutsal'a dönüşün yeniden başlamış olması sevindiricidir. Nitekim meşhur Marksist teorisyen İhsan Taberi gibi, Mâcaristan Komünist Parti teorisyeni George Lukach, Avusturya'lı Ernest Fischer, Filistinli Münir Şefik ve Fransız Roger Garaudy de bu ideolojileri bırakıp dine ve tanrısal değerlere yönelmişlerdir. 


Bu filmde felsefe, din, mitoloji, matematik ve teknolojinin birlikte kullanılması daha önceki yüzlerce delile ek olarak son yıllarda en fazla insanın tanık olduğu bir dine dönüşü göstermektedir. Ancak hemen eklemek gerekir ki dinin olmayışı kadar, belki ondan daha da vahim olanı, dinin manipüle edilmesi ya da bilinçsiz yığınları gütmenin aracı gibi görül- 


mesidir. Artık bütün dünya halkları yüksek sesle yeni bir düşünce, anlayış ve kutsal'ın beklentisindedir. Bu beklentilerin makes bulduğu gelecek medeniyet İslâm uygarlığından süzülüp gelen ve insanlığın doğusu ile batısı ile özlemini çektiği barış ideolojisi, Barış Medeniyetidir. Son yüzyılda kana, gözyaşına bulanan dünya, batıda “The Age of ideology” diye tesmiye olunan 250 yıllık çağın insanlığa hediyesi savaş ideolojisini / savaş medeniyetini iste- 


miyor. 


Yeni medeniyetin yeni düşünce ve felsefe- nın, geleceğin uygarlığının inşasını gerçekleştirecek yegâne şansa sahip tek kitle din bilginleridir. Zira bir medeniyeti kurup yaşatan da; onu yıkıp çökerten de din emanetinin taşıyıcısı din bilginleridir. Ama tabii ki bu din bilginleri; Matrix'deki dini karakterler olmayacaktır. 
Bu din bilginlerinin ölçü aldıkları da kâhinin sözleri değil vahiy ve hikmet olacaktır. Adını son dinin adından aları bu medeniyet, gerçek- te bir dönem büyük bir dünya coğrafyasına hakimdi. Ancak bireysel ve toplumsal hayat devrevi/konjonktürel olduğu gibi medeniyetler için de devresellik sözkonusudur. Bugün medeniyet grafiğinde düşük seviyede seyreden barış uygarlığı İslâm, düşünsel temelleri bakımından tarihin en büyük fazilet uygarlığı örneğini sunmuştur. Yüzlerce yıl dünyada baişi egemen kılan bu uygarlık, bağlılarının inhitatı yüzünden bugün olması gereken yerde değildir. Ancak görünen o ki; mesajı özgürlük 


ve evrensel hukuk olan bütün zamanların en 


büyük medeniyetini yeniden kuracaktır. 











Ma FRIN 








aile 


BAŞKALARININ 
PABUCUNU GİYMEK 





Remziye Yılmaz 
Arık. Univ. İlâhiyat Fakültesi 


“Kusursuz olsaydık, başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdık.” 


izilderililer şöyle dua edermiş: “Allahım, başkaları hakkında hüküm vermeden önce 


beni onun pabuçlarının içinde otuz gün dolaştır.” Bana göre bu dua, çok üstün bir içgörü süzgecinden geçmiş bir yaklaşımın ifadesidir. İnsan, başkalarının davranışları hakkında hüküm verirken, onu oluşturan şeylerin önemli bir kısmından haberdar olmadığı için çoğu zaman yanlışlar yapabilmekte, zanna kapılarak hem karşısındakini hem de kendisini yıpratabilmektedir. Oysa zannın bir çoğu günahtır. O halde, olay- ES ları Hızır'ın gözüyle görebile- | cek bir olgunluğa erişme çabası içerisinde olmak gerekir. Ya da daha iyisi, Mevlanâ'nın, “Ne mutlu o kişiye ki, kendi ayıbını görür.” diyerek, bizleri götürmek istediği işin başlangıç noktasına gitmek gerekir. Kişi ne kadar çok kendisiyle uğraşırsa, başkalarıyla uğraşmaya ne zamani ne de enerjisi kalacaktır. Dolayısıyla, daha az hata yapacaktır. Bu arada hem kendisini tanıyacak, kendisiyle ilgili kararlar alacak, hem de insani genellemelere gidebilecek olgunluğa erişebilecektir. O zaman “başkalarının pabuçlarını giymiş” gibi olacak, kendi başına gelenlerle başkalarının başına gelenleri değerlendirme imkânı bulacak, başkalarının kusurunu görerek kendi kusurunu düzeltmeye çalışacak, ve “iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırma” seviyesi- ne ulaşacaktır. 


Bu ne kadar önemlidir? İnsan bunun önemini bir an kendini parantez içine alıp varlık âlemine şöyle bir yukarıdan baktığında anlayabilir. Siz ne söylerseniz söyleyin, ne düşünürseniz düşünün hatta ne dilerseniz dileyin, sizin dışınızdaki her şey kendince yol alıp gitmektedir. Tabiat belli bir dengenin korunmasına hizmet etmekte -siz her 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ne kadar, çok yağdı, az yağdı, şeklinde kendinize özgü kavramlarla onu anlamlandırmaya çalışsanız da-, çocuğunuz sizden ayrı geçirdiği saatlerde, kendini oluşturmakta -siz her ne kadar onun sizin kodlamalarınızın dışına çıkmayacağından emir olsanız da-dır. Bu size ne ifade eder bilmem ama, ben şöyle anlıyorum: 
İnsan için en önemli etki ve değişim alanı bizzat kendi iç alanıdır. 
Bizler, kendi iç kaynaklarımızla kendi iç dünyamızı besleyecek ve dönüştürecek şekilde şeternice çaba göstermezsek, zaten doğal 
| bir şekilde akıp giden dış dünyaya 
| hiç bir etkimiz ve maalesef katkımiz olamaz. 

Düşünüyorum da, bana şöyle veya böyle yap, şöyle veya böyle ol, diyenlerden ziyade, şöyle veya böyle yapanlar veya olanlardan etkilenmişimdir. Çünkü şöyle veya böyle yapıldığında veya olunduğunda ne olacağı sonuç olarak gözümün önünde durmaktadır. Bu bence yetişkinler için çok önemli bir veri. Bu veriden hareket edilerek geliştirilebilecek yaklaşımlar, insanın kendisini ve kendisiyle birlikte yaşayanları huzurlu kılar; o zaman insan kendi dışındaki varlıkla ilgili hüküm verme sürecini daha sağlıklı yaşayabilir, diye düşünüyorum. 

Esasen başkaları hakkında hüküm vermek, hayatin ana gayelerinden de değildir. Ne olduğumuzun, ne olacağımızın, ne olmamız gerektiğinin bilincine varma serüvenini, hatalarımızı da birer öğretim aracı olarak görüp tamamlamaktır, hayatın ana gayelerinder biri. Şah damarımızdan daha yakın olan bir varlığı her an duyumsayarak hareket etmektir. Niyetlerimizin düzgün, bakışımızın güzel olmasıdır. Başkalarını da, kendimizi de bütünün parçaları olarak görmek ve o bütü- ne hizmet etmektir. 





Prof. Dr. Naci Bostancı 


“Türk ailesi; dayanışmacı, muhafazâkar, paylaşımcı” 


Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Naci Bostonu yi çeşitli dergilerde yayimlanan makaleleri, pek çok farklı yayınevinden çıkan kitapları sayesinde akademik yönüyle tanıdığımız gibi; denemeleri ve romanları vasıtasıyla edebi kimliğiyle de tanıyoruz. Çeşitli bilimsel toplantılarda sunduğu tebliğleri dolayısıyla öşinasi olduğumuz hocamızı ayrıca TRT'nin pek çok belgeselinde metin yazarlığı yapmasıyla da karşımızda buluyoruz. Genç yaşına rağmen oldukça velüd olan değerli hocamızla “seyirlik kültür, Türk toplumunda aile medya ve medyanın birey ve aile üzerine etkileri, eğlence, tatil anlayışımız ve bu anlayışımızda meydana gelen değişim konuları üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine bizleri ofisin- de nazikçe ağırladığı ve sorularımıza tatmin edici cevaplar verdiği için teşekkür ediyor, söyleşimizi değerli okurlarımızın istifadesine Sunuyoruz, 


İnsanlık tarihinde ‘sözlü kültür’ ve 'yazılı kültür evrelerinden sonra ‘seyirlik kültür” evresi- nin başladığını yazılarınızda dile getiriyorsunuz. Bize seyirlik kültürden bahseder misiniz? 


Kültürel sürece ilişkin değerlendirmeler yapılırken, hangi aşamalardan geçtiğini görmek bakımindan böyle bir soyutlama yapılıyor. Sözlü kültür denildiğinde, yazıyla çok fazla ilişkisi olmayan, hatta yazının hiç olmadığı, insanların ilişkilerini sözlü olarak kurup, bilginin de yine sözlü olarak muhafaza edildiği, dolayısıyla kuşaktarı kuşağa sözlü olarak aktarıldığı bir toplumsal yapı kastediliyor. Yazıli kültür denildiğinde ise, yazının hem iletişimde hem de bilginin muhafazasında etkin unsur haline geldiği bir dönem kastediliyor. Seyirlik kültürün merkezi ise, hiç şüphesiz teknoloji, televizyon teknolojisi. Bu toplumsal yapılar, merkezinde hangi kültürün oturduğuna bağlı olarak, ötekilerden son derece farklı ve kendine has hem bir örgütlenme gerçekleştiriyor, hem de hayata ve ilişkilere bakış tarzı bu merkezdeki kültürel formatın çerçevesinde şekilleniyor. Sürekli yedi yaşından beri yazıyla haşır neşir olan bir kuşağın, bir toplumsal yapının sözlü kültürü, oradaki ilişkileri, oradaki insanların kendilerini varetme biçimlerini, dünyaya bakma tarzlarını anlamlandırması çok kolay değildir. 


gi Röportaj: Hafsa Fidan | l 


Bu konuyu bir örnekle biraz daha açabilir misiniz? 


şöyle diyebiliriz. Sözlü kültürde insanların birbirleri ile ilişkileri, yazılı kültürde olduğu gibi bir giriş, gelişme, sonuç çerçevesinde teşekkül etmez. 
Gündelik hayatımızda da görmüşüzdür mutlaka. 
Okur yazarlıkla çok ilgisi olmayanı bazı insanlar, meramlarını anlatmaya kalktıklarında hikâyeye ortadan başlarlar. Biz okur yazarlar olarak onların ortadan başlayıp, sondan biraz konuştukları, sonra girişe geçtikleri o söz düzenlerini yazılı formata, makale düzenine çeviririz. Giriş, gelişme ve sonuca çeviririz öylece anlarız. 


Seyirlik kültür bu modern zamanlarda kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışını takiben, televizyonun özellikle çok gündelik hayata girmesi ile birlikte oluştu. Seyirlik kültür görselliğin ön plânda olduğu, muhakemenin görsellik üzerine kurulduğu, 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hayatın yazılı kültürde olduğu gibi soyutlanarak anlaalması yerine, seyirlik kültürün formatı çerçevesinde montajlanarak insana intikal ettiği bir toplumsal durumdur. Sürekli televizyonla ilişkisi olan çevreler -ki bu çevreler herhalde günümüzde çok, geniştir- hayatla olan ilişkilerini de uzun vadede bu televizyon ile ilişkileri, televizyonda haberleri görme biçimleri, haberlerin kotarılma biçimleri, televizyonun dili çerçevesinde belirler. 


Peki hocam sizce geleneksel Türk toplumunda aileyi oluşturan temel parametreler nelerdir? 


Çok eskilere gitmemek kaydıyla, çok genel anlamda Türkiye'deki aile formunu ‘geniş aile’, “intikal tipi aile" ve "çekirdek tipi aile" diye tanımlıyoruz. Geniş aile, bütün aile fertlerinin bir arada olduğu, dayanışmanın son derece üst düzeyde olduğu, moral doyumun aynı çati altında sağlanabildiği, akrabalık ilişkilerinin son derece canlı, sıcak ve içten bir şekilde yaşandığı bir yapıdır. Bu tabi bizim bir niteliğimiz olmaktarı çok yaşadığımız toplumsal durumun bir neticesidir. Tabiatla mücadele eden, tarımla uğraşan, hayvanların peşinde koşturan ama bütün İşleri başarabilmek için güçlü bir aile dayanışmasına ihtiyaç hisseden bu tür 





toplumlarda biz de dahil olmak üzere aile bireyleri arasındaki dayanışma, ilişki sıcak ve içten olmak durumundadır. İntikal tipi aile, bizim yaşadığımız toplumsal değişim seyri içerisinde teşekkül eden bir aile tipidir. Burada yarı geniş aile, yarı çekirdek aile tarzında bir durum söz konusudur. Bazı aile üyeleri dışarıda kalmıştır, bazıları bir arada aynı çatı altında yaşarlar. Çekirdek aile ise bugün özellikle büyük şehirlerde yaşanan, ana, baba ve çocuklardan mürekkep aile tipidir, 

Türk aile tipi dediğimizde burada, reel olanla ideal olanın karışımında bir şey tasavvur ediyoruz. Çünkü Türkiye'de bütün aileler için ortak birtakım parametrelerin biraz da idealistik bir doz taşıması normal. 
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Böyle bir parametreler dizgesinden bahsettiğimizde, Türk ailesinin çeşitli saha araştırmalarının da ortaya koyduğu gibi, dayanışmacı bir âile tipi olduğunu, geniş ailedeki o tabiata ve toprağa dayalı, içten dayanışmanın bir bilgi olarak çekirdek aileye de intikal ettiğini ve değerler itibariyle de muhafazakâr bir nitelik taşıdığını söylüyoruz. Dayanışmacı, muhafazakâr, paylaşımcı, piyasa şartlarına uyum göstermemiş, özel hayatırı o fedakârlığa, destek vermeye İlişkin değerlerini bilen, kendi özel alanlarında piyasanırı her şey demek olmadığını ve nihai noktadaki bir insaniliğin, bir moral değerlere ilişkin dayanışmanın önemli olduğunu gören ve bunu yaşayan bir âile modeli olarak görüyorumi. 


Seyirlik kültür, kitle iletişim araçları ya da genel olarak medya diyelim, aile anlayışımızda ne gibi değişimler yarattı? 


Televizyon yayınlarının meselâ çocuklar üzerindeki etkileri ayrı bir bahis teşkil edebilir. Bulundukları toplumsal konuma göre, kadınların üzerindeki etkilerin farklılaştığından bahsedebiliriz. Eğer çalışan bir kadınsa, televizyondan aktarılan enformasyonu okuma, anlama ve kendi hayatına iliştirme biçimi farklı olacaktır. Eğer ev harnımıysa ve gündelik ev ilişkileri içerisinde evin işleri ile uğraşan birisi ise, televizyondaki enformasyonu okuma biçimi hiç şüphesiz tahsili ile de bağımlı olarak farklı olacaktır. Burada erkeğin konumu, hangi sosyolojik kökenden geldiği, hangi s05- yal hikâyeyi yaşadığı, hangi toplumsal katmanda bulunduğu, son derece önemli etkilenme bakımından, Ama şu söylenebilir: Meselâ özellikle yeni yetişen kusakların 18 yaşından sonra bağımsızlaşma ve kendisini ailenin dışında görme eğilimi, hem modern enformasyonla desteklenen bir şeydir, hem de televizyonla desteklenen bir olgudur. Mevcut otoriteye meydan okumak ve her şeyi bilen aile otoritesini çeşitli yollarla kandırarak kendi kişiliğini oluşturmak, çocuğun gelişiminde son derece önemli bir evreyi oluşturuyor. Ama televizyon sayesinde hem çocuğun aile otoritesine meydan okuması daha erken yaşlara alinmiş oluyor, hem de kafasında bir ideal olarak 18 yaşından sonra kendi özgür hayatını yaşayacağı bir tähayyül olabiliyor. Buradaki özgür hayat idealinin de kendi gündelik hayatından çikarsanmış bir şey olmadığını, televizyonda aktarılan o renkli dünyanın içerisinde hayal edilen bir tür cennet imajı olduğunu da belirtmeliyim. 


Kadınların televizyonla olan ilişkileri çerçevesinde eşleri ve çocukları ile olan tutumları, onların arkasındaki değerlerin çeşitli biçimlerde etkilendiğini söylemek mümkün. Televizyonda eğitici-öğretici bir takım programlar var, Bunların kısmen hem olumlu hem olumsuz niteliklerinden bahsetmek mümkün. Olumlu niteliği, çocuklarını yetiştirirken belki dikkat edeceği hususlar konusunda kendisine bazı enformasyonlar 


aktarılıyor. Ama olumsuz niteliği de, eğer belli alanlarda uzman değilseniz, yarım yamalak aktarılmış olan bu bilgiler, neticede sizi çok da uygun olmayan yöntemlere baş vurmaya sevkedebilir. Erkeklere gelince, onlar kamusal hayatın içinde daha fazla bulunan bir sosyal zemin üzerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Akşamları eve yorgun argın gelen tipik erkeğin, kanepeye uzanıp kumanda ile kanal kanal dolaşıp, yarı baygın vaziyette diyeyim, tam net ne denildiğini kavramayan ama yine de yarım kulak dinlediği bir tarzda televizyonu izlediğini hayal edelim. Böyle bir aktarım çerçevesinde, televizyondaki enformasyonu seçici bir şekilde alacak, kendi kafasında hayata ilişkin arzuları, korkuları, kaygıları çerçevesinde, televizyonun aktardığından öte farklı bir kolaj oluşturacaktır. 
Burada da âile değerleri ile çelişen kimi eğilimlerin, potansiyel olarak tıpkı kadınlar gibi erkeklerin de karşısında durduğundan söz edebiliriz. Yine tüketime yönelik tutumlar söz konusu olabilir. Tüketime yönelik tutumlar hem kadırı, hem çocuk, hem de erkekler için tabiatıyla son derece önemli, Reklamların şüphesiz ürün satışını artırmak için çok parlak imajlar çerçevwesinde ürünleri sunmaları, ürünlerin kendi fonksiyonlarının ötesinde ontolojik bir anlamla insanlara iletilmesi sonucunu doğuruyor. Ve bir yoksunluk duygusu da doğuruyor. 


Yani onları tükettiğin zaman mutlu olabileceksin imajı oluşturuluyor diyebilir miyiz? 


şüphesiz. Bu kapitalist üretim ilişkileri içerisinde insanin varolma biçimi, tüketim üzerine kurulu. Ne kadar çok malır mülkün varsa, me kadar çok tüketebilirsen, o kadar güçlü bir kimliğin, kişiliğin teşekkül etmiş oluyor. Öyle bir kavrayış var arkasında. Maddi olanın oluşturduğu ontoloji diyebiliriz buna. Bir insana kim olduğu sorulduğunda veya kendisinden bahsetmeye başladığında, dünyaya nasıl baktığı, nesneleri nasil gördüğü, hangi hayalleri kurduğunu anlatmaz da evinden, arabasından, villasından, almış olduğu kıyafetlerden bahsetmeye başlar. Bu anlatım emtia ile olanı ilişkisini, bir kimlik ilişkisi gibi gördüğünü ortaya koyar. Tüketme tutkusunun böylesine kapitalist ontolojiye doğru inmesi, şüphesiz aile bireyleri arasındaki ilişkiyi yıpratıcı bir etki yaratır. Çünkü bu durumda baba olsun, anne ve çocuklar olsun, ailenin ihtiyaçları çerçevesinde bir tasavvurla harcama listesini belirlemiyor. Bir kimlik, bir varoluş biçimi, bir tüketme tutkusu çerçevesinde ve kendi taleplerini önceleyen bir tarzda tüketmek istediğinde, bu da aile bireyleri arasında gerilimlere ve tartışmalara neden oluyor. 


Hocam biraz da medyanın sunduğu eğlence ve mahremiyet anlayışlarının, hem bireysel yaşantımiz hem de aile yaşantımızda, eğlence ve mahrem anlayışlarımızı nasıl etkilediği üzerinde duralim isterseniz. Ayrıca mahremiyetin dönüşümünde medyanın etkileri nelerdir? 


aile 


Mahremiyetin dönüşümü yine modernlikle ilişkili. 
Richard Sennet'in ifadesiyle, artık kamusal olanın yerini özel olana bıraktığı bir durum söz konusudur. 
Herkesin kamusal birtakım referanslar ve parametreler çerçevesinde hayata bakmaktan daha çok mahrem olanı öne çıkartıp, özel olanı kamusal alana sürerek öyle baktığı, yeni bir dünyanın ortaya çıktığından bahsediyor Sennet, Türkiye'de bunun örneklerini görmek mümkün. İnsanların kamusal performansları- na ilişkin değerlendirmeler yapmaktan çok daha önce özel hayatlarındaki karakteristikleri, özel hayatlarındaki tutumlarını öne çıkartıyoruz. Bu netice, özel hayatların kamusallaştığı bir iklim oluşturuyor. 


Medya herkesin bildiği herkesin haberdar olduğu, toplumsal onaydan geçmiş olan enformasyonu aktarmakta herhangi bir anlam görmez. Bunu aktarmanın izleyici toplamayacağını bilir, İzleyiciyi toplayacak olan kışkırtıcı olarıdır, farklı olandır, insanların mahremiyetlerine dokunandır. Nitekim şu tür programlar çıktı: Karı koca beraber televizyona çıkıyorlar ve karşıliki birbirlerine suçlamalar yöneltiyorlar, kendi mahremiyetlerini ortaya döküyorlar. Ama insanlar da bunu inanılmaz izliyor, Bu tarz bir programcılık çok izleyiciye ulaştığı gibi, aynı zamanda bu kadar izleyiciyi bir araya getirdiği için de, reklamcılar için son derece uygun bir tüketici kitleyi oluşturuyorlar. Doğrusu hiçbir mahremiyeti olmayan, her şeyi ortaya dökülmüş, her şeyi tartışılabilir, esasen hiçbir kutsallığı bulunmayan, her şeyin akılla analiz edilebilir olduğu bir aile ilişkisi ben düşünemiyorum, 


Kutsallık derken ne kastettiğinizi biraz açar misınız hocam? 


Kutsallık derken, insanların kendi akıl yürütmelerini aşkın bir anlamın onları bir araya getirmesini, artık didiklenmeyen, artık akıl yürütülmeyen, artık bir moktadan itibaren böyle olduğu kutsal bir şekilde onaylanmış bir değerler dizgesini kastediyorum. Meselâ bütün aileler nihai noktada, kendilerini dini anlamlara attederler. Yani kabile hayatında da böyledir, Hiristiyan, Yahudi, İslâm dünyası için de böyledir. 


Yani kutsal bir arka plânı mı kastediyorsunuz? 


Tabi bir kutsal arka plân. Yoksa aile, aile ilişkilerini oluşturma duygusu, düşüncesi piyasa şartları içerisindeki rasyonellikle ele alınıp değerlendirilebilecek ve böylece tüketilebilecek bir şey değildir. Çünkü insanlar bakkallarıyla, süpermarketleriyle böyle bir ilişki kurmazlar. Bir piyasa aklı çerçevesinde ilişki kurarlar. 
Ailenin de böyle olduğunu düşünün. Yarın eşiniz hasta olduğunda çekip gidersiniz. Çünkü ona artık hastahane veya başka birileri bakacaktır. Sizin ona yönelik bir sorumluluğunuz olamaz. Niye hayatınızı heder edeceksiniz. Geçmiş yıllarda yaşarımış olanları bir kalemde silebilirsiniz. Sürekli aynı süpermarkete gittiği- 


nizde bile bir parça duygusallık oluşur. Ama yine de 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piyasa aklı galip gelir. Eğer üç kuruş fazlaya sattığını farkederseniz, acımasız bir biçimde marketinizi değiştirirsiniz. Aynı şekilde insan, ailesini değiştirebilir mi? Hiçbir moral değeri, hiçbir karşılıksız tutumu, tavrı hesaba katmaksızırı her şeyi piyasa rasyonelliği çerçevesinde düşünerek aile oluşturulursa, netice de aile de çok kolay değiştirilebilir. 


Son zamanlarda belki bu yüzden boşanmalar artıyor. 


Şüphesiz boşanmalar artarken burada piyasanın o çok övülen, piyasaya İlişkin rasyonelliğin çok iyi olduğuna yönelik değerleri aktarma tarzının da, burada etkili olduğunu düşünüyorum. Piyasa her şey için iyidir, kamusal hayat için, insanlar için iyidir tarzında- ki o genel bakış aslında modernliğin, kapitalist üretimin bu genel bakışı, şüphesiz insanların özel hayatlarına da nüfuz ediyor ve neticede onlarda da değerlere ilişkin böyle bir dönüşümün önünü açıyor. 


Eğlence konusuna gelince: Şüphesiz insanların eğlence alışkanlıkları da zaman içinde değişiyor. Meselâ bir sayfiye şehrine tatil için gitmek, veya yurt dişına tatil için gitmek, 50'li -60'lı yıllarda Türk insanı- nın çoğunluğunun gündeminde olmazdı. Tatil denildiğinde akıllarına meselâ ana babalarından uzaktaysalar, onların yanına gitmek gelirdi. Yahut da arkadaşlarına, komşularına giderlerdi. Böylesine bağımsız bir tatil alışkanlığının ortaya çıkması, bir eğlence tarzı olarak yeni bir şeydir. Yine hafta sonları mutlaka bir eğlence mekânına gitmek şeklindeki eğilim, o da belki 80'li 90'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başladı. Daha geniş bir toplumsal kesime hitap etmeye başladı. Tüm bunlar aslında, hem gazeteler hem de televizyon programları marifetiyle çok öne çıkartılıyor. 


Tatil bir ihtiyaç olarak algılanıyor artık ve empoze ediliyor diyebilir miyiz? 


İhtiyaç kavramının kendisi ilişkiseldir. Almış olduğumuz enformasyon, bize ihtiyacın ne olduğu konusunda bir fikir verir, Toplumsal, sınıfsal konumlarımız aynı zamanda bize ihtiyaç konusunda fikir verir. Tabii ki insanlar yorgun düştüklerinde tatil yapmak isteyebilirler. Ama bunu nasıl kavrıyorlar? Bunu görme biçimleri nedir? Diyelim ki illâ bir yere gidip kumda uzanmak ve denize girmek yerine, insan evine çekilip kitap okuyarak ve bir şeyler yazarak da tatil yaptiğını düşünebilir. Birtakım başka hobileri ile uğraşarak da tatil yaptığını düşünebilir. Meselâ Osmanlı sultanlarının hepsinin hiç ihtiyaçları olmadığı halde hobileri vardı. Il. Abdülhamid Han'ın marangoz olduğunu biliyoruz, Şimdi bugün medyanın bu konudaki rolü şu oluyor: Medya hem birtakım ihtiyaçlar ortaya çikarmakta, hem de onların karşılanması için insanları motive etmekte önemli bir işlevi yerine getiriyor. 
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Son bir soru daha yöneltmek istiyorum hocam. Modernleşme, genel anlamda globalleşme tüm dünyada birey, aile rolleri ve algılamalarını az çok etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Önceleri 'masum' olarak algıladığımız tekniğin ithalinin, felsefesini de beraberinde getirdiğini artık biliyoruz. Tüm girdiler bir arada toplumu değiştiriyor. Sosyal değişimin kaçınılmazlığı bir olgu. Bununla birlikte 'biz kalarak değişmek', yabancılaşmadan değişmek için neler yapılmalı? 


Bu çaba zaten sarfediliyor. Çeşitli yazılar, toplantlar, tartışmalar, yayınlar, hatta gariptir medyanın da desteği ile bu çabalar sürdürülüyor. Böyle bir çabanın varlığı kendiliğinden zaten ortaya çıkar. Hiçbir toplum küt diye değişmez. Kendisine ilişkin kimi anlamları, unsurları muhafaza etmek ister. Bir süreklilik sağlamak ister. Dolayısıyla nasıl biz kendi kişisel kimliğimize ilişkin sürekli geçmişi güncelleyerek ileriye doğru yürüyorsak, toplumlarda bir bakıma kendi kollektif kimlikleri için böyle yaparlar. Modern teknoloji her ülkenin kültürel atmosferine aynı biçimde girmiyor. Hatta kimi zaman ilginç direniş örnekleri görüyoruz. Gerçi kimi beyaz eşya salıcıları bundan memnun değiller. Meselâ şöyle demişlerdi bulaşık makinesi satıcıları: Kardeşim adamlar salça kaynatıyor bulaşık makinesinde. Çamaşır makinesinde sebze yıkıyor!” Bunları küçük ve esprili direnişler olarak görüyorum. Biraz da latife olsun diye bunları söyledim. Neticede bu ‘biz kalmak" deyiminin de, bir tarihe tabi olduğunu unutmamak gerekiyor. Buradaki *biz'i, dedemle beni aynı homojen yapı içerisinde toparlayan bir ‘biz’ olarak düşündüğümde, bir farklılaşmayı da kapsayan bir ‘biz’ olarak hayal etmemiz gerektiğini söylemeliyim. Hep bir sabiteler dizgesi, bir değişmez öz çerçevesinde bir biz değildir. Bu telâş edilecek bir durum değildir. Tabii ki değişeceğiz, kendimiz de değişiyoruz. Burada yapılması gereken bence şudur; hesabı kitabı olmayan, daha çok fantaziye ve imajlara yönelik değişim, köksüz değişim projelerine karşı tabi ki toplumun teyakkuz durumunda olması gerekiyor. Ama diğer taraftan hem teknolojinin girişi, hem küreselleşmenin getirdiği birtakım sonuçlar çerçevesinde birtakım değişimlerin kaçınılmaz olduğunu görmek, hem de bu işin mümkün olduğu ölçüde sosyal mühendisliğini yapmak için kolları sıvamak ve hiç şüphesiz bunu da gerçekleştirebilmek için kendi tarihimiz, geçmişimiz, hayatımız üzerine bir entelektüel arka plân oluşturmamız gerekiyor. 
Ama bu arka plân çok hamasi retorik düzeyindeki bir dille oluşturulacak olursa bu bizi korumaz, bu bizi kurtarmaz. Burada daha muhakeme edilebilir, daha eleştirel bir şekilde bakılabilir bir tarihsel okumayı, değerlere ilişkin bir okumayı kastediyorum. İnsanlara bir şey anlatmayan, hamasi ve gündelik hayat için nasıl kullanılacağı, nerede işe yarayacağı tartışmalı bir diskurun işe yaramayacağını söylemek istiyorum. 


ŞİŞMANLIK ve SAĞLIĞIMIZ 


Vücut ağırlığımızın istenilenden fazla olması durumuna genel olarak şişmanlık diyoruz. 
Her bireyin boyuna ve cinsiyetine uygun bir ağırlık ölçüsü vardır. Bu ölçülerin normalin biraz üzerinde olması hafif şişmanlık, normalin oldukça üzerinde seyretmesi ise aşırı şişmanlık (obezite) olarak adlandırılmaktadır. Aşırı şişmanlık, insanın beden ve ruh sağlığını pek çok açıdan olumsuz etkilemekte ve tıp otoriteleri tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmektedir. 


şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ depolanması sonucu ortaya çıkar. Vücudun yağ depolamasının temel nedeni, alınan ve harcanan enerji miktarı arasındaki dengesizlik, başka bir 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deyişle aşırı beslenmedir. Biz enerjimizi, besinler vasıtası ile alır ve bedensel faaliyetler ile de harcarız. Besinlerden aldığımız enerji harcanmadığı zaman, hücrelerde yağ birikimi başlar. 
Bununla birlikte, şişmanlığın tek nedeni fazla yemek değildir. Fiziksel hareketlerin azlığı, psikolojik bozukluklar, genetik-hormeanal ve metabolik bozukluklar, aşırı beslenme alışkanlığı- nin yanı sıra şişmanlığa yol açan etkenler olarak bilinirler. 


Toplum olarak beslenme tarzının özellikleri, şişmanlığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Araştırmalar, hamburger, pizza, patates cipsi gibi hazır ve ayak üstü yenebilen yiyeceklerin çokça tüketildiği ve öğün geçiştirmenin yaygın olduğu toplumlarda, şişmanlığın daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır. Yine şişmanlıkta genetik faktörler önemlidir. Anne babası normal ağırlıkta olan çocukların şişman olma olasılıkları çok düşükken (96 8-9), anne ya da babadan birinin şişman olduğu durumlarda bu olasılık birdenbire artmakta (96 40), her ikisi de şişman olan anne babaların çocukları ise büyük olasılıkla (96 80) şişman olmaktadırlar. 
Bu durumun genetik etkenler kadar, ailenin beslenme alışkanlığından da ileri geldiği sanılmaktadır. Hareketsizlik, bir başka şişmanlık nedenidir, Genellikle hareketsiz kimseler, hareketli olanlar kadar yemektedirler. Ağır işte çalışanlar arasında şişman kimselere çok az rastlanmasına karşılık, oturarak iş gören memurlar ve ev kadınlarında şişmanlığın sık görülmesi, fiziksel hareketlerin, vücut ağırlığı üzerine etkisini açık olarak göstermektedir. Bazı kişiler, üzüntü, sikıntı ve güvensizliklerini örtmek için fazla yerler. Bunun tersi de olabilir. Psikolojik bozukluklar, bazan fazla yemeye, bazan da az yemeye neden olarak görülebilir. Hormonal ve metabolik nedenlere dayalı şişmanlık, diğer şişmanlik türlerine nispetle çok az görülür. Bazı hormonlar, insan vücudunun metabolizma hızını etkiler, Hormonal nedenlerle metabolizmanın yavaş oluşu, enerji harcamasını azaltarak alınan besin ögelerinin bir kısmının >. 
depolanmasına yol açabilir. 
Bu kimseler hareketsiz ol- k duklarında şişmanlık daha da artabilir. | 
Şişmanlık, insan sağlığı- | ni hem fiziksel hem de psi- | kolojik yönden olumsuz etkilemekte ve pek çok hasta- | lığı kaynağında yer almak- | tadır. Şişmanlığın getirdiği | hastalıklardan en önemlisi, | | kalp-damar sistemi rahatsızlıkları ve hipertansiyon- | dur. Kalp kasını besleme! 
görevi olan kroner damar- | ların çeperlerinde yağ biri-/ kimi, ileride tıkanıklıklara yol açmaktadır. Böbrek, pankreas gibi çeşitli organların faaliyetlerinde bozukluk ve bunun yol açtığı diyabet (şeker hastalığı) gibi bazı kronik rahatsızlıklar da, şişmanlıkla doğrudan ilgisi olan hastalıklar arasındadır. ' şişmanlık sonucu çeşitli organların bozukluğu, hayat süresinin kısalmasına neden olacaktır. Yine ağir bir vücudun taşınmasındaki güçlük, özellikle orta yaşlı ve yaşlılarda eklem ağrılarının artmasına yol açar. Aşırı yorgunluk, çarpint, uykusuzluk, verimli dinlenememe, şişmanlığın olumsuz etkilerinden sadece bir kaçıdır. Şişmanların bir kısmı ne kadar neşeli gözükse de, şişmanlığın açtığı psikolojik yaralar küçümsenemeyecek kadar çoktur. Özellikle gençlerde şişmanlık, kendilerinin herkes tarafından çirkin ve gülünç karşılandığı fikrine ve toplumdan uzaklaşmaya neden olabilir. Şişman kimseler giyinme konusunda problemler 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Şişmanlığın tek nedeni fazla yemek değildir. Fiziksel hareketlerin azliğı, psikolojik bozukluklar, genetik- 


hormonal ve metabolik bozukluk- 


lar, aşırı beslenme alışkanlığının 


yani sıra şişmanlığa yol açan et- 


kenler olarak bilinirler. 


yaşarlar, kendilerine uygun elbise bulmada güçlük çekerler; kendilerine güvensizlik günlük hayatta ve iş hayatında da kendini gösterir, çoğu zaman istedikleri gibi doğal davranamazlar, bu da şişmanları başarısızlığa ve yalnızlığa iter, 


insan ri ve hayat kalitesi üzerindeki zaw rarları dolayısıyla şişmanlı- i ğın, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edil- 
*diğinden söz etmiştik. Ge- 
© nellikle şişmanlamak çok ko- 
| lay, fakat alınan fazla kilolar- 
|dan kurtulmak oldukça zordur. Bu nedenle şişmanlığın 
“ tedavisinden önce, ortaya 
© çıkmasının önlenmesi daha doğrudur. Şişmanlığın ön- 
| lenmesi için, kişilerin yeterli 
“ve dengeli beslenme konu- 
“sundaki bilgi ve bilinç dü- 
~ Szeyleri artırılmalı; yemek ye- 

> me alışkanlıklarının düzenli ve dengeli hale getirilmesi, 
| abur-cubur olarak nitelendi- 
"rilen besinlerin tüketilmemesi gibi pek çok olumlu beslenme davranışı, doğumdan itibaren plânlı ve pragramlı bir şekilde onlara kazandırılmaya çalışılmalıdır. 
Şişmanlığın önlenmesinde en önemli kural, küçük yaşlardan itibaren enerji dengesine uygun bir beslenme alışkanlığının kazandırılmasıdır. Çocukluktan itibaren fazla yağlı, şekerli ve sadece kalori veren; vitamini, proteini düşük besinlerin tüketilmemesine dikkat edilmelidir. Dört besin grubundan her öğünde dengeli bir şekilde beslenme sağlanmalıdır. Çocuklukta alınan kiloları ileride vermek çok zordur ve şişmanlığın zararlı etkileri bu yaşlardan itibaren başlamaktadır. Bu nedenle halk arasında söylendiği gibi "şişman çocuk, sağlıklı çocuk” demek değildir. 


Şişmanlık bir şekilde oluşmuşsa bunun tedavisine yönelik girişimler, şişmanlığın yol açacağı pek çok hastalığı önlemek açısından önemlidir. Şişmanlığın tedavisinde en çok kul- 


lanılan yöntemler diyet, fiziksel egzersizleri artrma ve beslenme alışkanlığında davranış değişikliğine gitme olarak sıralanabilir. Gereğinden fazla yağ dokusu, kalori deposudur, Yiyecek ve içeceklerle alınan kaloriyi sınırlayarak bu depoyu kullanmak mümkündür. Bu nedenle zayıflamak isteyen kişinin harcadığından daha az kalori alacağı bir diyet uygulaması gerekir. Bununla bir- | likte uygulanan zayıflama diyeti, protein, vitamin ve mineraller bakımından ye- | terli olmalı ve hem doyuru- | cu hem de bireyin beslenme alışkanlığına uygun be- | sinlerden oluşmalıdır. Diye- | tin yanı sıra fiziksel faaliyetler ile beden hareketleri arttırılmalıdır. Zayıflamak nis- | peten kolay, fakat ulaşılan | vücut ağırlığını yeniden kilo | almadan sürdürebilmek zordur. Bu nedenle diyetle | ve fiziksel hareketlerle veri- Mi len kilolar, eski beslenme 

alışkanlıkları değiştirilerek korunmaya çalışılmalıdır. Şişmanlıktan kurtulmak her üç yöntemin birlikte ve uzun süreli uygulanmasıyla mümkündür. Bu nedenle zayıflamak isteyen kişiler kadar, bu kişilerin beraber yaşadığı kimselerin de bilinçli olmaları ve zayıflama programların- da onları destekleyici bir tavır geliştirmeleri önemlidir. 


Zayıflamak isteyen kimseler kisa sürede çok kilo vermeye çalışmamalıdır. Çünkü hızlı zayıflayan kişi, verdiği kiloları çok kısa sürede geri alır. Bu nedenle haftada yarım ilâ bir kilo veya ayda dört kilo zayıflamak en uygunudur. Şişman olan kişinin yiyeceği besinler seçilirken öncelikle, şeker, tatlı, pilav, makarna, börek gibi yiyeceklerle, yemeklere eklenen yağlar azaltılmalıdır. Böylece diyetin protein, vitamin ve minerallerini değiştirmeden kalorisi azaltılmış olur. Doygunluk vermesi için kalori değeri düşük sebzeler ve meyveler sık kullanılabilir. Özellikle yemeklerden önce bir parça sebze ve meyve, açlığı biraz olsun gidererek fazla yemek ye- 






aile 





meyi önler. Kepekli ekmek ve kurubaklagiller tokluk verdiklerinden şişman kişilere önerilmelidir. Etli yemeklere yağ konmamalı, yemekler yağda kızartılmamalıdır. Günde en az iki litre su içilmelidir, fakat su yemek sırasında içilmemelidir. Yemekleri acele etmeden yavaş yavaş yemek, kişiye doygunluk 
“hissi sağlayacağından farkına varmadan çok yemeyi önlemeye yönelik bir tedbir 
“olarak kullanılabilir. 


Ülkemizde şişmanlık daha çok kadınların şikâyet etj tiği konulardandır. Yapılan çalışmalarda ülkemiz yetiş- 
“kin erkek nüfusunun 96 
26.4" ü hafif, % 7.6' sı aşırı 
| derecede şişmandır. Kadinlarda hafif şişmanların oranı 
So 38.5, aşırı derecede şiş- e manların oram ise % 
25.6'dır. Kadınlarda şişmanlığın erkeklere oranla daha çok görülmesinin ne- 

TEE denleri arasında, toplumuem kadınların çok doğum yapması, ev hanımlığı gibi fazla enerji harcamaya gerek olmayan işlerde çalışmaları, bilinçli beslenme yollarından haberdar olmayışları, hem evde pişirdikleri yemeklerin enerji değerinin yüksek olması, hem de sık sık katıldıkları arkadaş toplantılarını- da bol kalorili yiyecekler tüketmeleri olarak sayılabilir. Şişmanlık şikâyeti olan ve zayıflamak isteyen kimselerin özellikle de kadınların, etraftan duydukları veya ünlü birisinin uyguladığı söylenen ve kısa sürede çok kilo verdirmeyi vadeden diyetlerden uzak durmaları ve eğer imkarıları varsa bir uzman gözetiminde, yavaş fakat kalıcı bir zayıflama rejimi uygulamaları daha doğrudur. Son yıllarda insanların en büyük problemlerinden birisi olan şişmanlıkla, ancak sistemli ve bilinçli bir yolla mücadele edilebileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 


E a 
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DEĞİŞMEK 


VE GELİŞMEK 


Her gün yeni bir hayattır. Uyandığımız her sabah hayat dediğimiz tarlaya yeni bir tohum atıyor, yeni bir fidan dikiyoruz. Kim | bilir şimdiye kadar kaç | güne uyandık. Kimi | gün yağmur, kimi gün kar yağdı, kimi gün de | güneş vurdu fidanları- | mıza. Bazen ısındı, bazen susuzluklarını giderdi ve bazen de soldu, kurudular. Ve biz onları sadece dört du- EE varın arasından izle- N dik. Serpildiklerinde sevindik, cılız bedenlerini toprağın bağrı- na yatırdıklarında üzüldük. Dışarı çıkıp fidanlarımız için bir şeyler yapmayı düşünmedik. 
Kuruyanlar ziyan oldu,büyümeyi başaranlar ise diğerlerinin arasında sıradanlaşıp kaybolup gittiler. Biz,her şeyimizi sığdırdığımız kalın duvarların arasında kayıtsızdık. 


Sahip olduğumuz şeyler, tutsağı olduğumuz yerler kadardır; o kadar bilir, o kadar görür ve yaşarız. Yani geçilmez duvarlarımızın izin verdiği kadarını yaşadık ve bildik. Her geçen gün birbirinin aynı fidanlar diktik. Farklı türlerin, çeşitlerin de varolduğunu bilemedik. 
Veyahut fidanlarımızı başka ne tür yöntemlerle dikebileceğimizi, daha iyi gelişmeleri için neler deneyebileceğimizi... Kuruyanların yerini nasıl dolduracağımızı, nasil telafi edeceğimizi, başka solanların olmaması için ne yapabileceğimizi öğrenemedik. 
Ayakta kalmak için gerek duyduğu gübre, su, sıcaklık vb. şeyleri nasıl temin edeceğimizi düşünemedik. 
Gözlerimiz gökyüzünde kaldi. Kar, yağmur, dolu ya da güneş... Günler böyle geçti gitti. Geriye dönüp de bir baktığımızda hepsi birbirinin aynı günler, aylar, yıllar büyütmüş olduğumuzu görüyoruz. Her gün yeni bir hayattır. Ve her sabah 'en sonunda elde etmek istediğimiz” güzel, bakımlı, verimli, çeşit çeşit ürün alabildiğimiz, herkesin faydalarabildiği bahçemiz için yeni bir fidan dikmek için bir fırsattır. Sahip olduğumuz bu 'vizyon' o kalın, geçilmez duvarları aşmanın tek sırrı. Bunu artık biliyor ve fidanlarımızın büyümesinin sorumluluğunu almak için dışarı çıkıyor olmamız gerek. Etrafımıza örülen/ ördüğümüz duvarları aşmak değişimin ta kendisidir. Böylesi 





bir değişimi bilinçli olarak yapmayı göze almaksa gayret ve cesaret ister. A noktasından B noktasına, isteyerek, plânlayarak kendini götürmesi, değişmesi için kişinin gayrete, isteğe ve elbette tasarlanmış adımlara ihtiyacı var. Değişmek, gelişmek yönünde bir kişisel gelişim sürecine giren insanın bilincinde olması gereken şey, kendi öyküsü, päradigmaları ile gerçeğin aynı şey olmadığını bilmektir. 
Bizim ağaçlarımızdan farklı ve çeşitli daha pek çok ağaç var ve her birimiz farklı pencerelerden, ayrı bölgelerden gökyüzünü kolluyoruz. Önemli olan, kişinin kendi psikolojik gözlükleri- ne, öznel öykülerine rağ- æ= men gerçeğe ulaşabilmesidir. Pek çok insan, kendi | öyküsü içinde, kendi duvarları arasında boğulur kalır. 9 
Bu nedenle de gelişim gösteremez. 


Davranışlarımızı değiştirebilmemiz için önce davranışlarımızın altında yatan paradiğmalarımızı o yani kendi varoluş biçimimizi değiştirmemiz gerekir. Bunun için de öncelikle paradigmalarımızın farkına varmamız gerekmez mi? Peki nedir paradigma? Dünyayı görüş, algılama, anlama ve yorumlama sistemi anlamında kullanılan paradigmalar, tutum ve davranışların kaynağıdır. Kendi paradigmalarının bilincine varan insan gelişir, varamayan kalıplanır. Bu anlamda bilinçleri gelişmemiş, kendini tanımayan, dolayısıyla iç iletişimleri zayıf bireylerin, kişisel gelişim ve değişimleri sorunludur. Gelişmiş bir insan, uzmanlarca, 





kendi psikolojik gözlüğünün, paradigmasının, 


zihinsel modelinin farkında olan bir birey olarak değerlendirilmektedir. 


Unutmamalı ki, zaman içinde varolan her şey değişir. Varolmak demek, değişmek demektir. Bireysel vizyonların gelişimi insanların kendi yaşam paradigmalarının bilincine warmalarıyla başlar. Peki bu nasıl gerçekleşecek? 
Fidanlarımızın daha sağlıklı olmalarını sağlamak ve farklı türlerini bulup yetiştirmek için devam edeceğiz... 
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ÖZBEKİSTAN 


Cumhuriyeti 


m 


Kimlik Bilgileri 
Yüzölçümü 447.400 km; resmi dili Özbek Türkçesi; para biri- mi Sum; başkenti Taşkent (2.5 yeri milyon); önemli kentleri Semer- BEL kant, Buhara, Hive, Hokand, An- BK dican, Namangan, Karşı, Nevai, 
Çizzak, Ürgenç ve Nukus; komşuları kuzey ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde Afganistan ve Türkmenistan; üye olduğu uluslararası başlıca kuruluşlar BM, BDT, AGİK ve İKT'dır. Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Muhtar Cumhuriyeti'nin yüzölçümü 165.600 km, nüfusu 500.000, başkenti Nukus'tur. Nüfusu 24.755.519; etnik bakımdan 96 75'i Özbek, % 5'i Tatar, 96 
6'si Rus, 9o 5'i Tacik ve % 4'ü Kazak, 2'si Karakalpak, % 1'i Kırgız, 96 27'si diğerleridir. Dini bakımdan % 90'ı Sünni Müslüman Türk'tür. Halkın 96 30'u kentlerde, 9 62'si 

kırsalda yaşamaktadır. 
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Fiziki ve Coğrafi Yapı nup Kurak sert kara iklimi hakimj A dir. Ortalama isı kışın -10-159, ww yazın *30-40"'dir. Yeryüzü şekil- i leri dağlar, vadiler ve düzlüklerxa den oluşur. Kuzeybatıda Turan 
“© Ovası, Kızılkum Çölü, Ustyurt 
Yaylası ve Amuderya Deltası; güneydoğuda Altay ve Tanrı dağlanmn kolları ve bunların arasında verimli vadiler uzanmaktadır. Bu vadilerin başlıcaları doğuda Fergana vadisi ile güneydeki Zarafşan vadisidir. Başta Ceyhun, Seyhun, Kaşkaderya ve Surhandeya olmak üzere yaklaşık altı yüz akarsu ile ülkenin büyük bölümü sulanmaktadır. Ayrıca Aral Gölü'ne de kıyısı vardır. 


Yönetim Yapısı 

Özbekistan demokratik cumhuriyettir. Ali Meclis 250 parlamenterden oluşmaktadır. 
Çok partili siyasi hayatın en güçlü temsilcile- 


ri Halk Demokratik Partisi (Komünist partisi- nin yerini alan İslâm Kerimov'un partisi) ve Vatan Terakkiyat Partisi'dir. 1991'den itibaren ortaya çıkan Erk Partisi, Birlik Hareketi ve İslâm Rönesans Partisi'nin faaliyetleri durdurulmuştur. Ülke bağımsızlığından beri İslâm Kerimov tarafından yönetilmektedir. Yönetimde son karar mercii olan Cumhurbaşkarılığı, demokratikleşme sürecinde ihtiyatla hereket etmekte, çabuk atılacak adımların ülkeyi kargaşaya sürükleyeceği endişesini taşımaktadır. 


Ekonomik Yapı 

Ekonomi büyük ölçüde tarım ve hayvancıliğa dayanmaktadır. Başlıca tarım ve hayvan ürünleri pamuk, buğday, sebze, meyve, ipek ve hayvansal ürünler. Özbekistan, "Ak Altın" dedikleri pamuk ülkesidir. Yıllık 6 milyon ton ile SSCB pamuk üretiminin % 65'ini oluşturuyordu. SSCB pirinç ve ipek üretiminin % 50'si de yine buradan sağlanıyordu. 
Önemli doğal kaynakları; doğalgaz, petrol, kömür, altın, bakır, gümüş, wolfrom ve tungsten'dir. Sanayi dalları tarım ve tekstil makineleri, tekstil, metalurji, kimyasllar, otomotiv ve gıda sanayiidir. 


Tarihçe 

Özbek kavramı, öz ve bek kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup, "kendi kendine, özü özüne, bey, hâkim" anlamlarına gelmektedir. Özbek adında bir Türk boyu tarih sahnesine 14. yüzyılda çıkmıştır. 
Altın Ordu hükümdarlarından Özbek Han'ın (1313-1340) hakimiyetindeki Türkler'e Özbek ulusu, topraklarına da Özbek ülkesi denmiştir. 

Türkistan'ın siyasi, kültürel, sosyal ve dini hayatında 15. yüzyıldan itibaren önemli rol oynayan Özbekler'in kurdukları başlıca devletler; Özbek Hanlığı (1428-1599), Buhara Hanlığı (1599-1784) ve daha sonra Buhara Emirliği (1784-1920), Harezm'de Hive Hanlığı (1512-1920), Fergana Vadisi'nde Hokand Hanlığı (1722-1876)'dır. 

Rusya 1865'te Taşkent'i, 1868'de Semer- 


kanti işgal etti; 1868'de Buhara, 1873'te Hive ve Hokand'ı kendine bağlı birer devlet 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haline getirdi; 1876'da Hokand Hanlığı'na tamamen son verdi. Şubat 1917'de burjuva devrimi ile Çarlık rejimi yıkıldıysa da, Türkler yeterince hazir olmadıkları için bundan yararlanamadılar. Sovyetler büyük çoğunluğu Özbekler'den oluşan bölgede, 1918 başında Türkistan Özerk SSC'ni ilân ettikleri gibi, 1920'de de Buhara ve Hive'yi işgal ederek halk cumhuriyetine dönüştürdüler. 1924'de Türkistan yeniden düzenlenirken Özbekistan SSC kuruldu, 


Özbekler, Sovyet dönemi boyunca sömürüye maruz kalmış; çok zor şartlarda yasamaya zorlanmışlardır. 1945'lerde bakanlar kurulunun başındaki tek Özbeğin dışında, yönetim büyük ölçüde Ruslar'dan oluşuyordu. Özbekler, Moskova'ya verdiklerinin çok az bir kısmını bile alamıyorlardı. Örneğin, bir Türk-İslâm sanat şaheseri olan Semerkand Registan Külliyesi camiinin altın yaldızları dökülmüştü. Cumhurbaşkanı Şeref Raşidov, Moskova'ya yılda 75 ton altın gönderdiklerini düşünerek, bunun yenilenmesi için merkezi yönetimden 3 kg. altın istediyse de alamadı. 


Özbekistan, SSCB'nin dağılma sürecinde, 
20 Haziran 1991'de egemenliğini, 1 Eylül 
1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. 


İslâm Medeniyetine Katkısı 

Özbekistan; Buhara, Semerkand, Taşkent, Fergana, Hive, Ürgenç gibi Türk-İslâm kültürünün tarihi merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. İsmail Gaspıralı, Türkistan Uleması adli eserinde (Bahçesaray 1900) Türkistan'da dini ve müsbet bilimlerde İslâm ve 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dünya medeniyetine katkı sağlamış, Türk 
asıllı 116 civarında ulemayı ve meşayıhı 253 
eseri zikretmektedir. Bunlardan Buhari (870), Tirmizi (892), Nesâi (915), Darimi (869), Ebu Bekir Şâşi (934), İmam Maturidi (ö. 953), Farabi (ö. 950), İbn Sina (6. 1037), Zemahşeri (6. 1142), Harezmi (6. 1034), Uluğ Bey (ö. 1459)) ve Ali Şir Nevai'yi (6. 
1500) sayabiliriz. 


Türk-İslâm mimarisinin güzel örneklerinden bir kısmı Özbekistan'dadır. Çarlık Rusya döneminde idare merkezi olan Taşkent; metrosu, modern binaları, okulları, üniversiteleri ve tarihi dokusu ile sadece Özbekistan değil, Türkistan'ın en büyük metropolüdür. 
Peygamberimiz'in amcası Hz. Abbas'ın kūçük oğlu Kusem'in türbesi, Gur-i Emir/Emir Timur Türbesi, yakınındaki İmam Buhari Türbesi, İmam Maturidi'nin mezarı ve özellikle Registan Küliyesi ile Semerkant büyüleyici niteliktedir. 8. yüzyılın başında Müslümanların eline geçmiş, 10. yüzyılda en parlak dönemini yaşamış; 16. yüzyıldan 20. 
yüzyıl başına kadar başkentlik yapmış olan Buhara; Mir Arap Medresesi, Kalyan Camii ve Minaresi, Uluğ Bey Medresesi, İsmail Samani Türbesi ve Namazgâh Camii gibi ayakta kalan yapıları ile ortaçağın bir başarısıdır. 
Bir açıkhava müzesi niteliğindeki Hive de samanlı sarı duvarları, sokakları, caddeleri, tac kapıları, irili ufaklı camileri, medreseleri, pazar yerleri ile tipik bir İslâm ortaçağ kentidir. 


Taşkent'e Biruni Şarkiyat Enstitüsü; elyazmaları bakımından dünyanın sayılı kütüpha- 








nelerindendir. Ayrca Taşkent Milli Müzesi'nde saklanan Hz. Osman nüshası Kur'an-ı Kerim, İslâm medeniyetinin en kıymetli hazinelerinden biridir. 


Özbekistan tarihte olduğu gibi, Sovyet döneminde de İslâmiyetin kalesi olmuştur. 
Bütün Orta Asya için tek diyanet kurumu ve aynı zamanda Sovyetlerin en güçlü resmi İslâmi teşkilatı olan Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Taşkent'te idi. Özbekler, 20. yüzyılda Sovyet ateizmine güçlü bir şekilde direnerek, sadece İslâma değil bütün insanlığa da katkı sağlamışlar; dini idare aracılığı ile SSCB'de resmi İslâmi eğitim ve yayıncılığın öncülüğünü yapmışlardır. 


Türkiye ile İlişkileri 

İki kardeş ülke Özbekistan-Türkiye ilişkileri siyasi ve kültürel düzeylerde gelişmiştir. Siyasi ilişkiler genellikle karşılıklı yardım şeklinde gerçekleşmiştir. Söz gelişi; Rus istilası sırasında siyasi ve teknik destek veren Türkiye, Sovyet istilâsına karşı direnişte de Özbekler'in yanında olmuştur. Enver Paşa |. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgedeki Basmacılık hareketine katılmış, 1922'de şehit düşmüştür. 
TEMM üyelerinden İsmail Suphi Soysallıoğlu'nun 1921deki girişimleri ile, Ahmed Zeki 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Velidi başkanlığında Türkistan Milli Birliği kurulmuşsa da hareket başarıya ulaşamamıştır. Sibirya'daki esir kamplarından kaçarak Buhara'ya gelen Türk askerleri, cumhurbaşkanı Osman Koca'nın 1921'de Bolşeviklere karşı başlattığı bağımsızlık hareketinin asıl unsuru olmuşlardır. Yeni dönemde de Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını dünyada ilk tanıyan ülke olmuş; iki ülke ilişkileri her geçen gün gelişmektedir. 


Türkiye de zor günlerinde Özbek kardeşlerini yanında bulmuştur. Meselâ Özbekler, Türkiye'nin Milli Mücadele'sine destek amacıyla, Buhara Emirliği'nin mirasından 100 
milyon altın vermeye çalışmışlar, ancak Ruslar bu paranın sadece 10 milyonuna izin vermişlerdir. 


Tarih boyunca Türkiye ile Türkistan aydınları arasında daima kültürel ve entelektüel alışveriş olmuştur. Özbek lehçesi olan Çağatay Türkçesinin Türkiye'ye kadar uzanan etkileri, İstanbul'da Ali Şir Nevai'nin şiirleri- ne yazılan nazirelerden anlaşılmaktadır. Bölgeden çok sayıda eser de Türkiye'ye gelmiştir. Söz gelişi, Türk-İslâm kültürünün en önemli eserlerinden olan Kutadgu Bilig'in Uygur harfli Herat nüshası İstanbul'a ulaşmış, buradan da Viyana'ya götürülmüştür. 
Ali Şir Nevai'nin eserlerinin pek çok nüshası Türkiye kütüphanelerindedir. Aynı şekilde Klâsik Çağatay Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Şeybani Han Divanı'nın bir nüshası Konya'ya kadar gelmiştir. 


Buna karşılık Türkiye'den Türkistan'a gidenler de vardır. Örneğin bugün, Mevlânâ'nın eserleri, Seyid Ali Reis'in Mir'atü'|- Memdlik'i, Kâtip Çelebi'nin Takvimü't-Tevârih'i, Aşık Paşa'nın Garibnâme'sinin yazma nüshalarına Özbekistan kütüphanelerinde rastlanmaktadır. 


Öte yandan çok sayıda bilim adamı da Türkiye'ye gelmiştir. Bunlardan büyük matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu (0. 
1474) ilk akla gelendir. Kuşçu'nun İstanbul'a gelişi, Fatih'in emri ile ünlü âlim Hocazade başkanlığında bir törenle karşılanmış, İstanbul ayağa kalkarak ona hürmet ve tazimde bulunmuştur. Türkiye'de son iki yüzyılda konuk olan Özbek asıllı siyasetçi, âlim ve fikir adamlarından Şeyh Süleyman Efendi, Osman Koca, Mustafa Çokay ve Baymirza Hayıt'ı sayabiliriz. 
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KARŞISINDA SANATÇI VE ESERİ 


mizin genlerine kadar işlemiş bir olgudur ve onu hayatımızdan, kültürümüzden söküp atmak öyle kolay olmasa gerektir. 


Sezai Karakoç bir yazısında, “Gelenek, şairin ilk dünyasıdır. Kendine güveni ilk onda duyar, (...) Yeteneği ilk uyandıran, bilinçlendiren, kımıldatan, onu harekete geçiren tarihi sosyolojik birikim, gelenektir." 
diyor. Ona göre şair, gelenekle ilk bağlantıyı kurduktarı sonra hesaplaşma dönemine girer. Burada yapacağı iş, "geçmiştekileri yıkmak değil, eser vermek'tir. 
Ortaya koyacağı eser "yeni" ise hesaplaşma şairden yana sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. 


"Yapılacak yenilik de, çoğu kez görüldüğü gibi biçimde olan yenilik değil, ruhta yeniliktir. Ama bu yenilik, esasta geleneğe karşı olmak değil, belki onun bıraktığı noktadan başlamak demektir." Tabii bu durum, eskilerin eleştirilmezliği anlamına gelmez. Şair, eskileri eleştirerek ileri gidecek, daha orijinale ulaşabilmenin mücadelesini verecektir. Ama “Orijinal olmak demek, köksüz ve geleneksiz olmak demek değil, tam tersine çok cepheli, engin bir gelenek temeli üzerinde yeni olabilmek demektir." (Edebiyat Yazıları 
|, Diriliş Yayınları, 1982.) 


Modernleşme dönemindeki edebiyatımızın tartıştığı ağırlıklı konulardan biri gelenek ve gelenekten yararlanma olayıdır. Yahya Kemal ve Sezai Karakoç gibi meseleye içeriden bakan bir iki istisna girişimin dışında konu, inkâr veya savurma psikolojisine kurban edilmiştir. Düzeysiz tartışmalar zihnimizi açmamış, aksine gönlümüzü karartmıştır. Gelenek meselesi, ideolojik bir mesele değil varoluşsal bir mesele olarak ele alınmalıdır. 


Geleneksel edebiyatımızın yaslanıp beslendiği ilk ve önemli kaynak, şüphesiz İslâm dini ve onun temel kitabi Kur'an'dır. Ruh plânında yapılacak bir yeniliğin kalkış noktası önce burası olacaktır. Bu coğrafyada yaşayan, Türkçe konuşup Türkçe yazan bir şair, kaçınılmaz olarak İslâm'ın insana sunduğu ruhsal dinamikleri kavramak ve hayata geçirmek durumundadır. 
İçinde yaşadığımız coğrafyada bir ruh açılımı gerçekleştirmek; kendimizi, çevremizi ve dünyadaki yerimizi anlamlandırmak istiyorsak ait olduğumuz yeri doğru tespit etmeliyiz. Tarih içinde millet olarak varoluşumuz İslâm'la gün ışığına çıkmıştır ve millet oluşumuzun yegâne teminatı İslâm'dır. Çünkü İslam, milleti-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Gelenek dediğimiz şey, zaman içinde tecelli eden; sürekli akıp giden, durmadan yenilenen ve yenilendikçe de eskiyen bir olgudur. Böyle bir olayın ancak şeklini taklit edebilirsiniz; özünü, ruhunu bizzat yaşamanız gerekmektedir. Kaldi ki nesnelere ve olaylara giydirilmiş tanımlar, adlar, şekiller sürekli bir değişim içindedir. Şekilleri taklit etmeye çalışmak, kavramların dünyasında gezinmek meselenin ruhuna girmek olmayacaktır. Kelimeye, ifadeye dönüşmüş her şey muhatap tarafından önce özüne döndürülmeli, ardından yeniden ifade edilmelidir. Böyle bir süreci yaşamayan dil alış verişleri, taklit sınırını zorlayamaz. Çünkü meselenin özünde insan ve insanın aslina dönmesi olayı vardır. 


Geleneksel değerler denilen şey nedir ve günümüze nasıl dönüştürülecektir? Bir değer ancak yaşanır, temsil edilir veya ortaya konulur; bir yerden alınıp başka bir yere aktarılamaz. Yani olgunun niteliği buna Uygun değildir. İçimizdekileri kelimelere yükleme- nin ya da kelimelerin dünyasından geçerek içimize açılmanın eskisi ve yenisi değil, sadece "bize göre'liği vardır. Biz neysek kelimelere onu yükleyebiliriz veya kelimelerden alabileceğimiz kendimizde olanla sınırlıdır. 


Netice olarak söylemek gerekirse, işin esası gelenek meselesinde değil, insan-ı kâmil meselesindedir. 
Sorgulanacak veya tartışılacak insan ve insanın durumudur. Burada "Müslüman oluş'u dikkate almayan her çaba, yöntem ve sonuç açısından eksik kalacak demektir. 


İnsan ilâhi iradenin bir eseridir. İlâhi iradeyle insan arasında, ilahi iradeden insana bir kelâm köprüsü, bir rahmet akışı vardır (vahiy / davet). Bir de insandan ilâhi iradeye, mutlak gerçeğe bir yöneliş söz konusudur (dua / icabet). İnsandan mutlak gerçeğe giden yol üzerinde, ilâhi iradenin kelâm sıfatının bir tecellisi olarak ortaya çıkan eser / söz bir benimseyiş; anlama, anlamlandırma, anlatma ve yakarış içerir. Arayışımız 


insan-ı kâmil ve onu temsil eden eserdir. Tepkiselliği asli özelliğinin önüne geçmeyen; arınan, arındıran, kuşatan, kuşattıran, bir insan! Her eser kâinat kitabı gibi bir olgudur. Biz ona, kâinata yaklaşır gibi yaklaşırız. O bizden bir parçadır, biz de onun bir parçasıyız. Kendimizi onda, onu kendimizde buluruz. Öyleyse geleneksel değerlerin dönüştürülmesi veya gelenekten yararlanma olayı sürekli bir oluşum içinde olmakla mümkündür. Bu çerçevede "Müslüman oluş'un ortaya koyacağı temsil, Kur'an'ın zamana ve muhatap oluş derecesine göre yeni bir şekli olacaktır. 
Çünkü meselenin zevahiri yoktur ve herkesin yaşadığı kendi "asr-ı saadet”idir. 


Mesele karşısında tavırları sonuçta aynı olan bu iki güruhun, yeni bir ruhun inkişafinda adı olmayacaktır. 


Edebiyat ve kültür düzeyinde her şeyi konuşmak mümkündür, Ama şiirde, şiirin atılımında meselenin sırrı aşkta gizlidir; aradığımız aşktır. İnsana, hayata, kâinata... Allah'a duyulan aşk. Dirilten ve yok eden ateş! Karşılıksız aşk; karşılığı kendinde olan aşk. Zamansız ve mekânsız bir süreklilik... 


Prof. Dr. Orhan Okay, kendisiyle yapılan bir konuşmada “Roman toplumun aynasıdır. Ama o aynayı tutan insanın bulunduğu yer vardır, aynayı tuttuğu istikamet vardır, aynanın yansıtabilme kabiliyeti vardır, hatta o aynaya başkalarının (okuyucunun) baktığı nokta vardır. Yani en gerçekçi imaj zannettiğimiz ayna bile bir izafilik gösterirken bırakalım sanatkâr da bildiği, gördüğü tarafıyla dile getirsin." diyordu. 
(Edebiyat Ortamı, Sayı: 10, Kasım 1997.) Böyle bir düşünceyi sanat bağlamında genelleyerek alırsak burada, aynı zamanda bir eserin inşa serüvenine, onun anlaşılmasında ve yorumlanmasında metodoloji sorununa işaretler olduğunu da görürüz. Bu yaklaşımdan şu yargıları çıkarabiliriz: 


1. Sanat eseri toplumun vicdanıdır. 


Bir sanatçı eserini inşa ederken içinde yaşadığı toplumun dil, tarih, kültür ve hayata bakış tarzının süzülüp gelen reflekslerinin kuşatması altındadır. Dolayısıyla ortaya koyacağı eser, toplumsal duyarlığı bir yansıması olacaktır. 


2. Bu olgu sanatçının kişiliğinde ve kimliğinde tecelli eder. 


Sanatçı, kendi çağında ve toplumunda geçerli olan bütün insani değerleri özümseyerek bir kişilik ve kimlik bilincine dönüştürür. Bununla dışa doğru (kendinden âleme) bir bakış açısı geliştirerek zaman ve varlık içindeki yerini, duruşunu ve olayları anlamaya çalışır. 


3. Bir eserin gücü, onu ortaya koyan sanatçının diline, estetik görüşüne ve hayat felsefesine bağlıdır. 


kültür 


Bir sanatçının en büyük silâhı dile hakimiyet gücü ve üslüp maharetidir. Savaşa bunlarla çıkar. Eğer bu konuda bir zaafa düşerse baştan yenilgiyi kabullermek durumundadır. Hayat felsefesi ise sanatçının aidiyet sorununa yüklemiş olduğu anlamla ilgilidir. Aidiyetini sağlamlaştıramamış bir sanatçı, hiçbir zaman yapısı muhkem ve içi dolu bir eser ortaya koyamayacaktır. 


4, Sanatçı eserini ortaya koyarken kendine ve topluma karşı özgür olmalıdır. 


Sanatçı, eserini inşa sürecinde kendini bencillikten, hasis duygulardan ve toplumun gündelik, gelip geçici arzularından arındırmalıdır. Yoksa hastalıklı ve güdümlü bir ürün ortaya çıkarır ki, bu da kısa ömürlü olur. 


Sözün burasında, T, 5. Eliot'un klâsikle ilgili söylediklerini konumuz çerçevesinde yeniden düşünebiliriz: 


"Klâsik bir eserde bir milletin bütün dehasının potansiyel olarak var olduğunu ve açıkça değilse bile, klâsik bir eserin dilinde bu dehanın bütünüyle ifade bulması gerektiğini söyleyebiliriz. Öyleyse klâsik bir esere bu özelliğini kazandıran niteliklere eklememiz gereken diğer bir nitelik de, bu eserin muhteva bakımından çok zengin olmasıdır. Klâsik bir eser, yazıldığı dili konuşan milletin karakterini belirleyen bütün duygu tonlarını, bir sanat eserini sınırlayan bütünlük içinde, en zengin bir ölçüde ifade edebilen bir eserdir. Klâsik bir eser, böyle zengin bir muhtevayı hem en İyi şekilde temsil eden, hem de ait olduğu toplumun bütün sosyal sınıflarını oluşturan fertlere her şart altında hitap edebilen bir eserdir. 


Eğer edebi bir eser, yazıldığı dilde ifade ettiği bu muhteva zenginliğinin ötesinde, yabancı edebiyatlar için de bu ölçüde bir anlam ve önem ifade ediyorsa, ona evrensel bir klâsik de diyebiliriz." (Edebiyat Üzerine Düşünceler, çev. Doç. Dr. Sevim Kantarcıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983.) 


Eliot, böyle bir düşünceyi temellendirirken aidiyet sorununu çözümlemiş ve yapacağı işin önemini kavramış bir anlayışı öngörmektedir: 


“Sanatın amacı, alelâde gerçeği inanılabilir bir düzen içinde göstermek, okuyucuya bu düzen duygusunu tattırmak, onun sulh sükür içinde kendisiyle banyk yaşamasını sağlamak ve sonra (...) ilâhi gerçeğe doğru yola çıkarken kendimizden başka hiç kimsenin yardım edemeyeceği bir çizgide terk etmektir." 
(age.) 


Evet, sanatçının yapmaya ve eleştirmenin de görmeye çalışacağı olay bu olmalıdır. Mesele, sanatçı açısından kemale ulaşma ve eser açısından toplumun vicdanı olabilme meselesidir. 
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Kitâbü't-Tevhid Terciimesi 


Ebü Mansür el-Mâtüridi 
Tercünme Prof De Bekir Tepealan 
Mİ TOV Komutları 

| Anka, 2007; Sia 


Ebü Mansur el-Mütüridi, bu- 

| günkü Özbekistan'ın sınırları içinde yer alan Semerkant şehrine 

| bağlı Mütürüd mahallesinde doğmuş ve aynı şehirde vefar etmişlir (238/B52-313/944), Türk asıllı olma ihtimali kuvvetli olan İmam Mâtüridi'nin kabri Semerkant'tadır. 

Mâtüridi'nin yaşadığı bölge önceleri Abbasi Devletine bağlı iken, Mütevekkil-Alellah döneminde başta doğu bölgesi olmak Üzere birçok yönetim merkezi idareden ayrılmıştı. 
Müâtüridi'nin yaşadığı bölge ve çevresine Samaniler hakim olmuştu, Bu dönemde çeşitli alanlarda yetkin alimlerin yetişmesi için gerekli zemin devlet eliyle hazırlanmıştı. İmam Måtüridi böyle bir ortamda ilim tahsil edip eserler vermiştir. 

Mütüridi, Ebü'l-Hasan el-Eş'ari ile birlikte Ehl-i Sünnetin kelâm akidesim sistemleştiren, Hz. Peygamber ve ashabının İslâm'ın temel konularına dair anlayışlarını savunup Müslümanlar arasında yerleşmesine çaba gösteren, ayrıca Mu'tezile, Şia ve benzeri fırkalarla aşırı görüşleri sebebiyle mücudele etmiş olan büyük bir İslâm âlimidir. Bu iki âlim akıl-nakil ilişkisindeki mutedil tutumları dolayısıyla dikkatleri çekmiş ve geniş kitleler tarafından kabul görmüştür. Ehl-i Sünnet akımının bu seçkin iki imamı arasında bazı görüş farklılıkları da bulunuyordu, İmamlarının görüşlerini sistemleştiren 

| Eşariyye kelâmcıiları nakli esas alip onu akılla desteklerken, 
Mütüridi akadi, özellikle akıl sahasına giren konularda nak- 
| İm aşığı altında akla itimat etmiştir. 

Ebü Hanife çizgisinde ve Ebü Mansür el-Mâtüridi'ye nis- 

i petle kurulan Mâtüridiyye mezhebi, tek başına bütün Müslü- 

| manlarm yarısını kendisine bağlamayı başaran bir ekoldür. 

| Mütürüdi'nin Kitâbü't-Tevhid'i bu ekolün temel kitaplarından 

| biridir. Buna rağmen Kitâbü't-Tevhid'in başta Mâtüridiyye 

, mensupları olmak üzere ilim adamları tarafından yeterince bilindiğini söylemek mümkün değildir. 

| Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından tercüme edilen ve 
Vakfımızca yayımlanan Kitâbü't- Tevhidin, İmam Mâtüridi ve ekolü üzerindeki anlaşılmaz ihmali belli ölçüde gidereceğini ümit etmekteyiz. 








“ei Alkollü İçkiler, Sigara ve Diğerleri 
| Prof Dr. Alpaslan Üzyazci 


| Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 
3. Barki, Ankara, 2001: 180 x, 


bir insanlık görevidir. 


Kâmil Miras, 
Hayatı ve Eserleri 


Yazarı: Prof. Dr. Nesimi Yazıcı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara 2002; J168 s. 

Yakın tarihimiz incelendiğinde Osmanlimin son döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet dönemine de intikâl etmiş, yaptıkları çalışmalarla ön plâna çıkmış birçok önemli şahsiyetle karşılaşırız. Yaşadıkları döneme ışık tutan, meseleleri iyi bilen ve bunlar için çözümler üreten, batılılaşma / modernleşme çalışmalarına hiz kazan. 
diran ve toplumu bu yolda hazırlayan önemli şahsiyetlerin büyük kısmırın bügün isimleri ya unutulmuştur ya da unutulmaya yüz tutmuştur. 
Bundan dolayı ister din âlimi ister yönetici olsun toplumsal fayda açısından iz bırukmış önemli kişilerin eserlerinin ve isimlerinin yaşatılması bizlere düşen birer vazife olmalidir. 

Unutulmamalıdır ki geçmişini iyi bilmeden geleceği sağlam temeller üzerine inşa etmek mümkün değildir. 

İşte, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikil eden ve yaşadığı her iki dünemde de vatanı, millete ve dinimize hizmet etmeyi gaye edinmiş, din âlimi ve siyaset adamı niteliklerini Üzerinde taşıyan şahsiyetlerden birisi hiç kuşkusuz Köâmül Miras'tır. Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, "Kâmil Miras, Hayatı ve Eserleri” isimli çalışmasıyla bu amaca katkı sağlayan bir eser ortaya koymuştur. 

Eserde, Kâmil Miras'ın hayat hikâyesi, akademik ve entelektüel faaliyetleri, siyasi faaliyetleri, eserleri ve yayınları hakkında bilgi, belge ve ailesinden hayatta kalanlar vasıtasıyla ulaşılan doyurucu bilgilerle beraber eserlerinden seçmelerin olduğu bir bölüm ve ekler kısmı yer almaktadır. 

Yazar, kitabın önsöz kısmında bir taraftan Osmanlı-Cumhuriyet kültürünü kendi içinde meczeden Kâmil Miras'ın ilmi ve siyasi kişiliğini göz önüne sererken, diğer taraftan böylesine önemli bir şahsiyetin unutulma gerçeği ile karşi Karşıya kalınmasını şöyle değerlendirmektedir: 





"Çizilen bu resim, Kâmil Miras'ın iyi tanınan bir şahsiyet olduğunu düşünmemizi gerektirmekleyse de, gerçek bundan çok uzaktır. Bize hizmet eden niceleri gibi, o da kalın bir unutulmuşluk perdesi altında kalmış, ismi ve ismiyle birlikte söylenebilecek birkaç güzel cümle, bunlara eşlik eden bir iki maddi taltif unsurundan başka ondan bize bir şey kalmamış. 
daha doğrusu ne kaldığı merak da edilmemiştir. Kâmil Miras, sanki adresi belirlenmemiş bir mektup haline gelmiştir." (5.8) 

Dürt dönem mebus seçilmesine rağmen (1908-12, 1914-18, 1923-27) ilmi kişiliği ve öğreticiliği hep ön plânda olan Kâmil Miras, bir ara medreselerdeki görevlerinden kısa bir süre ayrılmak zorunda kalmıştır. Bunun sebebi de Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislâmlığıyla ilgilidir. Muslafa Sabri Efendi, Damat Ferid'in ilk kabinesine Şeyhülislim olarak Ka- 


Siğil, . alkol ve diğer bağımlılık yapan keyif verici maddeler günümüzde insan sağlığını tehdit eden tehlikelerin en büyüğü olarak görülmektedir. İnsanları bir yandan bedenen yıkıma uğratırken, diğer yandan ruh sağlığı ve psikolojik yapısını da olumsuz olarak etkileyen bu maddeler, özellikle genç nesiller üzerinde yıkıcı ve silinmez izler bırakmaktadır. 


Bedenen ve ruh sağlığı yönünden güçlü bir gelecek için toplumumuzun bütün kesimlerinin acilen ve etkili bir biçimde bu tehlikeden haberdar edilmesi, uyarılması, ilgililerin dikkatlerinin çekilmesi herkes için 


Prof. Özyazıcı kendini bu konuya adamış bir bilim adamıdır. Yazılarıyla, mücadeleleriyle bağımlılık yapan zararlı maddelerle ilgili toplumu aydınlatma ve uyarı görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu çalışması böyle bir çabanın ürünüdür, 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tlmış ve bu sırada kısa süren hükümetlerde dört defa bu göreve getirilmişti. İşte bu sırada İmihat ve Terakki Fırkası mensubu olan Kåmil Miras'ın medresedeki görevine sön vermişti, (5.15) Daha sonra medreselerdeki görevine geri dönen Kâmil Miras, bu görevine medreselerin kaldırılmasına kadar devam etti, 


Bir ara Diyanet İşleri Riyâseti Hey'et-i Müşavcre Azalığı görevini de yapan Kâmil Miras, bu görevden ayrıldıktan sonra vefatına kadar geçen 14 sene içinde uhdesindeki Dersiâmlıkla birlikte Tecrid- i Sarih'in tercüme, şerh ve basımının tamamlanmasına, İslâm-Türk Ansiklopedisi'nin yayınına, burada ve diğer bir kısım dergilerde ilmi makaleler neşrine ayırmıştır. (5.17) 


Akademik ve entelekilie! faaliyetleri arasında, medreselerin islahi çalışmalarına katkısı, İmam-Hatip Mekteplerinin ilk programları- nin hazırlarmasındaki rolü, 18 Şubat 1916 tarihli irade ile tayin edildiği Huzur Dersleri muhataplığında 1334-1337/(1916-1919 arasında dört sene bulunmasının (5:28) yanı sıra, cami derslerinin daha verimli hale getirilmesi yönündeki çalışmalarda yer alması sayılabilir.(s. 31) 

Kur'an'ın Türkçe tercüme ve tefsirinin yapılmasını düşünen, bunu TBMM'ne getiren ve kabulünün sağlanmasında da en önemli paya sahip bulunan kişi olan Kâmil Miras (5.51), Ahmed Naim Bey tarafından üç cildi hazırlanan ve Ahmed Naim'in vefatından sonra yarım kalan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercüme ve Şerhi'nin tamamlanması görevini de üstlenmiştir. Onun tarafından hazırlanan dördüncü cilt 1938'de, on ikinci cilt ise 1948'de basılmıştır. 
(5.52-53) 

Kömil Miras'ın faaliyetlerinden bir diğeri de hutbelerin Türkçe'ye çevrilmesi çalışmalarına yaptığı kalkıdır. Yazar, Kâmil Miras'la ciddi biçimde ilgilenmesinin, onun hutbelerle ilgili düşüncelerini okuması ve yaptıklarını öğrenmesinden sonra başladığını ifade etmektedir. (5.54) Atatürk'ün 1 Mart 1927'de TBMM'de, bir sene sonra da 7 Şubat 1923'te Balıkesir Zağnos Mehmed Paşa Camii minberinden yaptığı konuşmalarla hutbelerin gerek mubtevaları ve gerekse Türkçe olmaları konusundaki ısrarını dile getirmesi neticesinde, Ahmed Hamdi Akseki'ye bir hutbe kitabı hazırlaması görevinin verilmesine vesile oldu. (5.55) Ahmed Hamdi Akseki'nin hazırladıgı Türkçe Hutbe adındaki kitap 1927 yılında Arap harfleriyle yazar ismi konulmadan basıldı. Bu eser, aradan on yıl geçtikten sonra Kämil Miras'ın editörlüğünde Yeni Hutbelerim adı altında yazarın ismi de konularak iki cilt halinde tekrar basılmışlır. (5.56) 

Kömil Miras'ın siyasi çalışmaları dolayısıyla adının öne çıktığı bir diğer husus da hilâfetin kaldırılması konusunun TEMM'de görüşüldüğü sırada Adliye Vekili Seyyid Bey'in yaptığı konuşma ile ilgildir. Seyyid Bey'in yaptığı konuşma hilâfet taraftarlarının muhalefetini kırmıştır. Kâmil Miras, bir ara İzmir suikastıyla irtibatlandırılarak yargılandığı İstiklâl Mahkemesi'ndeki sorgulüması sirasinda bu konuya temas etmiş ve (0 Temmuz 1926 tarihli Hakimiyet-i Milliye'ye göre o; “Daha henüz Halife İstanbul'da iken Seyyid Bey'in o meşhur nutkunu terviç eden bendenizim, Onu hazmetmeyecek kabiliyette değilim." demiştir. 9 Temmuz tarihli Vakit ve Cumhuriyet gazetelerinde ise, Kâmil Miras'ın sözleri şu şekilde kaydedilmiştir: “Daha henüz Halife İstanbul'da iken Seyyid Bey'in tarihi nutkunu ihzür eden hey'et-i aliyyede ben de vardım. Onlardan üç tanesi bui- gün rahmet-i Hakk'a intikal etmiştir." Bunlardan çıkan sonuç; Seyyid Bey'in nutkunun bir ekip tarafından hazırlandığı ve bu ekip içerisinde Kâmil Miras'ın da yer aldığıdır. (5.64) 

Hicri 1376 senesi Ramazanının son günü, yani 30 Nisan 1957'de Istanbul'da vefat eden Kâmil Miras, Kandilli Kabristanı'na defnedilmiştir, (5.17) 

Bu eser vasıtasıyla birçok yönünü öğrendiğimiz Kâmil Miras'ın ilmi ve siyasi çalışmalarının yeni eserlerle bügünkü nesillere daha iyi anlatılması ve aktarılması, onun bıraktığı mirasa sahip çıkılması açısından önem arz etmektedir. Kâmil Miras ve onun gibi değerlerin yeri, tarihin karanlık sayfalarında kalmak değil tarihe ışık tutmak olmalıdır. Hüseyin Arslan 


Ayet ve Hadislerin 
Işığında 
Sevgi ve Dostluk 
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İslim kültürünün temel ayırt edici kavramlarından biri aşktır. Tasavvuftan edebiyata, mimariden musikiye hemen hemen bütün alanlarda aşk, birinci derecede etkin bir kavram olarak karşımıza çıkar, 

Batı kültüründe ise bu kavramın çoğunlukla Türkçemiz'deki “sevgi” karşılığında kullanıldığı görülür. 
Yani batılı toplumlarda sevgi hümaniter veya seküler bir değerdir. İslâm kültürü aşkı niteliğine göre ilâhi ve beşeri diye iki kategoride ele alır. Böylece aşkın ilâhi nitelikli olanı felsefenin tartıştığı "öz" kavramıyla ilintilendiriliyor. Bu durumda aşk, yaratıcı/varoluşsal bir anlam kazanmış oluyor. İnsanın yaratıcıdan kendine veya tam tersi kendinden yaratıcıya doğru bütün varlıgı anlama sürecinin anahtar kavramı aşk olmuş oluyor. 
Dolayısıyla aşk ve sevgi kavramını, ona yilkleyeceğimiz niteliğe göre anlamak veya anlamlandırmak durumundayız. 

Günümüzde sevgi ve dostluk üzerine inşa edilen dünya görüşleri (hümanizm vs.) bireyi merkeze alan ve onu kişisel yönden yeterli kılmaya çalışan çabaların bir ürünüdür. Çünkü batıdaki Sanayi İnkilâbı sonrası gide- tek bütün dünyada egemen olan teknolojik aygıtlar insanı bireyselleştirmeye, yani yalnızlaşmaya itmektedir, Sevgi kavramının günlük dile taşınması böyle bir ihtiyaçlan doğmuştur, Amaç, insanın yalnızlığını gidermek, onu daha uyumlu bir varlık haline getirmektir. 

Doç. Karagöz'ün çalışmasında da görüleceği gibi İslâm'ın temel kaynakları sevgi ve dostluğu birey üzerinden değil, insanlar arası ilişkiler üzerinden, toplum üzerinden değerlendirmektedir. Yani temel litaretürde sevgi ve eyleme motive edici, doğru eylemi amaçlayıcı aktif bir kavramdır. Olayı bir adım daha ileri aşamada tartışmak istersek, İslim tasavvufu ve edebiyatındaki aşk kavramıyla karşılaşmış olunur. Buradaki aşk sadece motive edici değil, duruşu tanımlayıcı bir bilinçtir. 
Bunun şifresini aşağıdaki ifadelerde görmek mümkündür. 

Biz sevgiden sudür ettik 

Sevgi üzerine yaratıldık 

Sevgiye doğru yöneldik 

Sevgiye verdik gönlümüzü 

(İbn Arabi) 
Cüm kim cânanı için sevse cânânin sever Cüm için kim ki câönânn sever cân sever (Fuzuli) 
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Islâm N ledeniyetinde 


BAHÇE MİMARİSİ 





Mustafa Bektaşoğlu 


Gittikçe betonlaşmaya yüz tutan günümüz evlerinin bahçeleri meyve ağaçlarıyla olmasa da türlü çiçeklerle bezenebilir; günün stres ve yorgunluğu kısmen de olsa giderilebilir. Çünkü insanların buna her zaman daha fazla 

ihtiyacı vardır... 


ahçe kelimesinin aslı Farsça "bağçe" 
olup “küçük bağ" 


anlamındadır. Arap- § ça'da bahçe karşılığında "hadika, ravza, firdevs, cennet" ve Farsça'dan geçmiş bulunan "bustar" (bostan) İ gibi kelimeler kullanıl- MESS maktadır. > 


Bahçe; göçebe hayatın tabiatı en geniş boyutlarında algılama ve onunla içli dışlı yaşama alışkanlığı getirdiği 
Orta Asya Türkleri için | oldukça geç başlayan Ify bir uğraşma konusu- f] 
dur. Zaman içinde yerleşik düzene sahip mil- t 
letlerle olan alışverişleri 1 
bahçe kavramını tani- diN malarına, göçebeliği kismen terk ettikten | sonra X. Yüzyılda müslümanlığı kabul etmeleri de bu kavramı 
“cennet” ile bütünleştirip dini değere yüceltmelerine ve böylece bahçeyi kültürlerinin bir parçası durumuna getirmelerine sebep olmuştur. 


Müslüman Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra da bahçeye ve yeşile önem vermeyi sürdürmüşlerdir. Göçebe geleneğinin bir kalıntısı olarak yazın göçtükleri yaylaların ve şehirlerin 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yanı başındaki bağların 
& dışında hemen her evin küçük veya büyük bir bahçesinin bulunduğu 
| İbn Battüta gibi seyyahlar tarafından dile getiril- a miştir. 

Bahçe düzeni içinde oturma yerlerinin yani xw başında genellikle bir su e elemanı bulunurdu. Kü- 
E çük de olsa fıskiyeli bir havuz, sesi ve serinliği 
Æ için adeta vazgeçilmez bir unsurdur. Türk mima- 
4 risinde durgun su yerine 
daima akar su tercih edilmiş, havuzlarda da başka 
İslâm sanatı örneklerinde g | pek görülmeyen, fıskiye- 
{ nin altındaki üç katlı çanaklarla suyun akması temin edilmiştir. {DA 4/477- 
479.) 


Türk ruhunu en etkin 

bir biçimde ifade eden 
- bahçe'nin Müslümanların günlük hayatında son derece önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda, her çeşidinden güzelliği ifade etmede kullanılan bir semboldü; güzel fikirlerin, bilgilerin, şiirlerin vb. bir araya getirildiği kitaplara "Gülistan, Bostan, Gülzör, Gülşen, Ravza, Riyâz, Hadika" gibi adlar verilirdi. İranlı büyük şair Şeyh Sâdi-i Şirâzi'nin iki ünlü eseri Bostan ve Gülistan adlarını taşıyordu. Bu isim- 


ler, bu kitaplarda gül bahçelerindekilere benzer güzellikler bulunduğu anlamına gelmektedir. 


Molla Câmi'nin Baharistan'ı sekiz bahçe halinde düzenlemesi hiç de sebepsiz değildir. Bu sekiz sayısıyla sekiz cennete işaret edilmektedir. 
Allah'a inanıp iyi işler yapan mü'minlere İslâm'ını vadettiği Huld, Me'va, Naim, Aliye, Adn, Firdevs, Dâru's-Selâm ve Hayevan adlarını taşıyan, birbirinin içine girmiş ve birbirini kuşatmış sekiz cennetten meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde, eşsiz güzelliklerin toptanıdığı bir mekân, daha doğrusu bir bahçe olarak tasvir edilen cennette, altın ve gümüşten, inci ve ipekten çeşit çeşit meyvelerle bezenmiş, zeminlerinden ırmaklar akan ve pınarlar fışkıran bağ, bahçe ve bostanlar vardır. (Ahi İmran, 15; Tevbe, #2; Hicr, 45; Kehi, 31; Gaşiye, 8-16.) 


Kur'an'da tasvir edilen cennetin, Müslüman bahçeleri için en azından başlangıçta bir model teşkil ettiğini düşünmekte bir sakınca yoktur. 
Müslüman edebiyatında bahar, bahçeler tasvir edilirken hemen her zaman Kur'an'daki cennet tasvirlerine atıfta bulunulması, cennet tasavvuruyla bahçelerde uygulanan mimari arasındaki ilişkinin unutulmadığını gösterir. Bahçe mimarisinin vazgeçilmez öğelerinden biri olan havuz, cennetteki Kevser havuzunu temsil eder. Hatta bazı şairlerin Tübâ'ya benzettikleri salkım söğüdün, bahçelerde dalları aşağıya doğru sarkan bu cennet ağacının sembolü olarak dikildiği düşünülebilir. Bahçelerdeki köşkler, sayebanlar, selsebiller, gölge ve meyve veren ağaçlar bahçe-cennet ilişkilerini gösteren unsurlardır. 


Türk bahçesinde, uçsuz bucaksız dağların ve bozkırların hatırasını yaşatan bir estetik hakimdir. Türk bahçesi, dereleri, tepeleri, ormanları, gölleriyle adeta minyatür tabiat parçalarıdır. 
Meyve ağaçları Türk bahçelerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Hiç değilse bir erik ağacı yahut bir kayısı, dut, kiraz, nar ağacı... Ayrıca çiçek deyince akla sadece güller, låleler, karanfiller, nergisler vb, gelmemeli; meyve ağaçlarının da mevsi- mi gelince çiçekleriyle nasıl eşsiz güzellikler meydana getirdiklerini unutmamak gerekir. 


Güzellikle faydayı birlikte düşünmek, atalarımıza göçebeliğin kazandırdığı bir meziyettir. 
Son derece çetin şartlarda yaşayan göçebe, her şeyden olabildiğince faydalanmak, ufacık bir kırıntıyı bile değerlendirmek zorundaydı. Yine göçebelikteri kalma bir alışkanlık da; bahçelerinde ağaçları gökyüzünü kapatacak şekilde sık dikmez, güneş ışıkları bahçelerini pırıl pırıl yıkasın diye gölge yapmayan ağaçları tercih ederlerdi. 


tarih ve çevre 


Bununla beraber, her bahçede meşe ve çınar gibi gölge veren bir veya birkaç ağaç mutlaka bulunurdu birer âbide gibi... Bunun da bozkırların tek ağaçlarından, yalnız ağaçlarından bir hatıra olarak kaldığı düşünülebilir.çaywazoğlu, Beşir, Güller Kitabı, 62-64, İstanbul-1 999.) 


Celâl Esad Bey zamanının bahçe düzenini şöyle tasvir etmektedir: 

"Yoz günleri hayatın büyük bir kısmı bahçelerde geçtiği için, daima etrafı yüksekçe duvarlarla çevrilmiştir. Bu suretle ona bir mahremiyet ve sdmimiyet verilmiştir. Burası adeta üstü açık, yani tavansız bir sofa mahiyetindedir. Evi bahçeye bağlayan kapı önünde ekseriya yansı ev, yarısı bahçe sayılacak bir kısım bulunur. Bu, ya ileriye doğru çıkmış bir sayvan veya direkler üstüne oturtulmuş bir gölgelik veyahut da bir çardaktır. 


Çardağa mor salkımlar, yaseminler, yabani güller, harımelleri veya asmalar sardırılmış, bir bahçe oda haline getirilmiştir. Burası ev halkının yaz günleri oturmasına ve temiz hava alarak bahçenin rengarenk çiçekleri önünde, güzel kokular içinde el işleri yapmasına veya yemek yemesine mahsus bir yerdi. 


Ekseriya bu çardağın önünde fıskiyeli veya selsebilli bir havuz bulunurdu. Bunun tırtıllı kenarlarından damlayan ve arkların küçük tümseklerinden şırıldayarak bahçenin aşağı kısımlarına doğru akan sular bu güzel sahnenin musikisini vücuda 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dir tarih ve çevre 


Fiskiyenin mermer tekneleri içine yaz günleri yemişler konarak soğutulur. Bunların suya akseden renkleri ve dalgalanan su ile devamlı değişen şekilleri de ayrı bir zevk kaynağı olurdu. 


Bahçenin kenarlarına dikilen meyve ağaçları baharlarda çiçekleriyle ve yazın meyveleriyle bahçeyi süsler, ev halkına o yemişleri elleriyle koparıp yemek zevkini verirdi. Sayısız beyaz çiçekleriyle bir gelin odasını andıran badem ve erik ağaçları, pembe çiçekleriyle gönüllere ferahlık veren kayısı ağaçları, bunlar arasında uçarak dolaşan beyaz kanatlı kelebekler, kadife yapraklarıyla duvarları kumaş gibi saran incir ağaçları, yeşil kümeler arasında yakut damlaları gibi parlayan kırmızı narlar, zümrüdü andıran yeşil erikler, bu bahçelere tezyini bir levha mahiyetini veren şeylerdi. Türkler, bütün bunları kendi tezyini sanat işlerinde de tatbik etmek suretiyle harikalar meydana getirmiştir. 
Türk kadınının böyle bir bahçede işlediği işlemeler de bu bahçeler kadar güzel olurdu. "fArseven, Cetâl Esad, Sanat Ansiklopedi, 14155162.) 


Anadolu evlerinde bu bahçeyi kucaklayan önü açık, ince, ahşap sütunlarla dışarı uzanan, saçağında kumruların ya da güvercinlerin mekan tuttuğu bir “hayat” vardır. Gerçekten de hayat kadar hoş, ferah, yan duvarları saksı çiçekleriyle süslenmiş, yer hasırlarının üstüne kilimler atılmış, minderli, ot yastıklı bu bölüm evin kadınları içindir. Yastıkları üstü tentene işli sakız gibi beyaz, ütülü yastık örtüleriyle örtülmüş bu yerde, o tertemiz, dumansız, kirsiz havayla kucaklaşarak, bahçenin zarifliğini her an görüp hissederek sabahtan akşama kadar evin bütün işlerinin yapıldığını düşünebiliyor musunuz? 
Kızlar çeyiz işlerken, yaşlılar örgü örerken, anneler ve onun arkadaşları erişteyi, tarhanayı, yufkayı işte bu hayatlarda, imeceyle yaparlardı güle oynaya... 


Şarkılar, türküler, hikâyeler ve de komşu dedikoduları... bazen de sitemler, gözyaşları hiç eksik olmazdı “hayatlarda. Küçük bebelerin beşiği de burada sallanırdı çoğunlukta. (Araz, Dr. Ne. 
zihe, Eski Evlerimiz Eski İnsanlar, Kültür ve Sarot, Tİ/Z4, T.B. Yep, 
1991.) 


Halide Edip Adıvar, çocukluğunu geçirdiği evin mor salkımlı bahçesini hiç unutamamış, hatta yıllar sonra yazdığı hatıralara "Mor Salkimhr Ev" adını vermiştir. Bu bahçelerin Türk kadını için ne ifade ettiğini, o günlerde yetişmiş Sami- ha Ayverdi şöyle anlatıyor: 


"Eskiden İstanbul şehrinde bahçesiz ev yok gibiydi. Asmasındarı, incirinden, armudundan, eriğinden başka; kuyu başında akşamsafaları, karanfil kümeleri, aslanağızları bu bahçelerin kadim aşinaları idi. Yaz mevsimlerinde sayfiyeye gidemeyen şehir halkı, devamlı temiz ve bakımlı bahçelerine hasırlar sererek konusu komşusu ile bir araya gelir, kasnağını, dikiş bohçasını beraberinde getiren mahalle sakinleri bu çiçekli bahçelerde gülüp söyleşerek hem eğlenir, hem işlerini işler, yamalanm yamar dikişlerini dikerlerdi. Araya dedikodu girmekle beraber, giybet ve günah cehenneminin korkusu akılları tehdit ederek bu ateşin alevlenmesine meydan vermezdi.” (Sosye-Külürel Değişme Sürecinde Türk Alesi, 2/7 74-773, Başbokeniek Ale Araştırma Kurumu Yay, Artkara-1992) 


Gittikçe betonlaşmaya yüz tutar günümüz evlerinin bahçeleri meyve ağaçlarıyla olmasa da türlü çiçeklerle bezenebilir; günün stres ve yorgunluğu kısmen de olsa giderilebilir. Çünkü irsanların buna her zaman daha fazla ihtiyacı var- 


dir... 


tarih ve çevre 


ÇORUM HASAN PAŞA 
KÜTÜPHANESİ 





İç Anadolu-Karadeniz güzergâhı üzerinde bulunan Çorum, Osmanlılar döneminde hem yer aldığı coğrafya, hem de sancak olmasından dolayı yoğun kültürel hareketliliğin içerisinde yer almıştır. 

Burada ilk kütüphane 1756 tarihinde Hacı Ali Mahmut Efendi tarafından kurulmuştur. 
1787'de kurulan ikinci kütüphane ise şimdiki Ulu Cami'nin hemen altındaki İstiklâl İlköğretim Okulu'nun bahçesinde Süleyman Fevzi Paşa tarafından kurulmuştur. Daha sonra 1878 
tarihinde Çorum müftüsü Ahmet Feyzi Efendi, günümüzde Kurtoğlu Medresesi olarak bilinen Emir Ahmed Mahallesindeki medresenin bir bölümünü vakıf kütüphanesi haline getirerek 
3000 cilde yakın eser koydurmuştur. Bu kütüphanenin kitabesi Çorum Müzesi'nde bulurnmaktadır. 


Çorum Müzesi'nin bahçesinde sergilenmekte olan 1309/1893 tarihli bu kitabenin üzerinde şunlar yazılmaktadır: 

Oldu pek âli bin üç yüz doksanda sâlik. 

Bu kütüphanenin inşası ile şehri Çorum. 

Pederirm Hacı Ali vakfetti, ettim tevsi". 

Müstefid ola kamu talebe-i irfan-ı Çorum. 

Nezd-i Valâ-ı İlâhide kabul olsun diye. 

Feyziya cümle ahâli senâ-hân-ı Çorum. 


Kitabeden anladığımız kadarıyla, kütüphane Çorum müftülerinden ünlü Ahmed Feyzi Efendi'nin babası Hacı Ali tarafından kurulmuştur. Oğlu tarafından da genişletilmiştir. 
söylememiz gereken bir başka husus ise; adı gecen bu kütüphanenin Çorum'un ilim-kültür tarihinde önemli bir yere sahip olduğudur. 


1895 yılında günümüz kütüphanesine adını verecek olan Hacı Hasan Paşa, Ulu Camii'nin 


Yrd. Doç. Dr. M. Mahfuz Söylemez 
GU Çorum İlâhiyat Fakültesi 


avlusunda müstakil bir kütüphane binası inşa ettirmiş, birçok eser vakfetmiştir. Cami'nin etrafında bulunan medreselerde okuyan talebeler bu kütüphaneden istifade etmekteydiler. 
1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü ve medreselerin kaldırılmasıyla Süleyman Fevzi Paşa, Müftü Ahmet Feyzi Efendi ve Hacı Hasan Paşa kütüphaneleri birleştirilerek, Milli Kütüphane adıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağli il halk kütüphanesi haline getirilmiştir. 


Adı geçen bu kütüphaneye Mutasarrıf Ahmet Cevdet Paşa nezaretinde, Dr. Mustafa Cantekin tarafından, Hasan Paşa Kütüphanesinden 960, Süleyman Feyzi Paşa Kütüphanesinden 600, Çorum Müftülerinden Hacı Ahmet Feyzi Kütüphanesi'nden 3000 kitap konmuştur, Kütüphanelerin vakıfları ise Evkaf MÜdürlüğü'nce satılmıştır. 


Günümüzde Belediye Başkanlığı olarak kullanılmakta olan bina, Milli Kütüphane olmak amacıyla inşa edilmiştir. Kütüphane binası; Mutasarrıf Ahmet Cevdet Paşa, eşraftan Tevfikzâde Nuri, Evkaf Müdürü Salim, Gökçeşmezâde Mahmud Ağa, Kâmil Hoca, belediye başkanı Ökçezâde Hasan Efendi ve meclis idâre azası İstanbulluzâde Sadık Efendi'den oluşan "Çorum Milli Kütüphane İnşaatı Heyeti” tarafından yaptırılmıştır. Kütüphane büyük ölçüde halkın katkıları ile tamamlanabilmiştir. Binanın sarı taşları, köylülerce parasız taşınmış, hatta ustaları bile çoğu zaman ücret almadan çalışmışlardır. Bu durum Çorumlunun ilme ve irfana verdiği değeri gözler önüne sermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. 


Milli Kütüphanenin 5 Ağustos 1925 tarihindeki resmi küşadında zamanın Dahiliye Nazırı Cemil Bey de bulunmuştur. Kütüphanenin alt katında inşa edilmiş olan dükkânlar, bu müesseseye gelir sağlaması amacıyla esnafa kiraya verilmiştir. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bu bina bir kültür sitesi olarak kullanılmıştır. Nitekim 1927 tarihinde burada Kütüphane, Müze (Meârif Müzesi), Türk Ocağı ve Öğretmenler Birliği (Mualimler Birliği) bulunmaktaydı, Bu-. 
rada özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenler birliği tarafından halka ücretsiz olarak okuma-yazma kursları verilmekteydi. 


Büyük bir konferans salonuna da sahip olan Kütüphanenin bu salonunda, Perşembe günleri Türk Ocağı tarafından organize edilmekte olan büyük | konferanslar verilirdi. O tarihin | gerek Fikret gerekse de Çorum gazetelerinde burada verilmekte olan konferanslar ile ilgili teferruatlı bilgi bulunmaktadır. Daha çok Cumhuriyet'i anlatmakta olan bu konferanslarin konularında zaman zaman farklılık da bulunmaktaydı. Kadın hakları, medeni kanun, okuma-yazmanın önemi, çiftçilik vs. ile ilgili de halkı bilgilendirmek amacıyla konferanslar verilmekteydi. 


Yine bu konferans salonunda Çorum Daru'l-Musiki'ye mensup olan Kemani Zeki, Udi Muallim Âsıf ve Sa'di beyler tarafından sık sık konserler verildiği de görülmektedir. 


1942 tarihine kadar şimdiki Belediye Başkanılığı binasında Çorumluya hizmet eden kütüphane 1942-1943 tarihlerinde şimdiki Emniyet Müdürlüğü'nün yerinde bulunan İnkılâp İlk Okulu'nun bir odasına taşınmıştır. Çorum aydınlarının girişimleri sonucunda 1944 tarihinde kendi binasının alt katına yeniden dönmüştür. 9 Ocak 1952 tarihli Yeni Çorum Gazetesin'deki Naci Önder'in yazısından kütüphanenin bu dönemde içler acısı bir durumda bulunduğu, bir okuma salonunun dahi bulunmadığı anlaşılmaktadır. 


1958 tarihinde Adliye sarayının inşasıyla 
Cumhuriyet savcılığından boşalan iki oda kütüphaneye dönüştürülerek buraya Arap harfli 
yazmalar ve matbu eserler konmuştur. 1956 
yılında zamanın belediye başkanı Baha Bey başkanlığında Çorum Genel Kütüphane Yapma Derneği kurulmuş, bu derneğin çalışmaları sonucunda Çorum Kütüphanesi inşa edilmiş 
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1956 yılında zamanın Belediye Başkanı Baha Bey başkanlığında Çorum Genel Kütüphane Yapma 
Derneği kurulmuş, 


derneğin çalışmaları 50- nucunda Çorum Kütüphanesi inşa edilmiş ve 
1963 tarihinde hizmete 
açılmıştır. 





ve 1963 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu ikinci kütüphane de ilk kütüphanede olduğu gibi büyük ölçüde ilim ve irfana değer veren Çorumlunun gayretleri ve katkıları ile vücuda gelmiştir. Bugün Pirbaba Çamlığı'nın arkasında bulunan bu Kütüphane Hasan Paşa Kütüphanesi olarak bilinmektedir. 


Osmanlılar döneminde vilâyet merkezliği yapmayan Çorum'da büyük medreselerin bulunmadığı, dolayısıyla değerli eserlere sahip büyük kütüphanelerin de bulunamayacağı düşünüldüğünden 
Çorum Kütüphanesi araştırmacilanın yeteri kadar ilgisini görmemiştir. Oysaki bugün Hasan 
Paşa Kütüphanesi'nde -kayıtlar- da zikredilmeyen risaleleri de dikkate alacak olursak- 5000'in üzerinde yazma bulunmaktadır ki bu rakam, büyük yazma koleksiyonlarına sahip olmakla ünlenen birçok kütüphanedeki rakamın üzerindedir. Çorum kenti için büyük bir hazine konu- 
| munda olan bu yazmaların içerisinde, başta Çorum Şeriyye 5icilleri (kayıt no: 1754,1755), Çorum ile ilgili vakıf vs. fermanların toplandığı defterler (kayıt mo: 24104, 24105, 24106) vs. olmak üzere, bu yörenin tarihini ilgilendiren birçok eser olduğu gibi İslâmi alanların hemen hemen her sahası, başta astronomi, cebir ve matematik olmak üzere pozitif bilimlerin birçok dalıyla ilgili eser bulunmaktadır ki içlerinde oldukça eski nüshaların yanı sıra müellif nüshaları da mevcuttur. 


bu 


Unutmamamız gereken nokta ise, bu kitüphane ve buradaki eserler Çorum'un geçmişi ve tarihi olduğudur. Çorum'da yaşayan bizler bu geçmişe ve bu tarihe sahip çıkmazsak bizim adımıza kimse bunlara sahip çıkmaz. Çorumlunun bildiği gibi 1800'lerde Pusiyân mahallesinde büyük bir Ermeni Kütüphanesi bulunmaktaydı. Ermeniler bu yöreyi terkedince bu kütüphaneyi de götürdüler ki, içerisinde de Çorum tarihi ile ilgili önemli bilgi ve belgeler bulunmaktaydı. Hasan Paşa Kütüphanesinde bulunan bu eserlerin yöreyi terketmesi bu şirin kentimiz için ikinci bir kayıp olacağını bilmek durumundayız. 
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İnsanların gönül dünyalarına ışık tutarak onların kåmil bir insan, iyi bir mü'min olmalarının önünü açan tasavvuf kültürü, asırlardan beri toplumumuzun hizmetindedir. 


Farklı asırlar ve değişik coğrafyalarda yaşayan yüzlerce süfi bir taraftan sohbetleriyle bu kültürü nesillere aktarırken, bir taraftan da kaleme aldıkları eserlerle bu anlayış ve yaşayışı daha sonraki yüzyıllara aktarmışlardır. 


Çok eski bir kültür merkezi olar İznik'te doğan Eşrefoğlu Abdullah Rumi de bu yolun yolcularından biridir. 
Bursa'da eğitim ve öğretimini tamamladıktan sonra tasavvufi hayatın inceliklerini merak eden Eşrefoğlu, o günlerin en meşhur şahsiyetlerinden biri olan Buharalı Emir Sultan'a başvurdu. Emir Sultan ona uzaklardaki bir dostunu tavsiye etti: Haci Bayram-ı Veli. 


Somuncu Baba'nın yanında yetişen Hacı Bayram-ı Veli'nin dergâhı Ankara'da idi. İznikli Abdullah tavsiyeye uydu. Hacı Bayram İznikli dervişe tasavvuf dünyasının kapılarını açtı. Tasavvufi terbiyesini tamamladıktan ve mürşidinin kızıyla evlendikten sonra memleketine dëndü. Öğrendiklerini öğretmeye, yaşadıklarını yaşatmaya başladi. 


Gözün oç imdi uyan 
Tevbeye gel tevbeye 
Gaflet uykusuna kon 
Tevbeye gel tevbeye 


Bu dervişlik yoluna 
Sıdk ile geler gelsin 
Hak'dan özge ne ki var 
Gönlünden silen gelsin 


Bir müddet İznik'te hizmet veren Rumi, tekrar mürşidine başvurmak ihtiyacını hissetti. İçinde bir eksiklik, tarifi zor bir boşluk hissediyordu. Hacı Bayram meseleyi anlamıştı. Onu bir başka meslektaşına göndermesi gerekiyordu. Farklı bir yer, farklı bir dergâh, farklı bir mürşid gerekiyordu. Gösterilen yer Hama, gösterilen dergâh Kadiri dergâhı, gösterilen mürşid Hüseyin Hemevi idi. 

Abdullah Rumi, Ankara'dan güneye Hama'ya gitti. 
Abdülkadir Geylani'nin torunlarından olan Hemevi'nin yanında yeniden tasavvufi terbiyeye başladı. 


Her kim der ise daim 
Löilühe illellah 
Gönlünde dura kaim 
Lâilöhe illellah 
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Var Eşrefoğlu Rumi 
Terketme bu kelâmi 
Degil aleddevami 
Lâilöhe illellah 


Osmanlı topraklarına Kâdiri neşvesini taşıyan Rumi, bir taraftan diliyle diğer taraftan kalemiyle bu dünyanın kapılarını isteyen herkese açıyordu. Yazdığı eserler beş yüz seneden beri bizim toplumumuzun "yastıkaltı” kitabi olmuş, hiçbir olay bu sevdayı yok edememişti. Eserlerinden biri manzum, ikisi mensurdur. 

1. Divan: Tasavvufi, ahlâki şiirleri ihtiva eden eserde yer alan manzumelerin mühim bir kısmı bestelenerek okunmuştur, okunmaktadır; 


Ey Allah'ım beni senden ayırma 
Beni senin didârindean ayırma 
Seni sevmek benim dinim imanım 
İlâhi din ü imandan ayırma © 


2. Müzekki'n-Nüfüs: Nesir halinde tasavvufi ahlâkı anlatan bu eser nefis terbiyesinin yollarını ayet, hadis ve menkıbelerle anlatmaktadır.“ Ona göre nefs-i mutmaınneye ulaşabilmek için şu yedi "hastalık'ın tedavi edilmesi gerekir: Hırs, haset, şehvet, gadab, buhul (cimrilik), hikd (kin), kibir. Tasavvufi terbiye yolu ile bu problemleri aşanlar şu güzellikleri elde ederler: Hayâ, sahavet (cömertlik), şecaat, tevazu, hilm, mürüvvet, kanaat, sabırşükür, 


3. Tarikatnâme: Daha çok dervişlere yol göstermek için kaleme alınan bu eser de XV. Yüzyılın güzel Türkçesiyle kaleme alınmıştır."" 


1469 yılında İznik'te vefat eden Eşrefoğlu Rumi'nin 


yerine kendisi gibi şair olan Abdürrahim-i Tirsi geçmiştir. gyza 


Eşrefi kültürü asırlar boyunca Osmanlı toplumuna gönül medeniyetinin meyvelerini sunmuş "kalb-i selimi elde edebilmenin yollarını göstermiş, beste ile güftenin muhteşem sentezini sunmuştur.“ Onur davetiyesiyle sözü bağlayalım: 


Gel bu aşkın şerbetinden bir kadeh nüş eyleğil 

Gel bu aşk ile başını tâ ebed hoş eyleğil 

Gel bu aşk deryasının dermek dilersen dürlerin 

Gel bu Eşrefoğlu Rumi sözlerin güş eylegil. 

l. $on olarak Mustela Güneş toralındarı neşredilmiştir. Arnkaro-F000, 

2. Abdilah Uçman tarafından neşredilmiştir. İstanbul1 906, 

3. Neşir Esra Keskinkikç. İstanbul. 2002, 

4. Aynca bk. Mustafa Karo, Eşrefoğlu Rumi, Ankara) 995; DIA, EşrefiyvesEşreloğlu Rumi, e: XI, 
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NAMAZ KILAN AĞAÇ! 


“Avustralya'nın Sydney kentindeki bir ormanda bulunan ağaç, görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık 1.5 metre boyundaki ağaç aynı namaza duran bir insan gibi rükuya varıyor. Yarısından aşağısı eğik olan ağacın —kutsal- olduğunu düşünen Avustralya'daki Müslüman cemaati bölgeyi koruma altına aldı. Ağaç ile ilgili bir diğer şaşırtıcı nokta da namaza durduğu noktanın kıble yönüne dönük olması". 27.02.2003 tarihinde gazetelerde verilen haber aynen böyle. Haberin yanında ağacın resmi ve başında da sakallı ve takkeli üç kişi, Ellerinde bulunan pankartta ise “Bu ağa- an İslâm'a işaret ettiğine” dair Arapça bir ibare bulunmaktadır. 


Kanaatimizce bu haber eksik veya maksatlı yapılmış bir haberdir. Bu haberin yanına en azından, “Ağaçların insanlar gibi ibadet edemeyeceği, bunun bir tesadüf olduğu, bu durumun ağacın hormonal dengesinin bozulmasından veya dışarıdan bir etki ile meydana gelmiş olabileceği” gibi bir yorum eklenebilir veya bu konuda yetkili bir bilim adamının görüşüne başvurulabilirdi. Elbette her canlı kendisini yaratan Yüce Allah'a kendi lisan-ı hâlince şükür eder ve O'nu zikredebilir. Herhalde ağaçların Allah'ı zikretmesi de ağaçça olacaktır. Dolayısıyla bir ağacın insana, üstelik de namaz kılan bir Müslüman'a benzetilmesinin hiçbir akılcı tarafı yoktur. Böyle bir düşünce ne İslâm'i gelenekle, ne de modem düşünce ile asla bağdaşmaz. Birbirine benzeyen kimi canlıların, aslında birbirinden türediklerini iddia eden görüşlerin genel kabul görmediği bir dünyada, sayıların ifade etmekte kifayetsiz kalacağı kadar çok bitki örtüsü içinde tesadüfen namaz kılan bir Müslüman'ı andıracak şekle giren bir ağaca değişik manalar yüklemek, hele hele onda bir kutsallık aramak akıl işi değildir. Allah korusun böyle bir düşünce, totemizmin girdaplarına düşürüp putperestliğe bile götürebilir. 
Müslümanların böyle şeylerle oyalanmayıp, ilmen ve fennen yükselmenin ve yücelmenin yollarını aramaları gerekir diye düşünüyoruz. | 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Ömer Sağlam 
HELÂL TAVUKTAN DOMUZ ETİ ÇIKTI 


13.03.2003 tarihli gazetelerde “Helâl Tavuktan Domuz Eti Çıktı” başlığı altında, şöyle bir haber veriliyordu; “İngiltere Gıda Standartları Ajansı (ESA), ülkede yaşayan Müslümanlar'ın, farkında olmadan domuz DNA'sı taşiyan işlenmiş tavuk eti yemiş olabileceklerini açıkladı. Açıklarnada, AB'deki imalathânelerden toplanan 25 tavuk örneğinden 1 2'sinde, domuz eti örneklerine rastlarıdığını, bunların 11'nin üstünde de -helâl- işaretinin bulunduğu kaydedildi. FSA, Museviler'in Musevi inancına göre temiz sayılan -kosher- işaretini taşıyan ürünlerde domuz etine rastlanmadığını bildirdi. FSA, yanılgıya neden olan et ürünlerinin markalarını da açıkladı.” 


Haberin doğru olup olmadığını elbette bilmiyoruz. Ancak bu haber Türk medyasında hem de isimler zikredilerek verildiğine göre elbette ciddiye alınması gereken bir haberdir. Tavuklara domuz DNA'sı verilmesi hangi yöntemle ve nasıl yapılıyor bunu bilmiyoruz. 
Konunun uzmanları bu konuda mutlaka bir şeyler söyleyebilirler. Ancak batıda uzun süredir gen bilimi üzerinde özellikle durulduğu, hayvanların genleriyle oynanarak yeni yeni türlerin ortaya çıkarılmasına çalışıldığı, hatta insanını gen haritasının bile çıkarıldığı şeklinde haberler alınmaktadır. Bundan birkaç yıl önce Avrupa'da ortaya gikan Deli Dana hastalığının da bu tür müdahaleler neticesinde ortaya çıktığı bilinmektedir. İşin bizi ilgilendiren tarafı, Müslümanlarca yenilmesi haram kılınan bir yiyeceğin, değişik isimler altında ve “helâl” damgasıyla Müslümanlara yedirilmesi, aynı yiyeceği haram sayan diğer din mensuplarına ise yedirilmemesidir. İşte bu noktada başta Türkler olmak üzere Avrupa'da işyeri açan Müslümanlara büyük görevler düşmektedir. 
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E Ali Murat Daryal bah namazının erken (güneş doğmadan) kılınması toplumda hayatın en azından “üç” saat öncesi başlaması demektir. İlk bakışta küçümsenen bu zaman farkı memleketin fertlerine teşmil edilip, yayıldığı ve beş on sene içinde mütalâa edildiği takdirde, tahminlerin üstünde büyük yekünler karşımıza çıkar, Meselâ her gün kazanılan bu üçer saat, üç gün zarfında dokuz saat şeklinde bir fedakârlıkla kazanılmış bir iş günü olur. 
Le Toplumda fert hem üretici hem de tüketici durumundadır. Şayet tüketiciliği üreticiliğinden çok ise o » fertlerden müteşekkil toplumun varlığı ancak kendi kaynaklarını bitirene kadardır. Eğer tüketiciliği ile üreticiliği eşit ise, o toplumda ancak varlığını sürdürebilecektir,. Asıl kalkınma, ilerleme, ferdin üreticiliği ile tüketiciliği arasındaki oranın, tüketcinin istekleri (normal haller müstesna) sınırlandırılmadan üretici tehi- ne artması ile mümkündür. 

Gün yirmi dört saattir. Bu herkese göre eşittir. Bu zamanı kendi lehimize uzatmak imkânı olmayınca, yapabileceğimiz tek şey onu en iyi şekilde değerlendirmek olmaktadır. 

Bu da zaman, güç (enerji), sıhhat ve buna benzer hususların en iyi şekile değerlendirilmesi ile mümkündür. 

Geceleyin bir günlük mesai sonucu herkes sinir, vücud ve dimağ bakımından yorgundur. Bundan ötürü bu vakitler insanların en verimsiz anlarıdır. Ölü zamanlardır. Bir iş yapılamaz, yapılan işlerden de hayır gelmez. “Gündüzün şerri, gecenin hayrından daha iyidir” atasözü de bunu ifade eder, 

Hal böyle olunca yapılacak en isabetli iş, geceyi erken başlatmak yani onu en iyi şekilde değerlendirmek için erkence yatmak olmalıdır. Aksi takdirde iş yapma güç ve kabiliyetinin büyük bir kısmını kaybeden kimseler bu zamanlarını hiçbir işe yaramayan boş konuşmalar, birtakım oyunlar ve hatta münakaşa- ya dönüşen birtakım iddialarla ziyan edip gideceklerdir. Tabii bu konuşmalar ve bu esnada yapılan dedi kodu ve iddialar, o kimselerin zaten tükenmiş güçlerini bir kat daha azaltacak ve masa başında sürüp giden oyunlar da gün boyu zaten bozuk olan sinirleri bir kat daha bozacaktır, 

Yine bu gece hayatında yapılan konuşmalar arasında iddia, münakaşa ve dedi kodular zamanın ve enerjinin boşa gitmesinden başka birtakım kırgınlıklar, dargınlıklar, düşmanlıklar ve hatta cinayetlerin meydana gelmesine zemin hazırlayacaktır. Yapılan istatistikler ve neşriyat tetkik edilecek olursa; bütün kırgınlıkların, cinayetlerin kısacası bütün üzücü olayların çoğunun gece hayatındaki bu boş konuşmalardan, başka bir deyişle geceyi yanlış değerlendirmiş olmaktan ortaya çıktığı görülür. 

Öte yandan bu hal, kişilerin işteki verimlerinin (randıman) düşmesine de sebep olacaktır. Bedenen ve ruhen yorgun olduklarından yani bir gece önce münakaşa yapmadan erken yatarak uykularını alıp ruhen, bedenen dinç olarak işe gelmediklerinden verimin (randımanın) düşmesine paralel olarak, gerekli dikka- 

| tin gösterilememesinden de iş kazalarının arttığı görülecektir. 
p Avrupa ülkelerinde hayatın çok erken başladığını, gece misafirliklerinin, hemen hemen hiç olmadığı- ı, erken yattıklarını, yatma saatlerini hiçbir şekilde geçirmediklerini, misafirleri dahi olsa yatma zamanı Wi gelince, misafirlerine münasip bir lisanla ertesi günü çok erken kalkıp işe gideceklerini, bu yüzden uykularını almak için erken yatmaya mecbur olduklarını beyanla, kalkıp gitmelerini rica ettiklerini bu ülkeler- de uzun müddet kalan kimselerden defalarca işittim. Hiç şüphesiz böyle yapmak da haklıdırlar. Çünkü onlar bugünkü medeniyet seviyelerini, günlerini bu kadar erkenden değerlendirmekle sağlayabildikleri- nin farkındadırlar, 
Sonuç olarak, sabahı namazına kalkma mecburiyeti büyük bir zaman, güç (enerji) sıhhat kaybına sep olan gece hayatının ahlâka, rağbet görmeyip kendine taraftar bulamaması demektir. Zira gece yarısına kadar oturan kimsenin ertesi gün ibadetini yapmak için zinde olarak kalkması ne derece mümkündü 
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Ne doğan güne hükmüm geçer, 
Ne halimden anlayan bulunur; 
Ah aklımdan ölümüm geçer 
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. 


Ve gönül Tanrısına der ki: 
Pervam yok verdiğin elemden; 
Her mihnet kabulüm, yeter ki 
Gün eksilmesin penceremden! 


Cahit Sıtkı Tarancı 
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